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Sakratne Femagamıs- 


NİŞANTAŞI BUTİK, MARAVEY NİCHOLS VE BRAND 
FERRAGAMO.COM 


OOM'LARDA 


BY APPOINTMENT TO 
HRH THE PRİNCE OF WALES 


UTFİTTE 
BURBERRY LIMITED LONDON BURBERRY LİMİTED LONDON 


BURBERRY 


—— Da Vinci Automatic Moon Phase 36. Ref. 4593: 
For more than 6000 years, the Flower of Life has been a 
symbol whose mystigue has captured the imagination of 
the human race. Its mathematical and aesthetic perfection 
form a perfect symbiosis. It is the blueprint for all living 
things and at the same time, the key to timeless beauty. Its 
proportions make us capable of extraordinary things. No 
wonder the universal genius Leonardo da Vinci likewise 
succumbed to a fascination for the Flower of Life. The 
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combination of technology and aesthetics immortalized in 
his works in the form of the golden ratio was both the 
model and the link to the new IWC Da Vinci collection. A 
high ideal, which the Schaffhausen watch company kept in 
mind during the creation of the Da Vinci Automatic 
Moon Phase 36. A timepiece whose precision and design 
could lay claim to perpetuating the legend of the Flower of 
Life. It is an extraordinary example of perfection that continually revives the myth of timeless beauty. 


IWC 


SEKAFPMAYŞE 


IWC 


SCHAFFHAUSEN 


İstanbul: Arte Gioia, İstinye Park Tel: (212) 345 6506 - Greenwich, Zorlu Center Tel: (212) 353 6347 - Unifree Duty Free, Ataturk International Airport Tel: (212) 465 4327 
Ankara: Greenwich, Armada Tel: (312) 219 1289 - Panora Tel: (312) 219 9315 I Bursa: Permun Saat, Korupark AVM Tel: (224) 241 3131 
İzmir: Günkut Saat, Alsancak Tel: (232) 463 6111 


IWC.COM 


CHTARA FERRAGNI 
Intimissimi, Spring Summer 2018 
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See the full story at mango.com 
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Kapakta: 
Kıyafet, Calvin Klein 


Fotoğraf: 
Mason Poole 


Editör 


BU AY... 


“İnsanın hayatında hiç unutamadığı bazı 
anlar vardır... Çocukluğumu geçirdiğim 
9O'larda hayatını büyük bir merakla izledigim Wales Prensesi Diana'nın cenazesi de 
bunlardan biriydi. Daha 13 yaşındaydım. 
Büyükada'daki evimizde anneannemle birlikte televizyon karşısına geçip, Diana'nın 
Elton John'un kendisi için yazdığı 'Candle 
In The Wind” şarkısıyla uğurlanmasını 
izlemiştik. “Özgür ruhlu olmayı seviyorum. 
Bazıları bu durumdan hoşlanmıyor, ama ben 
buyum” diyecek kadar cesur bir karaktere 
sahip olan Diana'nın, maruz kaldığı tüm 
eleştirilere rağmen dik duruşu ve büyüleyici gardırobu ölümünün üzerinden 20 yıl 
geçmesine rağmen hala gündemde. Özellikle de 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda. 
Tasarımcı Virgil Abloh'un, Prenses Diana'ya yazdığı bir aşk mektubu olarak lanse 
ettiği Of£White 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu sezonun en çok konuşulan işbirlikleri arasında yer alırken Diana ile birlikte 
hayatımıza giren Sloane Rangers terimi ise 
Meghan Markle'ın Prens Harry ile nişanlanmasıyla birlikte yeniden podyumlarda gündeme geliyor. Kendi ayakları üstünde duran 
güçlü ve özgür kadınların hakimiyetindeki 
bu yeni sezon, feminizmin önümüzdeki 
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günlerde de etkisini göstereceğinin işaretini veriyor. Başına ne gelirse gelsin kendine çizdiği yolda ilerlemeye devam eden 
kadınlara ithaf edilen 2018 İlkbahar-Yaz 
sezonu şerefine biz de Mart kapağımızda 
ünlü model Hailey Clauson'a yer verdik. 
15 yaşında modelliğe başlayan ve kariyeri 
boyunca birçok olumsuz eleştiriye maruz 
kalan genç model, girdiği depresyonun 
ardından aldığı kiloları yok sayarak yeniden 
moda dünyasını feth etmeye hazırlandığını 
LOfficiel'e verdiği röportajda anlatıyor. 
İçinde bulunduğu sektörün kaygan bir 
zemine sahip olduğunu da belirten Clauson, 
moda dünyasındaki isimlerin çok sık bir 
şekilde değiştiğini belirtiyor. Burberry'nin 
küllerinden yeniden doğmasını sağlayan 
Christopher Bailey'nin geçtiğimiz ay marka 
ile yollarını ayırdığını açıklaması da bunun 
kanıtlarından. Her sezon farklı isimlerin, 
trendlerin, hatta markaların gündeme 
geldiği moda dünyasını tüm bu olaylar ışığında takip etmek bazen zor olabiliyor. Biz 
de sizlerin hayatını kolaylaştırmak adına 
Mart sayımızda 2018 İlkbahar-Yaz trendleriyle birlikte moda dünyasının gündemini 
oluşturan son satır başlarını mercek altına 
aldık. Keyifli okumalar.” 


Debora Zakuto 
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EBRU ALİŞAN 


TÜRKİYE 


Genel Yayın Yönetmeni 
Debora Zakuto 
deborazakutolofficiel.com.tr 


Kreatif Direktör 
Meltem Aydın 
meltemaydinelofficiel.com.tr 


Moda Editörü 
Aslıgül Arslanalp 
asligularslanalpeylofficiel.com.tr 


Güzellik Editörü 
Nilay Yalçınkaya 


Alışveriş Editörü 
Mert Güler 
mertgulerlofficiel.com.tr 


Yazı İşleri 
Dilruba Karaköse 
dilrubakarakoselofficiel.com.tr 


KATKIDA BULUNANLAR 
Ayça Elkap, Bağlan Keskin, Can Sever, 
Dilara Yılmaz, Dilruba Karaköse, Eda Nur 
İşbilir, Ezgi Şuekinci, Gökçe Algan, Hasan 
Karaarslan, Ilgaz Gökırmaklı, Özkan Önal, 
Serden Salman 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakları L'Officiel Türkiye Om Medya San. ve Tic. A.Ş'ne aittir. Jalou Media Group ile yapılan lisans sözleşmesi uyarınca lisans alan Om 
Medya yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde yazı ve fotoğraflardan alıntı yapılamaz. Basın ilan sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. Dergide yayınlanan ürünlerin 
fiyat değişikliklerinden L'Officiel Türkiye sorumlu değildir. Bu dergi Basın Meslek İlkeleri'ne uymayı taahhüt eder. 


Dijital İçerik Editörü 
Yunus Başaran 
yunusbasaranommedya.com 


Videographer 
Ziya Kino 
ziyakinocgommedya.com 


Fotoğraf 
Gökhan Gezik 
gokhangezikeyommedya.com 
Özkan Önal 
ozkanonalommedya.com 


Renk Ayrımı 
Tolga Ünsal 
tolgaunsaleyommedya.com 


Üretim Müdürü 
Haydar Kartal 
haydarkartaleyşommedya.com 


Satış ve dağıtım sorumlusu 
Kerem Vatanacan 
keremvatanacancyommedya.com 


Reklam Grup Direktörü 
Rahşan Kürkçü 
rahsankurkcucyommedya.com 


Rezervasyon Sorumlusu 
Burçin Tepe 
burcintepecommedya.com 


REKLAM TESLİM ADRESİ 
Om Medya San. ve Tic. A.Ş 
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sok. 
10/A Kat.3 Seyrantepe 34418 İstanbul - 
Tel: (0212) 280 95 85 - Fax: (0212) 324 06 73 
reklam&ommedya.com 


UOFFICIEL TÜRKİYE İLETİŞİM 
ADRESİ 
Om Medya San. ve Tic. A.Ş 
İbrahim Karaoğlanoğlu Cad. Yayıncılar Sok. 
10/A Kat: 2 Seyrantepe 34418 İstanbul - 
Tel: (0212) 324 81 10 - Fax: (0212) 269 48 29 


BASKI 
PROMAT BASIM YAYIN SAN. VE TİC. A.Ş. 
Orhangazi Mah. 1673 Sk. No: 34 
Esenyurt 34517-İstanubul 
Tel: 0212 622 63 63 
Fax: 0212 605 07 98 


DAĞITIM 
TURKUVAZ DAĞITIM 
Barbaros Bulvarı No: 125/4 Beşiktaş 34349 
İstanbul - Tel: (0212) 354 30 00 - 
Fax: (0212) 347 31 07 


YAYIN TÜRÜ: Yerel Süreli 


OMMEDYA 


MESSİKA 


GIGI HADID 


MOVE ADDICTION COLLECTİON 


#MessikabyGigiHadid 


Ouadran Luxury Timepieces 
İstinyePark, Katar Caddesi, No: 11 Sariyer Istanbul 0 212 345 Ol Ol 
D Maris Bay, Marmaris 0 252 436 91 91 


LOL 


N“ 67 | MART 2018 


Genel Yayın Yönetmeni 
Adrienne Ribes-Tiphaine 


Moda Direktörü 
Vanessa Bellugeon 


YÖNETİM 
Yönetim Kurulu Eş Başkanları 
Marie-Jose& Susskind-Jalou 
Maxime yalou 


Genel Müdür ve 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Benjamin Eyme&ere 
b.eymerejaloumediagroup.com 


Genel Müdür Yardımcısı 
ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Maria Cecilia Andretta 
mc.andrettajaloumediagroup.com 


Yönetim Asistanı 
Pascale Savary 
p.savaryjaloumediagroup.com 


ULUSLARARASI YÖNETİM VE PAZARLAMA 
Uluslararası Yönetim ve Pazarlama Direktörü 
Flavia Benda 
f.bendagjaloumediagroup.com 


Uluslararası Editoryal ve Arşiv Direktörü 
Nathalie Ifrah 
n.ifrahejaloumediagroup.com 


Uluslararası Reklam Müdürü Paris 
Emmanuelle Hermant 
e.hermantejaloumediagroup.com 


Uluslararası Reklam Müdürü İtalya 
Angela Masiero 
a.masierowjaloumediagroup.com 


Uluslararası Reklam Müdür Yardımcısı İtalya 
Claudia Della Torre 
c.dellatorrecjaloumediagroup.com 


Reklam Müdürü İtalya 
Monica Traina 
m.trainajaloumediagroup.com 


Ürün Dağıtım Müdürü 
yJean-François Charlier 
j£charlierjaloumediagroup.com 


Kreatif ve Artistik Yönetim 
NI-studio 


EDITIONS YALOU ULUSLARARASI YAYINLARI 
L'Officiel dela Mode, Jalouse, LOptimum, La Revue 
des Montres, L'Officiel Voyage, L'Officiel 1000 Modeles, 
L'Officiel Hommes, L'Officiel Art, L'Officiel Shopping, 
L'Officiel Chirurgie Esthgâtigue, L'Officiel Almanya, 
L'Officiel Hommes Almanya, L'Officiel Avustralya, 
L'Officiel Azerbaycan, L'Officiel Brezilya, 

L'Officiel Hommes Brezilya, 

L'Officiel Çin, L'Officiel Hommes Çin, L'Officiel Art Çin, 
LOfficiel Hommes Kore, L'Officiel İspanya, 
L'Officiel Yunanistan, L'Officiel Hommes Yunanistan, 
L'Officiel Hindistan, L'Officiel Endonezya, L'Officiel 
İtalya, LOfficiel Hommes İtalya, L'Officiel Japonya, 
L'Officiel Kazakistan, L'Officiel Letonya, L'Officiel 

Lübnan, L'Officiel Hommes Lübnan, L'Officiel 
Litvanya, V'Officiel Malezya, 
L'Officiel Fas, L'Officiel Hommes Fas, 
L'Officiel Meksika, L'Officiel Ortadoğu, 
L'Officiel Hommes Ortadoğu, L'Officiel Art Ortadoğu, 
L'Officiel Hollanda, L'Officiel Hommes Hollanda, 
L'Officiel Filipinler, L'Officiel Rusya, 
L'Officiel Singapur, 
L'Officiel Hommes Singapur, 
L'Officiel İsviçre, L'Officiel Hommes İsviçre, 
IOfficiel Voyage İsviçre, 
L'Officiel Tayland, L'Officiel Hommes Tayland, 
L'Optimum Tayland, L'Officiel Türkiye, 
L'Officiel Hommes Türkiye, L'Officiel Ukrayna, 
L'Officiel Hommes Ukrayna, L'Officiel Vietnam 
www.lofficielmode.com — www.loptimum.İr — www. 
jalouse.fr 
www.editionsjalou.com — www.larevuedesmontres.com 


KURUCULAR — GEORGES, LAURENT 
VE ULLY YALOU (1) 


Ap 
OJD 


ESCADA 


ETİLER SUADİYE MAÇKA ANKARA 
0212 287 29 96 
ESCADA.COM 


LOfficiel 


Ayın modu 
— sayfa 54 


Trend haber 
— sayfa 56 


STİL 
2018 İlkbahar-Yaz 


trendraporu 
— sayfa 66 


Alışveriş 
— sayfa 76 


Yaz botları 
— sayfa 86 


İkon: Celine Purse 
Clutch Bag — sayfa 87 


Pasteller sandığınız 
kadar naif değil 
— sayfa 90 


sSloane Ranger V.02 
— sayfa 100 


Basic'ler ondan 
sorulur 
— sayfa 104 


Sezonun Haute 
Couture özeti 
— sayfa 116 


Bailey'siz bir 
Burberry'den önce 
— sayfa 142 


İçindekiler 


GÜZELLİK 


Renklerle oynama 
zamanı 
— sayfa 170 


Kozmetik dünyasında 
bu ayki favorilerimiz 
— sayfa 176 


Yeni sezonun güzellik 
listesi — sayfa 178 


Bahar parfümleri 
— sayfa 188 


Spa: Raffles 
— sayfa 196 


MÜCEVHER 


Pırlantaların 
dansı — sayfa 146 


Messika x Gigi Hadid 
— sayfa 154 


SIHH 2018 notları 
— sayfa 156 


Cartier bizene 
vadediyor? — sayfa 162 


40 


BU AY 


Pop-up sanat durağı 
— sayfa 258 


Emre Namyeter 
ışığın peşinde 
— sayfa 262 


Tuhafier'de bir gün 
— sayfa 264 


Vietnam'a geçmişin 
izinde yolculuk 
— sayfa 270 


Five O'clock 
mutfağında 
sohbetteyiz 
— sayfa 278 


MODA 


Hailey'nin 
hikayesi 
— sayfa 206 


Sezonun 
oyun 
kurucuları 
— sayfa 226 


Doksanlar 
çocuğu — 
sayfa 240 


Cara Delevingne 


z 
o 
O 
Li 
© 
zZ 
< 
EE 
O 
x 
LU 
z 
< 
z 
fa 
< 


Pp EM f Si 
ARMA NİEXG sg z4 
iza ; v M. G3 Vİ yi / 
> RR NEME NER EYS MEB Gl ie 
RESİ v5 > yi “Eze ya 4 
5 Ayi ee EE yi ed 
mii > e DA ği e. v Tm a 


etstur 
EE TE imi 


PN 


Liv Tyler Maxx Royal Kemer Resort iskelesinde... 


Tüm deneyimini izlemek için, www.maxxroyal.com adresini ziyaret ediniz. 
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(2) Valeron Zorlu Center: Meydan Katı No: 147 (Raffles Arcade) Beşiktaş İstanbul 
ZORLU www.valeron.com.tr valeronhomeluxury 


Büyülü dokunuşlarla 
şıklığın zarif yorumu. 


Ayrıcalıklı tarzı ve büyülü dokunuşları ile 
şıklığı yeniden yorumlayan Valeron; 
koleksiyonundaki nakışlı, dantelli, 

brodeli ve baskılı modellerinin yanı sıra 
kişiye özel üretimleri ile yaşam alanlarınızı 
veya teknenizdeki iç mekanları göz alıcı bir 
ihtişamla süslüyor. 
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Aşk Mektupları 


©byburcinkaya: “Coffee break with &payidarblog; “Güneş yerinde!” ©burakdoleker: “Antalya için hazırlıklar 
©lofficielturkiye” başlasın! 


va 


©eylulikar: “Sabah erken kalkmayı ancak 
bu şartlar altında kabul edebilirim.” 


©isilcigirdan: “Şubat ayının en güzel 
dergi kapağı.” 


©gizemdemirel: “Stay home, pour over 
some coffee and read ya magazine kind of 
weather.” 
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Flagship Store Now Open in Akmerkez. 
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KNITSS.COM 
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1. Plastik çanta, Celine 2. Ekose trençkot, Burberry, 2.195 TL 3. Güneş gözlüğü, Cartier 4. Rugan 
pantolon, Valentino, 3.900 Euro 5. Halka yüzük, Kısmet by Milka 6. Transparan sandalet, 
Christian Louboutin 7. Chanel 2018 İlkbahar-Yaz 8. Transparan bot, Yeezy, 720 Euro 9. Hasır 
şapka, Gucci 10. Baskılı triko, Sandro 11. Elbise, Baeufille, 600 Euro 
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Moda kaçamağı. 


Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 11. sezonuyla 
27-30 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM'de. 


(O) /mbfwi #mbfwi 


Mercedes-Benz 
The best or nothing. 


GENLER 


Eğer ailenizde oyuncu ya da manken varsa, o dünyaya giriş yapmanız çok daha 
kolay hale geliyor. Lily-Rose Depp ve Kaia Gerber bunun en yakın örnekleri. Son 


zamanlarda bu ikiliye dahil olan güzeller güzeli bir isim daha var. Reese Witherspo- 


on'un kızı Ava Phillippe. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çekerken, Rodarte ile 


ilk modellik deneyimini yaşamayı başardı. Markanın 2018 Sonbahar-Kış koleksiyon çekimlerinde yer alan Phillippe eminiz daha birçok önemli işe imzasını atacak. 


www.rodarte.com 


EĞLENCE DOLU MODA 


Disneyland”ı sevmek için sadece çocuk olmak gerekmiyor, değil mi? Çoğu yetişkin için 
de ayrı bir yeri olan, dünyanın en eğlenceli parkı şimdilerde bir defile alanı olmak 
için gün sayıyor. Opening Ceremony'nin kurucuları Carol Lim ve Humberto Leon'un 
yaratıcı zekalarının ürünü olarak, marka bu ay bir koleksiyonunu Disneyland'da 
tamtacak. Bakalım Mickey Mouse ya da Donald Duck konuk olarak katılacak mı? 


WWW.openingceremony.com 


Plastik trendinin takipçileri 


Instagram'ın popüler markalarından olan, yeni 
nesil modellerin üzerlerinden eksik etmedikleri 
Off-White, sokak kültürünü güçlü bir şekilde 
temsil eden koleksiyonlarıyla ön planda. Ancak 
yeni işbirliğiyle feminen tarafını korkusuzca ortaya çıkıyor. Jimmy Choo ile 

ortaklaşa çıkardığı ayakkabılar plas- 
#, tik kaplamalarıyla farklarını göz- 


ler önüne seriyorlar. 


www.jimmychoo.com 


ÇOCUKLUK AŞKI KITTY 


Moda dünyasında pek çok işbirliği yapılır ve 
çoğu ilgi çekici olmayı başarır. Ancak işin içine 
çizgi film karakterleri dahil olunca, koleksiyonlar bir anda sevimli bir hal alıyor. Puma da bu 
durumun farkına varmış olacak ki, Suede Classic modelinin 50. yılı şerefine Hello Kitty ile bir 
araya geliyor. Sonuç, kırmızı ve beyazın mükemmel uyumu eşliğinde şekillenen dünya tatlısı 
ayakkabılar. 


Www.puma.com 
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PHOKHBE PHILO 
ANISINA 


Geçtiğimiz Aralık ayında Celine'in kreatif 
direktörlüğünden ayrıldığını duyurarak şok 
yaşatan Phoebe Philo, Nordstorm için ayrı 

bir yere sahip gibi, zira bir pop-up store'un 

odak noktası olmuş durumda. Celine için 
tasarladığı zevkli kıyafet, aksesuar ve ayakkabılarla hayat bulan mağaza, 29 Mayıs'a 

kadar Downtown Seattle'da açık olacak. 


shop.nordstrom.com 


Me. N 


BIR DONEMİN SONU 
Bir ayrılık haberi daha moda camiasını 
oldukça etkiledi. Phoebe Philo, Christopher Bailey gibi tasarımcıların ardından, 
Carolina Herrera kendi adını taşıyan markasının kreatif direktörlüğünden ayrıldığını 
duyurdu. New York Moda Haftası'nda son 


kez boy gösteren tasarımcı, yerini Wes Gordon'a bırakacak. 


www.carolinaherrera.com 
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Müzik modanın gıdasıdır 


Müzik dinlemenin herkesin hayatı üzerindeki rahatlatıcı etkisi malum. Bu konuda 
da önemli bir görev gören Apple Music, dinleyicilerine ayrıcalıklı hizmetler sunmaktan ve yenilikler yapmaktan hiç kaçınmıyor. Tory Burch, Alexander Wang ve Burberry 
için hazırladığı listeler sayesinde modayla bağını kuvvetlendirirken, sırada Chanel var. 
Chanel Show Soundtracks isimli liste, Chanel defilelerinin ses tasarımcısı Michel Gaubert küratörlüğünde oluşturulurken, listede Pharrell Williams ve Sebastien Tellier gibi 
isimlerin parçaları yer alıyor. 


www.apple.com 


ÇİRKİN Mİ, TARZ MP? 


Balenciaga'nın Triple S isimli sneaker'ıyla başladı her şey. Kimine göre 
kaba duran, kiminin de cool tarzının tamamlayıcısı olarak gördüğü bu 
ayakkabılar, gün geçtikçe daha büyük bir kitleye hitap eder oldu. Son 
olarak klübe katılan Louis Vuitton, sırf sneaker'ları için pop-up store 

açarak benzeleri arasından ustalıkla 
sıyrılıyor. New York Sohoda açılan 

mağazada, ayakkabıların siyah 
versiyonları da özel olarak satışa 


sunulacak. 
2 www.İouisvuitton.com 


 * 
Mücevher 


iBÜYÜLENİN 


Daha önce Bulgari'nin Goldea: The Roman (tarihin en büyük billboard tasarımı aracılığıyla 
Night parfümü ve Serpentine çantası için (o tanıtımı gerçekleşen Bulgari B.Zero1 reklam 
kamera karşısına geçen Bella Hadid, şimdi de (o kampanyası Mert & Marcus ikilisinin imzasını 
markanın yeni B.Zero1 koleksiyonuyla her- taşıyor. 

kesi büyülüyor. New York Times Meydanı'nda ( www.bulgari.com 


Gizemli bahçe 
Dior yeni High Jewelry koleksiyonuyla bizleri Versailles Sarayı'nın 
gizli bahçelerinde gezintiye çıkarıyor. Markanın kreatif direktörü 
Victoire de Castellane'ın Dior â 
Versailles, Pidces Secrötes adını verdiği bu yeni koleksiyonda, her biri 
içinde gizli bir cebe sahip yüzük 
tasarımları dikkat çekiyor. 


www.dior.com 


Özgür kadın 
Yakında anne olmaya hazırlanan İtalyan blogger 
Chiara Ferragni, Pomellatonun yeni reklam 
yüzü oldu. Peter Lindbergh'in çekimlerini 
gerçekleştirdiği Pomellato For Women 
kampanyasında 
kadınları özgür 
ve güçlü olmaya 
teşvik etmeyi 
kendisine amaç 
edinen Ferragni, 
kuralları 
yıkmanın yeni 
kapılar açmak 
için şart olduğuna 
inanıyor. 


www.pomellato.com 
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Aşk için 
Chopard'ın ikonik Happy Heart 
bileklikleri yeniden gündemde. 
Eğlenceli duruşuyla dikkat 
çeken bu zamansız bileklikte 18 
karat pembe altın farklı renklerdeki kalp motifiyle tamamlanıyor. Aşkın sembolü olarak da 
bilinen Happy Heart tasarımlarının değerli taşlarla süslenmiş 
versiyonu da bulunuyor. 


www.chopard.com 


gi 
7, 


BURCU: ASLAN 


19 Ağustos 1883'te dünyaya 
gelen Coco Chanel, Aslan burcunun tüm özelliklerine sahip bir 
kadındı. Burcunun sembolüne 
her zaman önem veren tasarımcı, 
düğmeden çanta kulpuna birçok 
ayrıntıda aslan figürüne yer verdi. 
Şimdi onun bu sevgisi yepyeni bir 
High Jewelry koleksiyona ilham 
kaynağı oluyor. 53 parçadan 
oluşan L'Esprit du Lion, aslanın 
gücünü sembolize eden zincir 
kolyelerden oluşuyor. 


www.chanel.com 
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BALMAİN ORDUSU 


; 


İddialı gece elbiselerinden oluşan yeni 44 François Premier 
koleksiyonunun ilham kaynağı kırmızı halı törenleri. 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


Yüksek modanın merkezini oluşturan kült markalar, geçmişleri ve 
kurucularının geniş vizyonları sayesinde son derece başarılı noktalara gelmiş olsalar da, onları yeni nesile adapte etmeyi başaran 
kreatif direktörlerin de önemi yadsınamaz. 

Olivier Rousteing'in ilmek ilmek işlediği kariyeri işte tam da buna 
örnek. 2009 yılında Balmain'in kreatif direktörlüğünü devralan 
Rousteing, yarattığı Balmain ordusuyla büyük işler başarırken, 
ikonik koleksiyonlarıyla da feminenliğin seyrini belirliyor adeta. 
Son olarak hazırladığı 44 François Premier ise tüm ihtişamıyla 


kırmızı halı törenlerini hedef alan türden. İsmini markanın kurucusu Pierre Balmain'in Paris'teki atölyesinin adresinden alarak 
geçmişe bir saygı duruşu yaparken, koleksiyon Olivier Rousteing'e göre markanın geçmişini, bugününü ve geleceğini yaratıcı 
bir şekilde yansıtıyor. 

Birbirinden iddialı gece elbiselerinden oluşan 44 François Premier, 
Balmain ordusuna yaraşır bir şekilde, bolca işlemeye ve markanın 
imzasını haline gelen küçük askeri detaylara sahip. Toplam 10 
parça keşfedilmeyi bekliyor. 
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BAŞTAN AL 


yü 


Helmut Lang'in 1995-2004 yılları arasında 
ikonlaşan parçaları, benzersiz isimlerle 


birlikte tekrar hayata döndü. 


Bir marka popülerlik kazandığında mı 
tasarımları parmakla gösterilir hale gelir, 
yoksa tasarımları mı onu zamanla popülerleştirir? Belki de etkileyici olmak için 
en büyük kriter benzersiz olmaktır. Tıpkı 
Helmut Lang gibi. 1986 yılında kurulup, 
90'lı yıllarda oldukça önemli bir yere sahip 
olan marka, pek çok ikonik tasarıma da 
hayat vermeyi başardı. Ancak 2005 yılında 
markaya ismini veren kurucusu Helmut 
Lang'in görevinden ayrılması işleri biraz 
karıştırmıştı. Moda sahnesindeki yeri bir 


zamana kadar önce silik gibi dursa da, 
kökleriyle bağını koparmayarak bu gidişata dur demeyi başardı. 

Geçtiğimiz Eylül ayında başlayan ve eski 
tasarımlarına tekrar hayat kazandıran 
Helmut Lang, şimdi Re-Edition projesinin 
ikincisiyle hayranlarına büyük bir sürpriz 
yapıyor. Hollandalı fotoğraf sanatçısı Ari 


Versluis ve profil uzmanı Ellie Uyttenbro- 


ek'un birlikte çalışmaları sonucunda 


doğan Exactitudes tarzı fotoğraf çekimle- 


riyle daha da anlam kazanan Re-Edition 


Volume 2, markanın 1995-2004 yılları 
arasındaki ikonik parçalarından oluşuyor. Koleksiyon kadar ilgi çekici olan bir 
diğer kısım ise kampanya fotoğraflarında 
yer alan isimler. 

Kanye West ve Solange Knowles gibi tarzlarıyla dikkat çeken yıldızların yanı sıra 
Jimmy Grillo, Alison Marie Isbell, Yohana 
Lebasi, Grace Lee Gee, Dominik Halas, 
Eric Lawrence, Rhamier Auguste ve Johnny Petrozzino da çekimlerde yer alanlar 
arasında. 


Yazı Dilruba Karaköse 
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Couture içecek 

Her ay farklı bir işbirliğiyle karşımıza 
çıkan Off-White şimdi de Wild & The 
Moon restoranıyla ortaklaşa özel güzellik içeceklerine imza 
atıyor. Sınırlı sayıda 
üretilen Blue Magic, 
spirulina içeriğiyle 
zihin açma özelliğine sahipken; Bette 
Then Botox ise salatalık, nar, aloe vera 
ve pancar ile detoks 
etkisi gösteriyor. 


WWw.24sevres.com 


Çiçek bahçesi 

Erdem Moralıoğlu, kozmetik dünyasında maceraya atılan tasarımcılar arasına katıldı. Nars Cosmetics için makyaj 
koleksiyonuna imza attı. 13 ürünün 

> yer aldığı koleksiyon için kendi renk 
HOL ENCH v4 AM ANI paletini yaratan Erdem aynı zamanda 
ER ” N il il markanın ilk dudak pudrasının da arka- 
Özgürlük, yaratıcılık ve şahsına münhasır o Lily Rose Depp ise Rouge Coco 2018 İlkbaolmayı temsil eden zamansız Chanel ruj o har-Yaz koleksiyonunun reklam kampan- 
koleksiyonu Rouge Coco, 2018 İlkbahar-Yaz o yasında eğlenceli kişiliği ve baş döndüren 
sezonuna 18 yeni renk ve doku seçeneğiyle (| fiziğiyle yer alıyor. 
giriş yapıyor. Chanel'in genç temsilcisi 


sındaki isim. wıw.narscosmetics.com 


wwawv.chanel.com 


PANTER ETKİSİ 


Bir parfümden çok daha 
fazlasını sunan yeni Cartier 
La Panthere, içgüdüleri ve 
duyguları harekete geçiriyor, 
özgürlüğe davet ediyor! Mathilde 
Laurent imzası taşıyan bu 
yeni kokuda gardenya çiçeği ve 
sandal ağacının çiçeksi tonları 
öne çıkarken, adeta bir heykeli 
andıran göz alıcı cam şişe 
tasarımı da dikkat çekiyor. 


Duyusal harmoni 
YSL Beauty uzun bir aradan sonra yeni 
bir erkek parfümüyle karşımızda. Yaratıcı, yenilikçi ve özgür erkeğin parfümü 
Y, üst notasında bergamot, primofiore 
limonu ve beyaz aldehitlerin canlı ve 
aydınlık harmonisini taşıyor. Kalp nota- 


sında ise köknar ve gri amber yatıyor. 
wawv.cartier.com 


waw.yslibeauty.com 


Vofficiğf > — ti! 


| 


l 


Dünyaca ünlü şef Nobuf 
ve James Packer ile birlikt 
nın farklı rotalarında karşımıza çikarkeniiy md 2017'nin Aralık 
ayında Londfâ'nın Shöfeditch bölgesinde açılanıNobun horeditch; Doğu'yla 
Batı'yı bif araya e öy ve hizmetiyle şehitimyukselen adreslerinden. 
Sm , 


açtı 
Şi 


e 
nöbuhotelshoreğ itch 


SAĞLIKLI DURAK 


Nişantaşı'nda sağlıklı rotaların sayısı artarak devam ediyor. Vi İstanbul, Yeşil No.21 
ve Kase'nin ardından şimdi de 
Healin kapılarını açtı. Tamamen 
organik malzemelerle hazırlanan 
bir menüye sahip olan mekanın 
dekorasyonunda yer alan sanat 
çalışmaları da ortama farklı bir 
hava katıyor. Vegan yaşam tarzını benimseyen, hayatında yapay  * n n 
» 
> 


i 
şekere yer vermek istemeyenler g 
mutlaka göz atmalı. 


Tel: O (212) 260 08 08 


Aman-junkies 


Aman oteller zinciri, Şanghay'daki ilk şubesini antik bir ormanın içerisinde açtı. 
Yarattıkları her otelin, içinde bulunduğu ortamla uyumlu bir hikayeye sahip 
olmasına özen gösteren zincirin yeni şubesi Amanyangyun, şehirden uzaklaşmak isteyenlerin 
tercihi olabilir. İçerisinde hamamın 
yer aldığı özel bir 
spa alanı olan otelin etrafındaki 11 
hektarlık yeşil alan 
ise uzun yürüyüşler için huzurlu bir 
ortam sunuyor. 


www.amanyangyun. 
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Cool Paris 


Hipster kültürünün en güzel örneklerinden olan 5O'ler ilhamlı The Hoxton 
Hotel, Londra ve Amsterdam'ın ardından Paris'te kapılarını açtı. Rue de Sentier'deki otel; Shoebox, Cosy, Roomy ve 
Biggey gibi eğlenceli isimlere sahip 172 
odadan oluşuyor. 


thehoxton.com 


Şaşırtıcı girişim 


Bir zamanlar İstanbul'da da mağazası 
bulunan Muji, turizm sektörüne giriş 
yapıyor. Japonya'nın Shenzen şehrinde 
kapılarını açan 73 odalı Muji Hotel, tıpkı 
mağazalarında sattığı ürünler gibi minimal bir duruşa sahip. Geleneksel Çin 
evlerinden ilham alınarak dekore edilen 
otelde, her detayla misafirlere sonsuz bir 
rahatlama seansı sunuluyor. 


Www.muji.com 
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Blok Art Space Galeri, Naz 
Köktentürk'ün 'Bana onu geri 
ver, Voodoo' adlı sergisine 
ev sahipliği yapıyor. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 


Naz Köktentürk, uzun yıllardır sosyal sorunlara, çizgi dışı 
olduğu düşünülen insanlara, her 
türlü azınlığa, acıya, sokağa ve 
farklı kültürlere dair konularda 
hayata geçirdiği fotoğraf projeleriyle tanınıyor. Şimdilerde ise 
tamamen farklı bir coğrafyadan 
fotoğraflarla sanatseverlere farklı 
bir macera sunuyor. Mit ve ritüellerinden etkilendiği Orta Asya'da, 
Ortadoğu'da, İslam ve Şaman 
kültürlerinin izinde, acıyı ve 
öfkeyi aktaran Köktentürk, Batı 
Afrika'da, animizmin anavatanı 
Burkina Faso'da bir ritüelin, voodoo'nun izlerini sürüyor. “Onurlu 


insanların yurdu” anlamına gelen 
Burkina Faso adlı ülkede çektiği 
fotoğraflardan oluşan sergi, bölge 
kültüründe sürekli karşımıza 
çıkan voodoo ritüellerine odaklanıyor. Birçoğumuzun voodoo 
büyü bebekleri ile aklında kalan 
buritüel aslında çok derin bir kültürün mirası. Sanatçı, kişisel proje 
sergisi Bana onu geri ver, Voodoo 
ile genelden özele karabüyünün 
simgelerinde kişisel acıların, saplantıların ama en yoğun olarak 
tutkuların hikâyelerini sorguluyor. 
Sergi, 10 Mart tarihine kadar 
Blok Art Space'de sanatseverlerle 
olacak. 
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Yönetmen ve 


sanatçı Kutluğ 
Ataman'ın 
Animated Words adlı 


video çalışması, 
kelimeler ile 
imgeleri arasında 
nüanslarla dolu 
bir yolculuk 
vadediyor. 

Bu seyahatin 

son rotası ise 
Hong Kong. 


Altın Portakal En İyi Film Ödülü, Altın 
Portakal Sinema Yazarları Derneği En 
İyi Film Ödülü gibi ödüllerin sahibi, 
yönetmen ve sanatçı Kutluğ Ataman'ın 
Animated Words adlı video çalışması, 
Asia Society Hong Kong Center'da açılan LOVE Long: Robert Indiana and Asia 
adlı sergide ziyaretçileriyle buluşacak. 
Animated Words, sanatçıların bir imgeyi 
yazılı bir metin veya cümle içinde özenle 
gizlediği İslam geleneğinden esinleniyor. 
Kelimelerin bir eksen üzerinde hareket 
ettiği ve hareket ettikçe başka imgelere 
dönüştüğü eserlerde; kelimenin anlamı 
yalnızca kelime ile imgesi kavuştuğunda, 
anlık olarak görülebiliyor. 

Dilin, çok dilli ve çok kültürlü bu eserler 
üzerinden incelendiği ve sorgulandığı 
LOVE Long; Robert Indiana and Asia sergisinin en dikkat çeken özelliği ise sanatın, 
insanın temel arzularını ifade etmek ve iletişim kurmak üzerine inşa edilmiş evrensel 


NUANSLAR 


bir dil olduğunu ortaya koyuyor olması. 
Yardımcı küratörlüğünü Kaitlin Chan'in 
üstlendiği, Dr. Miwako Tezuka'nın misafir 
küratör olarak katıldığı sergide, Kutluğ 
Ataman ile birlikte Candy Factory, Young- 
Hae Chang Heavy Industries, Chim Pom, 
He An, Hung Keung, Charwei Tsai ve Xu 
Bing gibi sanatçı ve kolektiflerin eserleri de 
yer alacak. Bunun yanı sıra 1928 doğumlu 
efsanevi Amerikalı pop art sanatçısı Robert 
Indiana'nın unutulmaz eserlerinden bir 
seçki de sanatseverlerle buluşacak. 
Meraklılarının hatırlayacağı üzere daha 
önce New York'ta Lehmann Maupin 
sanat galerisinde ve Museum of Modern 
Art'ta, Sidney'de ise Sherman Galleries'te 
sergilenen Animated Words, Türkiye'de 
2007 yılında Santral İstanbul'da ziyarete 
açılmıştı. 

Asia Society Hong Kong Center'da ziyaretçilerini bekleyen sergi, 6 Şubat-3 Haziran 
tarihleri arasında görülebilir. 


Metin veya cümle 

içine özenle saklanmış 
imgeleriyle İslam sanatları, 
Animated Words'ün ilham 


kaynağını oluşturuyor. 


Yazı Ilgaz Gökırmaklı 


Alexander Wang 


BİZİMLE GEL 


Tüm renklerin, desenlerin ve dokuların iç içe geçtiği, büyülü bir 
dünyaya gidiyoruz. Yaz sonuna kadar oradayız... 
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2018 İlkbahar-Yaz trendlerinin derinlerine inerken, 
sıcak hava dalgası adeta yüzümüze vuruyor. 
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değişikliği 
Devir hızla değişirken, 
aksesuar kullanımı 
eskisinden çok daha önemli. 


Tarz sahibi bir duruş içinse 
yeni yöntem bel çantaları. 


Marc Jacobs, Rochas, Givenchy, Balenciaga, 
Alexander Wang, Salvatore Ferregamo 
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Bütünsel 
yaklaşım 


Denim deyince sadece jean'ler 

gelmesin aklınıza. Yeni kural, 

hepsinin toplamından etkili 
bir bütün oluşturmak. 


Alexander McOGueen, Versus, Mugler, Calvin Klein, 


Fendi, Tibi, Tom Ford 
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Tavuskuşu 
m m 
misali 

Tüy detayları, abartı olmak 

bir yana, trend görünmenin 


temel basamaklarından 
birini oluşturuyor. 


Yves Saint Laurent, Adam Selman, Maison Margiela, 
Moschino, Topshop Unigue, Vivetta 


rü ii 
içi dışı b 

Şeffaflık şimdi hiç 
i olmadığı kadar ön planda. 
> gi Tek gereken biraz cesaret. 
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— Michael Kors, Christian Dior, Jil Sander, Gucci, 
a A) Fendi, Balmain, John Galliano 
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ciddiyet 


Beyazın masumiyeti 


takımların maskülenliğiyle | 
birleşince, geriye sadece “ni 
tarz olmak kalıyor. PA 

#5 

Elie Saab, Joseph, Isabel Marant, Acne fas! 


Studios, Awake, Tom Ford, Louis Vuitton 


YONU 44414 


” “3 
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1 Degsgişmeyen | ev 
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li 1 l Şıklığın zarif temsilcisi 


a 
İ saten, farklı formlarıyla 
arz-ı endam etmeye 
devam ediyor. 
2 Sies Marjan, Sonia Rykiel, Emporio Armani, Ralph 


Russo, Paco Rabanne, Vionnet, Coach 
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Plastik 
fantastik 


Plastiğin moda sahnesinde 
devleşeceğini hiç düşünür 
müydünüz? Bu alışılmadık 
trendin arkasında yüksek 

modanın devleri var elbette. 


Mary Katrantzou, Toga, Acne Studios, Salvatore 
Ferragamo, Chanel, Tod's, Calvin Klein 


İNE 
W 
i Gecmetrik 


denklem 


Belki bizim için küçük 
ama moda için büyük bir 
detay olmaya başladı kare 
yakalar. Siz de dolabınızda 

bu detaya yer açın. 
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Christian Dior, Carolina Herrera, Cushnie et Ochs, 
Gabriella Hearst, Hermös, Anna Sui 
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M < Gökkuşağı © NÜ 
Z . etkisi İ 


Sadelikten pek haz 
etmeyenlere müjde! Artık 
gökkuşağının her rengini 

üstünüzde taşımanızda 
hiçbir sakınca yok. 


MSGM, Vionnet, Philosophy, Libertine, Akris, 
Peter Pilotto, Dolce & Gabbana 


Lava nta 
bahçesi 


Morun en güzel tonunu 
kucaklamaya hazır 
olun. Adeta baharın 

temsilcisi lavanta rengi 

şimdiden içimizi açıyor. 


Erdem, Tod's, Michael Kors, Max Mara, Zadig and 
Voltaire, Victoria Beckham, Ralph Russo 
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| çıkıyoruz 


Yaz tatilinin olmazsa 
olmazı şapkalar, bu 
sezon hasır doğallığıyla 
bir bütün halinde. 


Jacguemus, Armani, Gucci, Loewe, Creatures of 
Comfort, Missoni 


Omuzlara 
dikkat 


Geniş omuzlar yaratmak 
için kullanılan vatkalar 
demode olsa da, onların 
yeni versiyonu bu sezon 
kabarık kollar oluyor. 


Off-White, Christian Siriano, Delpozo, Brock 
Collection, Stella McCartney, Isabel Marant 
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gıtların 
Uyumu 


Kırmızı ve pembe ayrı ayrı / 

ilgi çekmeye yeten renkler. | | 

Ancak ikisi bir araya gelince ği 
sonuç mükemmel oluyor. 


Roksanda, Lanvin, Brandon Maxwell, Isabel Marant, gr 
Coach, Oscar de la Renta 


i Noktalama 


, İ zamanı 


j Moda dünyasında eski diye 
bir şey yok. Bunu artık 
öğrendik. Tıpkı her zaman 
sevimli olan puantiyeler gibi. 


m Junya Watanabe, Mary Katrantzou, Yacguemus, 
Marta Jakubowski, Self Portrait, Jason Wu, Valentino 
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Hareket 
türleri 


Bir parçaya en kolay yoldan 
nasıl hareket katılır? 
Tasarımcılar bize bunun 
cevabını püsküllerle veriyor. 


Balmain, Sachin Babi, Bottega Veneta, Nina Ricci, 
Calvin Klein, Naeem Khan, Celine 


Maksimal dokuların 
minimal formlarla yaptığı 
işbirliği göz kamaştırmanın 
en basit ve etkili yolu. 


Balmain, Emilia Wickstead, Temperley, Oscar de la 
Renta, Coach, Dries van Noten, Marc Jacobs 
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İİ ai Güneş gözlüğü, Oxydo, 1.900 TL 
po 


© uu mmu 
MALEMCiaş, 


Çanta, Balenciaga, 


1.705 Euro 
e 
— 
ew 
an 
tk 
a Etek, Miu Miu, Pantolon, Koton, 
SNOOPY 790 Euro 89,99 TL 


Sweat, Levi”s, 
189,90 TL 


ie. 


ip HILOsSOPP' 


Sneaker, Superga 
x Philosophy di 
Lorenzo Serafini, 
165 Euro 


» 


EŞCADA 


1.0 


Şapka, H&M 


GIVENCHY 


Sneaker, Dolce & 
Gabbana, 745 Euro 


Clutch, Givenchy, 


Tişört, Escada 349 Euro 


Balenciaga 


LOGOMAN YA 


Modanın büyük oyuncuları, yeni sezonda 
adlarını büyük harflerle bağırıyorlar. 


HAZIRLAYAN MERT GÜLER 
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Ceket, MSGM, 
194 Pound 


pe” - e 

MM | Kemer, 

a Salvatore 
b Ferragamo 


Bluz, NetWork, 549 TL 


yp > Elbise, 
4 N 
Ni > Jacguemus, 
v 810 Euro 
# 
* 


wi 


Trençkot, Latelier Cache 


Pantolon, 


Etek, H&M, 129 TL Nocturne, 249 TL 


N 


| 


Güneş gözlüğü, Le Specs, 900TL 


BOYA PALETİ 


Sahip oldukları tüm anlamlar ve yaydıkları enerjiyle, 
renkler bu sezon tek vücut oluyorlar. 


Terlik, Prada, 530 Euro MSGM 


www.bepanthol.com.tr 


İyi cilt bak 
detayl 


»TelL 
> pan AŞI 


... me 
m Gg ei 
ag g eÇ 
0 
> l 
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Sandalet, Saint 
Laurent, 
433 Pound 


Çanta, Salvatore 
Ferragamo 


Elbise, Karen Millen 


Pantolon, Escada 


Bluz, Jacguemus, 
325 Euro 


Küpeler, Selin Ecer, 
350TL 


Elbise, Prada, 1.290 Euro Ceket, Joseph, 727 Euro 


Sneaker, Louis Vuitton Off-White 


POSI-MODERN DİANA 


9O'ların zarif ve sade formlarıyla özdeşleşen Prenses 
Diana stili, modern versiyonuyla etkisini koruyor. 


O 
— 
(ok 
O 
- 
un 
(00) 
O 
pa 
n 
- 
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Trençkot, Calvin Klein 
205W39NYC, 3.650 Euro 


Pantolon, Prada, 
1.643 Euro 


> — dn 


& 


Tişört, Mudo le fa Elbise, J.W. 
2 Ç Anderson, 842 Euro 


Kemer, ipekyol, 179 TL 


Ayakkabı, Proenza 
Çanta, Gucci Schouler, 485 Euro Gömlek, Twist, 179 TL 


SANAT SÖYLEŞİSİ 


Modayı birçok anlamda besleyen sanat, 2018 İlkbahar- 
Yaz sezonuna yaratıcı baskılarıyla yön veriyor. 


ART & JOY 


WEE YOU 
TORDINARY 


M4 ; ge pm : 
i “ i d ye i 
2. #' RM mem 2 n .." 
y , Beş ği, ek 
N P ğ z yi i g | 
i YU 
4 


BODRUM / APRIL 2018 


lujohotel.com 
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ği 
Gm g5 


Çanta, Gucci, 1.490 Euro 


Elbise, Prada, 808 Euro 


Sweatshirt, Mudo 


Küpeler, Calvin Klein, 


239TL 
Etek, Fendi, 1.000 Euro 

Marc Jacobs 
Bot, Off- ai 
White, 
808 Euro 

Pantolon, MM6 Maison Etek, Rick Eşofman, 
Margiela, 390 Euro Owens, 440 Furo Koton 


SPOR ÜZERİNE 


Birkaç sezondur etkisini gösteren athleisure akımı 
bu sezon da stilimizi kuşatmaya hazırlanıyor. 


Profesyonel mutfak makinesi Multi Şef'le 
mutfakta geçirdiğiniz her an daha pratik, 
daha keyifli! 


arcelik.com.tr ON 6 OK 


Koc 4440 888 


Veniliği askla tasarlar 
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KI$S- YAZ DENGE 


Tasarımcılar, kış sezonunun önemli aksesuarlarından 
olan botları yaz trendleri arasına dahil ettiler. 


HAZIRLAYAN MERT GÜLER FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL 


1. Deri bot, Gianvito Rossi, Beymen, 4.195 TL 2. Kemer detaylı süet bot, Twist, 399 TL 3. Süet bot, Sergio Rossi, Harvey 
Nichols 3.445 TL 4. Yılan derisi bot, Acne Studios, Beymen 2.745 TL 5. Deri bot, Isabel Marant, Beymen 3.995 TL 6. Deri, 
yüksek topuklu bot, Ipekyol, 359TL 


Hazırlayan Mert Güler 
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CELINE PURSE 
CLUTCH BAG 


Kreatif direktör Phoebe Philo'nun 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonuna 
yaptığı son güçlü dokunuş, Celine Purse Clutch Bag yakın takip altında. 


HİKAYESİ Phoebe Philo'nun Cöâline için hazırladığı STİLİ Form olarak geçmişten gelmesi ve cüzdan görünümüne 
her koleksiyon o sezona özel gibi dursa da, aslında her parça sahip olması, adının hikayesini açıklıyor. Dana derisiyle 
zamansız kavramının niteliğini içi dolu bir şekilde taşıyor. sağlanmış konforlu görünümü ve üzerine itinayla 
Yalın ve minimal çizgisinde her zaman yenilikçi tavrını koruyan yerleştirilmiş logo ile çizgi tamamlanıyor. 
tasarımcının yaratıcılığı modaevinin yüksek işçilik kalitesi ile 
birleşince ortaya etkileyici sonuçlar çıkıyor. Bu sezon da durum KULLANIMI Koleksiyona göz attığımızda, Celine Purse Clutch 
farklı değil. 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için daha eğlenceli Bag'in koyu ve açık kahve olmak üzere iki farklı renk seçeneği 
bir yol izlediğini söyleyen Philo, klasik yorumunu da olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte, sapsız olarak kullanılan 
katıp ortayı bulmuş. Bunu, en iyi örneklerden biri olan kırmızı, siyah ve sütlü kahve clutch alternatifleri de mevcut. Bir 
Celine Purse Clutch Bag ile kanıtlayabiliriz. bütün olarak, sonraki nesillere aktarabileceğiniz güzel bir parça. 


1. Celine 2018 İlkbahar-Yaz 2. Bluz, Cos, 790 TL 3. Pantolon, Twist, 179 TL 4. Ayakkabı, Ellery, 495 Euro 
5. Trençkot, Mango 6. Etek, Mango, 129,99 TL 7. Gömlek, Marbel&Co. 8. Yağmurluk, Sportmax, 2.965 TL 9. Güneş gözlüğü, 
Chloe€, 1.642 TL 10. Küpeler, Dior 11. Pantolon, Mehtap Elaidi, 795 TL 12. Çanta, Celine, 2.800 Euro 
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00 eo e 0 
Sezonlar birbirini alt etti ve sınırlar ortadan kalktı. 
Ne, ne zaman giyilir mevhumu eskide kaldı. 
HAZIRLAYAN MERT GÜLER 
Alexa Chung, 
317 Pound 
2018 İlkbahar-Yaz sezonu Miu'dan Alexa Chung'a kadar birçok bulmak mümkün. Genellikle minimal 
koleksiyonlarına şöyle bir göz markada, hatta hemen hemen tüm ve sade formlarda tasarlanan botların 
attığımızda, gözümüze çarpan en önemli defilelerde karşımıza çıkıyor desek yanlış yanında, egzotik yılan derisi ve parlak taşlı 
aksesuarlardan biri alçak topuklu botlar. olmaz. Bu aşamada önemli bir detay var detaylarla tasarlanmış birçok versiyonun 
Mevsimsel özerkliğini uzun süre ki, oda şu; bahar ve yaz aylarına entegre da sezona hakim olması, günün her 
önce kaybetmiş olması iyi ya da kötü edeceğiniz alçak topuklu botları, kış saatine, gündüzden geceye, stilden stile 
yorumlanabilir fakat istikrarını koruyor hissiyatından uzak tutmalısınız. Krem farklı versiyonlarla yorumlayabileceğiniz 
olması, stilimizi yorumlamamızda önemli ve bej gibi açık renklerde olduğu gibi ve tarzınızı geliştirebileceğiniz yıldız bir 
bir etken. Celine'den Chlo&'ye, Miu koyu tonlarda da birçok bot alternatifi aksesuar olduğunu gösteriyor. 


HİT SEÇENEKLER 


Joseph, 361 Pound Dora Teymur, Miu Miu, 505 Pound Chloe, 595 Euro 
450 Euro 
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İÇLER DIŞLAR ÇARPIMI 


Bir işbirliğinden söz ediyoruz. Çoraplar ve sandaletler... 
Gece kombinlerine farklı bir açıyla bakıyoruz. 


MARCO DE VINCENZÖO 
BURBERRY 


STİL TAMAMLAYICILAR 


1. Trençkot, 
Koton, 149,99 TL 
2. Sandalet, Dolce 
& Gabbana, 565 
Pound 3. Ceket, 
H&M, 229TL 4. 
Küpeler, Selin 
Ecer, 350TL 5. 
Çanta, Maison 
Margiela, 653 
Pound 6. Etek, 
Twist, 259TL 

7. Triko, Ole by 
Koton 8. Çoraplar, 
Balenciaga, 54 
Pound 9. Elbise, 
Nocturne, 339 TL 


PASI KI, 


Yaz sezonunun temel akımlarından biri olan 
bu renklere dikkat! Şeker gibi göründüklerine 
aldanmayın, tavırları hem feminen hem güçlü. 


FOTOĞRAF CAN SEVER STİL EDİTÖRÜ NUR EDA İŞBİLİR 


Tulum, 1.800 TL, Köksal 
Atay, LAppart PR 

Bluz, 129 TL, ipekyol 

Yüzük, 580 TL, Evren Kayar 
Ayakkabılar, Sudi Etuz 


Ceket, 149TL,H&M 
Elbise, Sudi Etuz 
Küpeler, 650 TL, Evren Kayar 


Elbise, 299 TL, Nocturne 
Gömlek, 269 TL, 
H&M Studio 
Aksesuar (boyunda), 
Closh 

Ayakkabılar, Sudi Etuz 


# 


14) 
Tİ 


Elbise, Su Etuz 
Gömlek, 495 TL, 
Brooks Brothers 
Şapka, editöre ait 


Ceket, Mehtap Elaidi / 
Üst, 555 TL, Machka 
Pantolon, Mehtap Elaidi 
Küpe, 650TL, Evren Kayar 


Sabahlık, 300 TL, küpe, 89 TL, 
Nillush Vintage 

Sütyen, 920TL, Eres 

Etek, Sudi Etuz 


Ceket, Sudi Etuz 

Gömlek, 179,99 TL, Mango 
Etek, 895 TL, Vakko 

Çanta, 490 TL, cos 
Ayakkabılar, Aldo 


“ 
o. 


Şort, 395 TL, ceket, 
1.550 TL, Machka 
Yağmurluk, 399,99 TL, 


Aksesuar (parmakta), 
Closh 


Küpe, 89 TL, 
Nillush Vintage 
Ayakkabılar, Sudi Etuz 


Gömlek, 199,95 TL, 
pantolon, 229,95 TL, Zara 
Etek, 179TL, H&M 
Ayakkabılar, Sudi Etuz 
Küpe, 89 TL, Nillush 
Vintage 

Bluz, editöre ait 


Saç: Nuri Şekerci / 
Balmain HairCouture 
Paris ürünleri ile 

Makyaj: Ece Karagülle 
Fotoğraf asistanı: 

Defne Masalacı 

Styling asistanı: Ezgi Tanır 
Saç asistanı: Burak Kuzgun 
Makyaj asistanı: 

Hakan Şen 

Model: Hanna Frolova © 
True Models 
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HİGH 
UCİRİY 


2018 İlkbahar-Yaz sezonunda 
OfFEW hite'dan Erdem'e birçok 
tasarımcı yeni nesil Sloane 
Ranger'lar ile bizleri tanıştırıyor. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


LOfficiel 


1. Erdem 2018 
İlkbahar-Yaz 
koleksiyonu. 


2. Kraliçelll. 
Elizabeth. 


3. Meghan Markle 
ile Prens Harry'nin 
resmi nişan 
fotoğrafı. 


4-5-6. Zamanın 
ötesinde kıyafet 
seçimleriyle dikkat 
çeken Prenses Diana 
21. yüzyılda ilham 
kaynağı olmaya 
devam ediyor. 


portif stil ikonları, 7O'lerin disko 

yıldızları, Pop-art sanatçıları, astrologlar, üst sınıf İngiliz gençleri... 

2018 İlkbahar-Yaz sezonunda podyumlarda karşımıza çıkan kadın tiplerinden 
sadece birkaçı. Tasarımcılar daha geniş kitlelere hitap etmek adına yeni sezonda tercihlerini çeşitlilikten yana kullanıyorlar. Bir 
yandan spor salonlarının atletik görünümü 
şehir sokaklarına taşınırken, Studio 54'ün 
ışıltılı dünyası ise yeniden hayatımıza giriyor. Ancak bizim en çok hoşumuza giden, 
Sloane Ranger'ların dönüşü oldu. Şimdi Sloane Ranger'ların kim olduklarını kendinize 
soruyorsunuzdur, isterseniz yazıya ufak bir 
açıklamayla başlayım. 


Preppy stiline İngiliz yorumu 

Üst sınıf İngiliz gençleri için kullanılan Sloane Ranger terimi ismini Londra'nın Chelsea bölgesindeki Sloane meydanıyla ikonik 
televizyon karakteri The Lona Ranger'dan 
alıyor. Belli bir yaşam ve giyim tarzına sahip 
bu gençleri genellemek adına kullanılan bu 
terim, Amerikalılar'ın kullandığı Preppy kelimesinin bir nevi İngiliz versiyonu aslında. 


Stil 


Otis Ferry'den Cara Delevingne'e, Suki 
Waterhouse'tan Georgia May Jagger'a birçok ismin temsilcisi olduğu Sloane Ranger 
akımının öncüsü ise Diana Spencer. 

29 Temmuz 1981 günü babası John Spencer'ın kolunda, milyonlarca kişinin gözleri 
üstünde, Prens Charles'a doğru mihraba 
yürümesiyle kendine yepyeni bir hayatın kapılarını açan Leydi Diana, sempatik 
tavırları, samimiyeti, yardımsever duruşu, 
güzelliği ve herkesin hayran kaldığı gardırobuyla sadece İngiltere halkının değil, tüm 
dünyanın sevgisini kazanan bir prensesti. 
Hatta gazeteler onun için “halkın prensesi” 
diyordu. Katıldığı her davet için yaptığı 
seçimlerle zamansız stil ikonları arasındaki 
yerini alan Diana, ölümünün 20. yılında 
moda dünyasına ilham vermeye devam ediyor. Fırfır detaylı hacimli bluzları, ağırbaşlı 
desenli elbiseleri, ekoseli diz üstü etek-ceket 
takımları, pastel tonlardaki kokteyl elbiseleri, yüksek belli jean'leriyle Virgil Abloh'a 
ilham kaynağı olan prensesin gardırobu 
Off£-White'ın 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda günümüze uyarlanıyor. Defilesinden birkaç hafta önce Diana'nın farklı 
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görüntülerinin yer aldığı özel bir kolajı 
Instagram hesabında paylaşan Abloh, 
bu koleksiyonun prensese yazdığı bir 
aşk mektubu olduğunu da dile getirmekten çekinmiyor. 


O, halkın prensesi 

2018 İlkbahar-Yaz sezonu gibi içinde 
birden farklı kadını barındıran Diana, 
bir gün kuzu desenli süveteriyle polo 
maçında ya da Mickey Mouse süveteriyle çocuklarının futbol maçında 
oldukça sportif bir kombinle karşımıza 
çıkarken; ertesi gün ise günümüzde 
“intikam elbisesi? olarak bilinen, Yunan 
tasarımcı Christina Stambolian'ın 
kendisi için hazırladığı derin dekolteli 
elbisesiyle insanları baştan çıkarmayı 
başarıyordu. Onun bu değişken ruhun- 
dan yola çıkan Abloh, koleksiyonunda 
yer verdiği 38 look ile prensesin hayatından farklı anları akıllara getiriyor. 
Bu uyarlamasıyla yepyeni bir Sloane 
Ranger imajını gündeme getiriyor. Sloane Ranger V.02 olarak da anılan bu 
imajın sırrı inci kolye, kaşmir kazak ya 
da loafer gibi klasik parçaları günümüz 
trendleriyle kombinlemekten geçiyor. 
Klasik bir Chanel ceket ile skinny jean, 
beyaz tişört ve kitten topuklu ayakkabı 
kombinasyonu yeni nesil Sloane Ranger'ların vazgeçilmez üniforması. Ancak 
Virgil Abloh, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonuyla bu üniformayı yepyeni parçalarla değiştirmeye hazırlanıyor. Erdem 
Moralıoğlu ise İngiliz kraliyet ailesinin 
farklı bir üyesinden ilham alarak, onun 
izinden gidiyor. 

Kraliçe II. Elizabeth'in sekiz bin kişinin katıldığı Westminister Kilisesi'nde 
gerçekleşen taç giyme töreninde giydiği Norman Hartnell imzalı elbise- 
den ve İngiltere'de kendi orkestrasını 
kuran Duke Ellington ile olan müzik 
ilişkisinden ilham aldığını belirten 
Erdem'in, defile kulisinde kendisiyle 
bir araya gelen editörlere yeni ilham 
perisi için, “Kral VI. George tam bir caz 
tutkunuydu. Amerikalı piyanist Duke 
Ellington ise yakından takip ettiği sanatçılardan biriydi. Ellington, İngiltere seyahatlerinden birinde Kraliçe TI. Elizabeth 
ile tanışma şansına sahip olmuş ve kendisinden o kadar etkilenmiş ki onun için 
“The Oucen Suite” adında bir beste hazırlamış. Kraliçenin bu caz tutkusundan 
yola çıkarak koleksiyondaki tasarımları, 
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“Eğer II. Elizabeth'in yolu New York'taki 
caz kulüplerine düşseydi acaba nasıl 
giyinirdi?' sorusuna cevap olarak hazırladım” açıklamasını yaptı. Romantik 
retro bir görünümün öne çıktığı 2018 
İlkbahar-Yaz koleksiyonunda Dorothy 
Dandridge, Ella Fitzgerald ve Billie Holiday gibi caz sanatçılarının gardıropları 
klasik tüvit kumaşlar, püskül, fırfır, 
kuştüyü ve inci gibi detaylar, jakarlı 
kumaşlar ve çiçek işlemeleriyle yeniden 
yorumlanıyor. Üstelik Kraliçe TI. Elizabeth'in dondurma reyonunu andıran 
pastel tonlardaki gardırobu, Erdem'in 
yanı sıra Rejina Pyo, Preen, Victoria 
Beckham, Balenciaga, Acne gibi markalara da ilham kaynağı oluyor. Baştan 
aşağı aynı tonda giyinmeyi seven kraliçenin lila, fıstık yeşili, buz mavisi, bebek 
pembesi gibi cesur kombinleri sezonun 
renk paletini oluşturuyor. 


Meghan Markle'ın yükselişi 
Alıştığımız Slogane Ranger görünümündeki değişim aslında 2018 İlkbahar-Yaz 
sezonundan çok daha önce, Kate Middleton'ın Prens William ile evlenmesiyle 
başlamıştı. Geleneksel kraliyet üyeleri- 
nin aksine bir Hollywood yıldızı imajına 
sahip olan Cambridge Düşesi, düğününde Alexander McOueen imzalı bir 
gelinlikle boy gösterirken, günlük hayatında yine iddialı seçimler yaptı. Onun 
başlattığı bu değişim şimdi Meghan 
Markle ile devam ediyor. İnternet araştırma sitesi Lyst'in geçtiğimiz Aralık 
ayında açıkladığı araştırma sonuçlarına 
göre 2017'nin tarzıyla ilham verenler 
listesinde Markle beşinci sırada yer alıyor. Mayıs ayında Prens Harry ile evlenmeye hazırlanan Hollywood yıldızı, jean 
ve beyaz tişörtten oluşan günlük Kaliforniya stilini, geleneksel İngiliz markalarıyla kombinleyerek dikkatleri üstüne 
çekmeyi başardı. Barbour, Hunter ve 
Burberry gibi markalardan kendi stiline 
uygun seçimler yapan Meghan Markle, 
dağınık at kuyruğu ya da topuzu, adeta 
yokmuş gibi görünen makyajı, vazgeçilmez kaban ve jean kombinleriyle Sloane 
Ranger'ların en yeni üyesi olarak karşımıza çıkıyor. Suif'in sevilen yıldızının 
düğünü için hangi tasarımcıyla çalışacağı ise şu sıralar tüm dünyanın gündeminde, detaylar için beklemede kalın. 
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Güncellenerek 
Sloane Ranger 
VWO2 adını alan 
imajın sırrı, 

inci kolye, 
kaşmir kazak 
gibi klasikleri 
güncel trendlerle 
kombinlemekten 


geçiyor 
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Ka 
/ # e” ii ww. 
1. Off-White 2018 4. Vetements 2018 
İlkbahar-Yaz İlkbahar-Yaz 
koleksiyonu. koleksiyonu 

5. Erdem 2018 

2. Cambridge Düşesi İlkbahar-Yaz 
Kate Middleton. koleksiyonu. 


3. Virgil Abloh'un 6. Stella McCartney 
Off-White 2018 2018 İlkbahar-Yaz 
İlkbahar-Yaz koleksiyonu. 


koleksiyonu 
için hazırladığı 
moodboard. 
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RÖPORTAJ CEMRE BOSNALI 
FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL 


Basic dünyası tru., tru.blend adı altında 
müşterilerini yepyeni bir konseptle karşılıyor. 


ESPRESSO 
AMERICANO 
CORTADO 
CAPPUCCINO 
FLAT WHİTE 
FİLTRE KAHVE 
LATTE 
MOCHA 
e TN MEXICAN HOT CHOCOLATE 
| ew” â MATOHA LATTE (o 12 
e URMERİC LATTE 12 
emmi rRESH ALMOND/COCONUT 
>. İĞ MELEZTEA 1! 
om 45 
SODA 5 


yapılan kahveleri, 
Melez Tea'nin sağlıklı 
ve lezzetli çaylarını bu 
barda tadabilirsiniz. 
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Tru'nun yeni 
yeri oldukça 
ferah. 

Artık daha 
geniş bir 
alana sahip 
olduğu için 
tasarımlar 
da çeşitlilik 
göstermiş 
durmda. 


“Alışveriş deneyiminin 
zenginleştiği bir mekan 
yaratmak istedim” 
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Kadın ve erkek gardırobunun zamansız, olmazsa olmaz parçaları 
basic'ler. Modern, minimal ve kaliteli basic'lerin adresi ise Tru. Son 
zamanlarda basic giyim denince aklımıza gelen tek marka. Şimdi 
yeni yerinde, yeni mekan konseptiyle karşımızda. Alışverişin yanı 
sıra kahvenizi içip kitap, dergi okuyabileceğiniz bir mekan dizayn 
etmiş Aysu Akagündüz. Biz de bu tatlı mekana konuk olduk ve 
keyifli bir sohbet yaptık. 


Müşterilerin hem alışveriş yapabileceği hem de bir şeyler içip dergi okuyabileceği bir yer olmuş tru. Bu konsepti yapmaya nasıl karar verdiniz? 

“Kendimize ayırdığımız ve kazanılmış zamanların ne kadar da 
önemli olduğunu her gün daha iyi anladığımız bu dönemde, yavaş 
hayat stilinin pozitif ve huzur dolu enerjisini paylaşabildiğimiz, 
kahvemizi elimize alıp, kitap ve dergi sayfalarını karıştırıp, sohbet edip ya da bilgisayarımızla ofis rahatlığını yaşayabileceğimiz, 
alışveriş deneyiminin zenginleştiği bir mekan yaratmak istedim.” 
Mekanınızda sağlıklı içecekler ön planda görünüyer. 
“Bu bizim imzamız” diyebileceğiniz bir içecek var mı? 
“tru.blend kahve, üçüncü nesil kahveciliğin en iyi örneklerini 
sunuyor. Benim de başından beri favorim, Petra'yla birlikte kendi 
damak tadımıza göre özenle seçip şekillendirdiğimiz ve sadece 
bize özel kavrulan kahvemiz. Granja San Francisco çekirdeğinden 
elde edilen kahve, çiçeksi tatların yoğun çikolata aromasıyla devam 
ediyor. Sonrasında fındık notalarıyla birleşerek süper aromatik ve 
enerjik bir karaktere sahip oluyor. tru.blend dünyasında kahveye 
ek olarak Melez Tea'nin eşsiz lezzetteki çayları, super-food tutkunlarının favorileri matcha ve turmeric latteler de bulunyor. 

Benim favorim, Bi Nevi Deli'nin taze coconut sütüne turmeric 
latte. Kaçamak yapmak istediğimde, bence şehrin en iyi sıcak 
çikolatası olan Giano ile ortak çalışmamız ise Mexican hot 
chocolate.” 


Tüm kitap ve dergileri 
satın alabilirsiniz. 


Konsept dergi ve 
kitapların bulunduğu 
mini bookstore'u çok 
sevdik! 


— 


Ay 
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Satışa sunduğunuz kitap ve dergilerin tarzları nasıl? 
“tru.bookstore benim en uzun süreli hayallerimden birinin hayata 
geçmiş hali. Bu mini bookstore, tru.'nun hayat stilini yansıtan; 
yavaş-yaşam, nordik tasarım ve dekorasyon ve yeme-içme üzerine 
etrafta çok görmediğiniz kitaplarla her gün zenginleşen özel bir 
seçkiye sahip.” 

Yeni mağazayla beraber koleksiyonda da müşterilerinizi bekleyen yenilikler var mı? 

“Tabii ki! Artık sergileme alanımız genişlediği için koleksiyona 
eklenen parça ve kumaşlar da artacak. Ama sanırım en önemli 
yenilik, Mart ortasında lanse edeceğimiz, 2-8 yaş arasına hitap 
eden tru.mini koleksiyonu. Anne/kız-erkek, Baba/kız-erkek match 
eden parçalardan oluşuyor. Tam bir Mini me koleksiyonu.” 
Basic deyince akla ilk gelen marka olmayı başardınız. 
Bu yolculuğunuz nasıl başladı, nasıl gelişti, sizi zorlayan kısımları oldu mu, biraz bahseder misiniz? 
“Geçmişte, moda sektöründe buyer olarak çalışırken, bir gün kendi 
giyim stilimi de yansıtan, minimal-modern çizgide, sadece kaliteli 
basic üzerine bir marka kurma hayalim vardı. 2009'da tru.'yu kurduğum zaman ülkede basic üzerine başka bir marka yoktu, hatta 
o dönemde sektörde “indie” bir marka kurmak da, görmek de pek 
alışa gelmiş bir şey değildi. Bunun avantajlarına kıyasla zorlukları 
tartışmasız daha çoktu çünkü temelde böyle bir girişime ve marka 
olmaya çalışan bir projeye karşı oluşan önyargıyı ve oturmuş alışkanlıkları yenmekti bence en zoru. 
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Kahvenizi alıp istediğniz 
dergiyi ve kitabı seçerek 
günün ortasnda keyifli bir 
mola verebilirsiniz. 


İstediğiniz çeşit sütle 
yapılan Turmeric latte- 
nin içeriğinde zerdeçal 
bulunuyor, tam bir 
sağlık deposu. 


Tüm alt kalemleriyle bir marka yaratmanın ve marka algısı oturtmanın, düşük sermayeyle, küçük adetlerle, hazır kumaş kullanma- 
dan üretim yaptırmanın, kaliteyi sürekli kılmanın, atmam gereken 
her adımın ve vermem gereken her kararın uygulamasının zor olacağını biliyordum. Tabii ki, zorluklar oldu ama çok güzel bir dokuz 
sene geçirdiğimi düşünüyorum, en değerlisi de basic denince akla 
ilk gelen markanın yaratıcısı olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” 
Tasarımlarınızı yaparken nelerden ilham alıyorsunuz? 
“Gördüğüm, beni hayran bırakan, mutlu eden, baktıran her şey 
potansiyel bir ilham kaynağı. Olabildiğince sade, minimal, temiz 
ve güzel şeyleri görmeye çalışıyorum ama malesef günümüzde bu 
gittikçe zorlaşıyor. 

Bazen göz yoruluyor, uzaklaşmak, gözü bir 'reset'lemek' gerekiyor. 
Kış koleksiyonu hazırlıklarına başlamadan önce özellikle sokak 
giyim tarzını sevdiğim, sokaktan ilham aldığım şehirlere seyahat 
etmeye çalışıyorum. Yaz koleksiyonları için de deniz, kum, palmiye 
şart. Onun dışında ev konforunda dijital dünyada dolanmak, araştırma yapmak, gözü beslemek saatlerce sıkılmadan yapabildiğim 
bir şey.” 

Yaptığı işleri sevdiğiniz ve kendinize örnek aldığınız bir 
tasarımcı var mı? 

Phoebe Philo. Tartışmasız tek isim. Bayılıyorum tasarımlarına, 
gözüne, netliğine. Celine'den ayrılması aşırı üzücü ama umut ediyorum kısa zamanda yeni bir yerde başlayıp, yine bizi kendine ve 
işlerine hayran bırakacak. 


Kristaller, tüyler, metalikler, 
etnik detaylar ve XL küp 
baharı aydınlatıyor... 


FOTOĞRAF DOUGLAS MANDRY MODA 
EDİTÖRÜ DEBORAH REYNER SEBAG 


Kaşmir kazak, Eric Bompard, 210 Euro. Yün ve keten etek, Brunello Cucinelli, 890 Euro. Sol elde: Deri çanta, D'Eströe, 

1.250 Euro. Sağ elde: Deri “Lemonade” çanta, Chloeg, 1.090 Euro. Soldan sağa: Siyah deri çanta, Zadig & Voltaire, 245 Euro. Beyaz 
deri çanta, Kenzo, 420 Euro. Kırmızı deri çanta, Salvatore Ferragamo, 1.290 Euro. 

Sol sayfada: Koton tişört, Escada, 99 Euro. Jean, Raey, 168 Euro. Taşlı deri sandaletler, Isabel Marant, 780 Euro. Sol elde: 
Boncuklu deri sandalet, Aperlai, 390 Euro. Sağ elde: Taşlı metal çanta, Chanel. Yerde: Swarovski kristalli süet sandalet, Jimmy 
Choo, 595 Euro. Sağda: Kristal broşlu napa terlikler, Stuart Weitzman, 540 Euro. 


Koton tulum, Ralph Lauren collection, 1.950 Euro. Deri kemer, Miu Miu, 490 Euro. Tüylü kadife çizmeler, Saint Laurent. 

Sol elde: Tüylü sandalet, Erika Cavallini, 400 Euro. Yerde: Tüylü saten sandalet, Gianvito Rossi, 895 Euro. Şeffaf plastik çanta ve 
desenli koton çanta, Burberry, 1.150 Euro. 

Sağ sayfada: Koton gömlek, Vanessa Seward, 350 Euro. Jean, American Vintage, 115 Euro. Kemerde: Süet ve deri çanta askısı, 
Fendi, 1.800 Euro. Ahşap boncuklu çanta, Maje, 375 Euro. Dantel ayakkabılar, AGL, 415 Euro. Masada: Platform sandalet, Gabriela 
Hearst, 1.600 Euro. Sandalyede: Krokodil çanta, Longchamp, 430 Euro. Yerde: Piton detaylı deri çizmeler, Givenchy, 1.595 Euro. 


Üstten alta: Kadife çorap, Wolford, 17 Euro. Süet ayâkkabı, Bottega Veneta, 980 Euro. İpek çorap, Fendi, 90 Euro. Deri ayakkabı, 
Proenza Schouler, 485 Euro. Koton çorap ve deri sandalet, Gucci, 90-980 Euro. Polyamid ve elastan çorap, Wolford, 17 Euro. 
Saten terlik, Rochas, 395 Euro. Naylon çorap ve kristalli saten ayakkabı, Miu Miu, 150-950 Euro. 


İpek üst, Sonia Rykiel, 390 Euro. Reçine ve pirinç küpeler, Cornelia Webb. Mercan ve altın bilezik, Joelle Jewellery, 

3.215 Euro. Masada, soldan sağa: İncili metal küpeler, Sonia Rykiel, 290 Euro. Altın kaplama gümüş küpeler, Ellery, 405 Euro. Altın 
kaplama küpeler, Jennifer Fisher, 361 Euro. Siyah pırlanta, sarı safir, sitrin ve sarı altın küpeler, Delfina Delettrez, 3.200 Euro. 
Pirinç “Leaf” küpeler, Mulberry, 395 Euro. Gümüş “Maxi Endless” küpeler, Charlotte Chesnais, 340 Euro. Paladyum küpe, 
Salvatore Ferragamo, 320 Euro. 


Model: Yulia V. & M Management. Saç: Cecile Bobet. Set tasarımı: Marine Girando. Moda editörü asistanı: Daisy Oldfield. 
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Roman ile 
glam-boöhe 


bir sezon 


Şık, zarif, sofistike 
ve modern çizgisini 
neredeyse 40 yıldır 
sürdüren Roman'ın 
kreatif direktörü 
Suzan Toplusoy 

ile markanın 

2018 İlkbahar- 

Yaz sezonunu, 
ilaam noktalarını 
ve kişisel stilini 
mercek altına 
alıyoruz. 


RÖPORTAJ BAĞLAN KESKİN 


Roman 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

“Zamansızlığın hakim olduğu koleksiyonda renkli çizgiler, floral ve 
retro desenler, ışıltılı parçalar öne çıkıyor. İri floral desenler, doğanın canlı ve kontrast renkleri ile bütünleşiyor. Tropikal meyve ve 
baharatların canlı renkleri, turkuaz, yeşil ve pastel renkler koleksiyonda öne çıkıyor. Etnik kültürün yansımalarını taşıyan motiflerden ortaya çıkan rengarenk nakışlı etnik bluzlar ve elbiseler, 
yaz aylarında günlük giyimde tercih edilecek. Zengin jakar ve brokarlı kap ve ceketlerde kimono kesimleri göreceğiz. Farklı desen 
ve dokulu kumaşların ortak görünümü, volan ve titizlikle işlenmiş 
fırfırlar olacak.” 

Bu sezonun en sevdiğiniz trendi nedir? 

“Lüks sadelik, tarihi formlara atıfta bulunan yapısal, volümlü görünümler diyebilirim. Balon kollar, ham kenarlar, el sanatlarına ve 
tarihe dikkat çeken nakış detayları, pul işlemeler bizim koleksiyonumuzda da var.” 

Roman 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu bize ne 


hissettirmek istiyor? Bu sezon karşımızda nasıl bir 
kadın var? 

“Roman kadını ihtişamı ve ışıltıyı sever. Bu sezon, glam-bohem bir 
aksanla yorumladığımız koleksiyon, Neo Nostalji akımının renkli, 
dinamik izlerini hissettiriyor. Cesur aksesuarlar, şaşaalı dokular, 
feminen kesimler, yaz renkleriyle, karşımızda enerjisi yüksek, kendine güvenen bir Roman kadını var.” 

Roman'ın DNA'sı nedir? 

“Roman, şık, zarif, sofistike ve modern çizgisini 40 yıla yakın süredir sürdürüyor. DNA'sında kalite, yüksek tasarım gücü ve yenilikçilik var. Günlük giyimden kokteyl ve gece elbiselerine uzanan geniş 
ürün yelpazesi ile trendleri takip eden, kendine güvenen kadınların 
gardırobunu gündüzden geceye tamamlıyor.” 

Değişmez ilham noktalarınız neler? 

“Yeni koleksiyonları yaratırken ilham kaynakları farklılaşabiliyor 
ama genellikle dünyanın farklı noktalarına yaptığım seyahatler 
bu konuda çok besleyici oluyor. Bazen bir renk, bazen bir aksesuar, bazen bir doku, bazen bir müzik, bazen bir yemek, bunların 
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hepsi aslında ilham veren, hayatın içindeki detaylar. Hayatın içindeki hikayeleri incelemek, koleksiyon hazırlık sürecinde önemli 
oluyor. Özellikle de ziyaret ettiğim rotanın içinden geçen ikonları, 
yani 'gerçek” kadınları. Otobiyografileri okumak, bunlardan ilham 
almak, hayal etmek bu işin en sevdiğim bölümü. Bunlara ilave 
olarak, moda fuarları, tasarım fuarları, kumaş fuarları, sergiler, 
müzeler, özellikle de çağdaş sanattan çok etkileniyorum. Tüm bu 
kaynakları takip ediyorum. Temelinde sürekli olarak yeni ve farklı 
şeyler tasarlamak var bu işin.” 

Materyalin önemini nasıl tanımlarsınız? Tüketici bunu, 
iyi materyalli ürünle tanıştıktan uzun zaman sonra 
anlayabiliyor. Ama Roman'ın çizgisi trendlerden öte, 
herzaman kalıcıürün yaratmak oldu. Bu duruşta materyal kullanımınız ve tasarım birbiriyle nasıl buluşuyor? 
“Tasarımda materyalin önemini şöyle açıklayabilirim: Taze ve kaliteli malzemeyle yemek yapmak gibi bir şeydir. Çok şık bir masada, 
şık bir tabakta yemeği sunabilirsiniz. Ancak kaliteli bir malzeme 
kullanmadıysanız veya iyi pişirmediyseniz yemeğin lezzeti güzel 
olmayacaktır. Aynı şekilde, malzeme ve işçilik 
iyi olmadığı zaman, tasarım sadece o anlık bir 
aldatmacadır. Tasarıma anlam ve lezzet katan 
kullandığınız malzemedir, dokudur, detaydır, 
işçiliktir, aksesuardır. Bu anlamda tasarımlarımda materyali çok önemsiyorum. Tasarımın 
kalıcı olması kullandığınız malzeme ve işçilikten geçiyor. Koleksiyonda krep, koton ağırlıklı 
yüksek kalitedeki kumaşlar, kaliteli baskılar, 
dokumalar, jakarlar, ipek organzeler kullanıyoruz. Farklı kumaşları bir arada kullanmayı 
seviyorum. Ve tabii ki el işçiliği de sanat işçiliğinde olduğu gibi, heykel tasarlar gibi son 
derece titizlikle işlendiğinde tasarımda farkını 
ortaya koyuyor. Çünkü marka adına kalite 
olgusunu oluşturabilmek, markanın sürekliliğini sağlayabilmek böyle mümkün olabiliyor.” 
Kişisel stilinizin anahtar kelimesi 
nedir? 

“Kendin olabilmek. Ruhumu, yaşantımı, beni 
eniyi anlatan stiller... Sezonun en trend parçalarıyla ve öne çıkan koleksiyonlarıyla giyinen 
bir moda ikonu olmak gibi bir iddiam yok. 
Kendi stilimi yansıtmak isterim. Gardırobumdaki eski ve yeni parçaları birleştirip hikaye 
kurmayı severim. Yeni aldığım bir bluzu, 10 yıl 
önce severek giydiğim bir etekle kombinlerim. 
Özellikle bu hikayeye vintage parçalar ve aksesuarlar eklemeyi severim. Bu hikayeleri o anki 
ruh halime, mekana göre yeniden kurgularım.” 
Dünyaya bakış açınız ve vizyonunuzla 
gerçek bir gurme olarak kabul ediliyorsunuz. Zevk sahibi olmanın birikim 
gerektiren kısmı için ne kadar çalışmak gerekiyor? 

“Zevk sahibi olmak bence doğuştan gelen 
bir özellik. Ancak dünyaya bakış açınızı ve 
vizyonunuzu ortaya koyabilmeniz için çok 
birikim gerekiyor. Bu birikimin çalışmaktan 
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çok, zamanınızı verimli kullanmakla ve kendinizi geliştirmekle 
ilgili olduğunu düşünüyorum. Araştırmacı olmanız, çok okumanız, film izlemeniz, seyahat etmeniz ve sanatla iç içe olmanız şart. 
Birçok şeyden besleniyorsunuz. Eğitimle başlayan süreç, hayatınız 
boyunca devam ediyor. Hayatın içinde olmak, her anını deneyimlemek önemli. Öğrenmeyi hayatımızın son gününe kadar bırakmadan ve bundan beslenerek hep daha yaratıcı olmaya doğru 
yenilemeliyiz kendimizi.” 

Bir aile şirketinde işlerin profesyonelce yürümesi için 
önemli olan şey nedir? 

“Bir aile şirketinde öncelikle bir aile anayasası olması ve onunla 
yönetilmesi gerekir. Burada aile bireylerinin yetkinlikleri çok 
önemli. Bu yetkinliklerin iyi keşfedilmesi ve şirket içinde buna 
uygun pozisyonlarda değerlendirilmesi gerekir, çeşitli eğitimlerle 
desteklenmesi faydalı olur. Bir diğer önemli konu ise sonraki kuşak 
yöneticilerin profesyonelce yetiştirilmesi ve geleceğe hazırlanmasıdır. Böylece şirket, sürdürülebilir ve başarılı bir şirket olarak yoluna 
devam edebilir.” 
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İÇİNDE 
2018 İlkbahar-Yaz sezonunda Haute Couture 
koleksiyonları, içinde bulunduğumuz kaotik 
dünyadan kısa bir süreliğine uzaklaşmak 


adına bizlere feminizmin öne çıktığı 
büyülü peri masallarının kapılarını açıyor. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 
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ast fashion markalarının haftada bir yeni koleksiyon 
hazırladığı, akıllı telefonlarımızdan bir dakikada dünyanın diğer ucundaki mağazadan alışveriş yaptığımız bir 
dönemde, birçok kişi Haute Couture'ün yok olmasını 
beklerken, zanaatkarlığın ve el işçiliğinin öne çıktığı bu 
büyülü koleksiyonlar moda dünyasındaki varlıklarını güçlendirerek korumaya devam ediyorlar. Sonuçta, dünyanın giderek daha 
kaotik bir hale geldiği günümüzde onların bize sundukları peri 
masalına olan ihtiyacımız göz ardı edilemeyecek kadar fazla... 


Sürrealistromantizm 

Her ne kadar reddetsek de, her kadının hayalidir kendi peri masalını yaşamak. Vücut hatlarının belirginleştiği, dantel, volan gibi 
kadınsı detayların tercih edildiği, yeri geldiğinde biraz ışıltı katılan Haute Couture koleksiyonları kısa süreliğine de olsa bizlere 
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1. Giambattista Valli 
2. Alexandre Vauthier 
3. Valentino 


4. Givenchy 
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hayalini kurduğumuz bu peri masalını yaşatıyor. Feminizmin ön 
plana çıktığı 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda ise masalların ana kahramanları Maria Grazia Chiuri sayesinde ayakları yere basan güçlü 
kadınlar. Tüm dünyayı saran Women's March akımını Dior için 
hazırladığı koleksiyonlara taşıyan Chiuri, 2018 İlkbahar-Yaz Dior 
Couture koleksiyonunda güçlü ve göz kamaştırıcı kadınları tuvaline yansıtan avangard sanatçı Leonar Fini'den ilham alıyor. Çizimlerinde sürrealist detaylara yer veren Fini'nin eserlerinden ilhamla 
hazırlanan tasarımlar, tıpkı sürrealizmin kendisi gibi rüyalarımızı 
gerçek hayata taşıyor. Defile için Rodin Müzesi'ni bir satranç tahtasına çeviren Maria Grazia Chiuri, podyumda kuş kafesi ve çeşitli 
vücut organlarına yer vererek dikkatleri üstüne çekti. Koleksiyon 
ise optik bir illüzyon yaratan siyah-beyaz gece elbiseleri, smokin 
takımlar, uzun kollu şifon elbiselerle sürrealist bir peri masalına 
hayat verdi. Ancak defilenin en çok dikkat çeken yanı hiç şüphesiz 
şapka tasarımcısı Stephen Jones'un Peggy Guggenheim'dan ilham 
alarak hazırladığı maskeler oldu. 

Givenchy'nin ilk kadın kreatif direktörü olma unvanına sahip 
Clare Waight Keller'ın marka için hazırladığı ilk Haute Couture 
koleksiyonu da onun gibi başarılı kadınların kalbini çalmak adına 
podyumda yerini aldı. Erkek terziliğini feminen bir şekilde ele 
almaya çalışan Keller, Givenchy 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda 
dar ceketleri hacimli gece elbiseleriyle kombinliyor. Tasarımlarda 
derin V yakalı kesimlerle gizemli ama aynı zamanda seksi bir görünüme imza atarken, Haute Couture'ün sunduğu sonsuz özgürlükten faydalanarak siyah rengin öne çıktığı bu maskülen formlara 
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1. Ralph & Russo 
2. Armani Prive 
3. Elie Saab 


4. Givenchy 


Givenchy'nin ilk kadın kreatif direktörü olan 
Clare Waight Keller, feminizmin öne çıktığı 
bir Haute Couture koleksiyonuna imza attı 
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Zuhair Murad, Giambattista Valli, Chanel 
ve Elie Saab, 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda 
Haute Couture koleksiyonlarıyla peri 
masallarını günümüze uyarlıyorlar 


dantel, payet, volan ve otriş gibi detaylarla ışıltı katıyor. Yaz sezonunda siyah Haute Couture koleksiyonlarında pek de görmeye alışık olmadığınız bir renk aslında, ancak bu rengin baştan çıkarıcı 
tarafı Clare Waight Keller gibi Alexandre Vauthier'i de etkisi altına 
alıyor. Selena Gomez'den Nicole Kidman'a birçok ismin kalbini 
çalan yeni neslin başarılı tasarımcısı, 2018 İlkbahar-Yaz Haute 
Couture koleksiyonunda Kara Kuğu'dan ilham alıyor. Romantizme 
yepyeni bir dokunuş katan Vautier, altın ekose, zebra ve mor timsah deseni işlemeleriyle aristo-punk görünümüne imza atıyor. 


Maskülen formlar, feminen işlemeler 

Eğer geleneksel romantik bir görünüm tercih ediyorsanız, Zuhair 
Murad, Giambattista Valli, Chanel ve Elie Saab, 2018 İlkbahar-Yaz 
sezonunda bizlere bir Külkedisi masalı yaşatmaya hazırlanıyorlar. 
Elie Saab, defilesine “Evvel zaman içinde...” diyerek başlıyor ve 
bizleri 20'lere nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor. Josephine Baker, 
Kiki de Montparnasse ve Mistinguett gibi dönemin baştan çıkarıcı kadınlarından ilham alan tasarımcı, podyumda bir nevi Folies 
Bergere gösterisine imza atıyor. Art Deco detayların yer aldığı tasarımlarda boncuk ve payet işlemeler öne çıkarken, Saab'ın renk 
paletinde ise şampanya, gümüş bazlı mavi ve siyah yer alıyor. Tıpkı 
Chanel'de olduğu gibi... 


Güllerle süslenmiş pergalo ve fıskiyelerin yer aldığı bir Fransız bahçesinde 2018 İlkbahar-Yaz Haute Couture defilesini gerçekleştiren 
Karl Lagerfeld, optimistik duruşuyla içinde bulunduğumuz kaotik 
ortama renk katıyor. Markanın ikon tüvitlerini pastel tonlarındaki 
şifon elbiselerle bir araya getiren tasarımcı feminen bir görünüm 
yaratıyor. Pierpaolo Piccioli ise Valentino'da, mutlu sonla biten peri 
masallarına hayat veren Chanel ile Elie Saab'ın aksine, günümüz 
modern kadınlarından ilham alarak Haute Couture dünyasını şehir 
sokaklarına taşıyor. Dökümlü pantolonlar, pelerini andıran trençkotlar, dökümlü ipek tünikler, kurdele detayların dikkat çektiği 
Valentino 2018 İlkbahar-Yaz Haute Couture koleksiyonunda Piccioli geometrik formların gücünden faydalanıyor. Hedefi ise kırmızı 
halı davetleri. 

4 Mart gecesi gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni'ne damgasını vurmaya hazırlanan Valentino'nun ezeli rakibi ise Ralph & Russo. 
Haute Couture dünyasının tek İngiliz temsilcisi, başta Angelina 
Jolie olmak üzere Hollywood yıldızlarının gözdesi. 2018 İlkbahar-Yaz sezonunda geleneksel Uzakdoğu kostümlerini günümüze 
uyarlayan Tamara Ralph ve Michael Russo, geleneksel Haute Couture terziliğin el işçiliğinden faydalanarak ipek üstüne üç boyutlu 
Swarovski taş işlemesine yer veriyorlar. Her biri elde üretilen tasarımlar ile büyülenmeye hazır mısınız? 
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CIĞIR AÇAN 
TASARIMLAR 


Şu sıralar 
yurtdışında 
da oldukça 
dikkat çeken 
bir marka olan 
Raisa&Vanessa'nın 
kurucuları Raisa 
ve Vanessa 
Sason ile keyifli 
bir röportaj 
gerçekleştirdik. 


RÖPORTAJ DİLRUBA KARAKÖSE 
FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL 


iderek artan tüketim çılgınlığıyla birlikte pek çok tasarımcı yeteneklerini 
sergilemek için moda sahnesine atılıyor korkusuzca. Ancak başarının sırrı 
eğitimle birlikte desteklenmiş yaratıcılık ve benzersizlik. Tıpkı Raisa&Vanessa gibi... İmzaları haline gelen tasarımlarıyla, günümüzde oldukça 
önemli bir yere sahip olan kardeşler, kariyerlerinde 
emin, güçlü ve başarılı adımlarla ilerliyor. Biz de bu 
ihtişamlı tasarımları beğeniyle takip ediyoruz. 


Sizleri birazdaha yakından tanıyabilir miyiz? 
“1986'da İstanbul'da doğduk. Çocukluğumuzda sanat 
eğitimi almaya başladık. 15 yaşından beri önce amatör, 
sonra profesyonel şekilde moda ile iç içeyiz. 18 yaşındayken Midnight Express ve Beymen'de mayo koleksiyonumuzu satmaya başladık. Sonrasında da kendi 
markamız için çalıştık ve günümüze kadar geldik.” 
Raisa&Vanessanasıldoğdu vezamanla nasıl 
bu kadar başarılı hale geldi sizce? 


“Londra'da sahne kostüm tasarımı üzerine eğitim 
aldık. Bir polo takımına çantalar ve bikiniler tasarlayarak işe başladık. Her zaman kendi markamızı kurmak hayalimizdi, bu yüzden kendimizi hep bu konuda 
geliştirmeye çalıştık.” 

Markanızın kendine özgü bir çizgisi var. İlk 
başta insanların üzerinde bırakmak istediğiniz izlenim Raisa&Vanessa'nın farklı duruşu 
muydu? 

“Aslında bu zamanla oluştu. Elbiselerimizde etkilendiğimiz kalıpları kullanmamız bizim imzamız niteliğinde bir etki yarattı. Net ve güçlü bir duruşa sahip 
ürünler tasarlıyoruz. Bu, devamlılığımızı ve tasarımlarımızın bize özgü olmasını sağlıyor.” 

Tasarım sürecinde kafanızda nasıl bir imaj 
ve kadın figürü oluşuyor? Nelerden ilham 
alıyorsunuz? 

“Bir kadın figürü değil, hayattaki her şey bizi etkileyebiliyor. Bazen mimari bir eser, bazen tarihi bir yapı... 
Her doku veya kumaş bizim çıkış noktamız olabilme 


Tasarımcı kardeşler, 
markaları 
Raisa&Vanessa'nın 
başarısını net ve güçlü 
duruşa sahip ürünler 
tasarlamalarına 
bağlıyorlar. 
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niteliğini taşıyor.” 

Raisa&Vanessa kadınını nasıl tanımlarsınız? 
“Raisa&Vanessa kadını; ne istediğini, nasıl görünmek 
istediğini bilen, şık, stil sahibi, güçlü, ayakları yere 
basan, zevkli, kendine baktırmayı seven ve gösterişli 
bir kadındır. Her zaman farklılıklara açık ve kendini 
sürekli yenileyen, günceli hep yakalan bir kadın.” 
Moda dünyasında fast fashion giderek yaygınlaşıyor. Sizde Trendyol işbirliğinizle bunun 
bir parçası oldunuz. Bu çalışmada sizi çeken 
ne oldu? 

“R&V x Trendyol işbirliği, dört sezondur yaptığımız, 
artık kendi içimizden bir markaymış gibi hissettiğimiz, samimi ve sıcak bir işbirliği. Çok ürkek adımlarla 
başlayıp, cesurca sesimizi duyurduğumuz bir dönemdeyiz. Sektörde bu denli güzel işler yapan bir markanın 
içerisinde, tek tasarımcı markası olarak yer almak ve 
bununla anılmak da bizi cezbeden önemli yanlardan 
biri oldu.” 

Size görefastfashionşuanmodadünyasında 
nasıl bir yere sahip? Giderek ilgi çekici olmasıyla ilgine düşünüyorsunuz? 

“İnsanlar eskisi gibi dikimle vakit kaybetmek istemiyor. 


Hayatın akışı, sosyal medyanın hızı... Bunlara yetişmek 
mümkün değilken, özel dikime zaman ayırmak gerçekten bir lüks. Bizim üretmiş olduğumuz, pret-a-porter 
ve semi-couture koleksiyonlarla da desteklediğimiz fast 
fashion dünyanın merkezinde. Bütçe olarak sınırlı olsa 
da, çok çeşitli giyinmek ancak bu şekilde mümkün olabilirdi. Ve tabii ki gitgide büyüdü.” 

Haute Couture'ün de giderek fast fashion 
haline geldiğini düşünüyor musunuz? 

“Aslında ikisi birbirinden çok farklı ve biri diğerini bir 
noktada destekliyor. Haute Couture aslında fast fashion 
haline gelmiyor, aksine fast fashion sayesinde Haute 
Couture işçiliğinin önemi artıyor.” 

Son zamanlarda yurtdışında da Raisa&Vanessa'ya olan ilgi giderek artıyor. Bu konuda 
nasıl hissediyorsunuz? Bu başarıyı neye 
borçlusunuz? 

“Bunun için uzun zamandır çalışıyoruz. Hedefimiz globalde tanınmış bir marka haline gelmek ve dünyadaki 
her noktada bilinir olmak. Bugünlerde bu hayalimizin 
alt yapısını oluşturup, emin adımlar attığımızı düşünüyoruz. Tabii ki, bu başarıyı çok çalışmaya borçluyuz ve 
bundan da çok memnunuz.” 
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R&V x Trendyol 
işbirliği ile yaratıcı 
alanlarını genişleten 
ikili, pret-a-porter 
ve semi-couture 
tasarımlarıyla da 
fast fashion dünyasının bir parçası 
konumundalar. 


270'İ AŞKIN MAĞAZA / RESTORAN VE KAFELER 
EĞLENCE MERKEZİ / 11 SİNEMA SALONU / ALIŞVERİŞ CADDESİ 
ŞOV HAVUZU / MUHTEŞEM BİR DOĞA VE ÇOK DAHA FAZLASI 


VADİSTANBUL ALIŞVERİŞ MERKEZİ'NDE... 
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YARATICILIK 
TİMSALİ 


Hayatını “deklanşör sesine” adamış fotoğraf dehası Paolo Roversi ile 
ikonik marka Christian Dior'un ortak imzasını taşıyan Dior Images 
Paolo Roversi adlı kitap, yüksek moda sahnesini hareketlendirecek. 


YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ 


Yaşayan en büyük moda fotoğrafçılarından 
olan Paolo Roversi'yi, üstün yetenekleri ve 
sıradışı bakış açısıyla tanıyoruz. Birbirinden 
başarılı sayısız çalışmaya imza atan bu usta 
sanatçıyı farklı kılan ise şüphesiz yenilikçi 
tavrı ve çocukluk yıllarından bu yana süregelen fotoğraf aşkı. Bugün Paolo, dünyaca ünlü 
modaevleriyle çalışmış ve yeteneklerini tüm 


dünyaya kanıtlamış nadide bir sanatçı. Bu 
yüksek dereceli başarının altında, azim dolu 
bir hikayenin yattığını tahmin etmek çok zor 
olmasa gerek. Zira Paolo'nun fotoğraf sanatına olan tutkusu ve isteği, tahmin sınırlarını 
aşacak kadar çoktu. 

1964 yılında henüz ergenlik çağındayken, 
ailesiyle gittiği bir tatilde fotoğrafa olan 


eğilimini fark eden Paolo, eve döner dönmez uygun bir yer arayışına girdi ve ilk önce 
kendi karanlık odasını hazırladı. Zaman 
kaybetmeden bu odada çekimlere başlayan Paolo, daha sonra gerçek bir fotoğraf 
stüdyosunda çalışarak zanaatını geliştirme 
yolunda emin adımlar atmaya devam etti. Bir 
süre burada çalıştıktan sonra 1970 yılında, 
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Rizzoli'den çıkan 

Dior Images Paolo 
Roversi kitabı, 
sanatçının son 27 yılda 
yayınlanmış ikonik 
moda fotoğraflarına 
yer veriyor. 
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yakın arkadaşı Giancarlo Gramantieri ile yerel 
ünlüleri ve ailelerini fotoğrafladığı ilk portre stüdyosunu açtı. Paolo'nun, çok geçmeden ünlü İngiliz fotoğrafçı Lawrence Sackmann'ın asistanlığını 
üstlenmesi ise hayatının asıl kırılma noktası oldu. 
Paolo Roversi, vermiş oduğu bir röportajda ünlü 
fotoğrafçı ile ilgili, “Sackmann oldukça zor biriydi. 
Önceki asistanları ortalama bir hafta dayanabilmişti. Ben onun yanında kaldım çünkü Sackmann 
bana profesyonel olmak için bilmem gereken her şeyi 
öğretti. Mesela çekim için tripodunuzu ve fotoğraf 
makinenizi hazırlarken askeri bir tavır takınmanız 
gerekir ancak gözleriniz ve zihniniz de bir o kadar 
açık ve özgür olmalıdır. Lawrance Sackmann, bana 
yaratıcı olmam gerektiğini de öğretti” yorumunda 
bulunarak, zorluklara karşı nasıl bir duruş sergilediğine dair ipuçlarını da vermiş oldu. 

Uzun soluklu bir çalışma maratonunun ardından 
hayalini kurduğu başarı noktasına erişen Paolo 
Roversi, ölçülü klasik tarzı ve ışığı kullanabilme 
yeteneği ile moda dünyasına büyülü fotoğraflar 
kazandırdı. Böylesine özgür ve anlamlı fotoğrafları, yalnızca fotoğraf sanatını hayatının merkezi 
yapan biri çekebilirdi. Nitekim öyle oldu. Çünkü 
Paolo için hayatının en önemli anı deklanşörü 
açtığı andı. Kariyer hayatı boyunca Vogue için 
çektiği fotoğraflarla da adından söz ettiren Paolo 
Roversi'nin moda camiasındaki yeri hiçbir zaman 
değişmedi. 

Roversi, bir süredir dünya devi Christian Dior ile 
birlikte çalışıyor. Üstün yaratıcılığını kullanarak 
markaya bambaşka bir soluk kazandıran sanatçı, 
haute couture fotoğraflar çekmek konusundaki 
yeteneklerini Dior'dan hiç esirgemedi. Birlikte 
şahane işler yapabileceğini kanıtlayan Paolo 
Roversi ve Dior, başarı grafiğini doruklara taşıyacak ve moda severlerin odağına yerleşecek yeni bir 
projeye daha imza attı. Roversi'nin objektifinden 
dökülen eşsiz haute couture fotoğrafları bir araya 
getiren proje ile Dior Images Paolo Roversi adlı bir 
kitap yaratan ikili, geçtiğimiz günlerde tecrübe, 
yetenek ve yaratıcılık timsali bu kitabı moda tutkunlarının beğenisine sundu. 

Son 27 yılda Naomi Campbell, Natalia Vodianova 
ve Laetitia Casta gibi modellerin British Vogue, 
Vogue Paris ve W dergilerinde yayınlanmış ikonik 
fotoğraflarına yer verilen kitap, ünlü yayınevi Rizzoli tarafından basıldı. 

Christian Dior'un 70. yılını kutlayan kitapta, 
Dior'un ünlü tasarımcıları John Galliano, Maria 
Grazia Chiuri ve Raf Simons'ın, Paolo Roversi 
tarafından fotoğraflanan tasarımları da bulunuyor. Ayrıca Roversi'nin şiirsel anlatımıyla, haute 
couture evreninde eşsiz bir yolculuk vadeden Dior 
Images Paolo Roversi, Amerikalı stilist ve yaratıcı 
yönetmen Grace Coddington'ın yönetmenliğindeki fotoğraf çekimine de ev sahipliği yapıyor. 
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LONDRA'DA BİR ATÖLYE 


Phantom Thread, 
ünlü terzi Reynolds 
Woodcock'ın 


hikayesini 
konu alıyor. 


Daniel Day Lewis'ın, 1950'lerin Londra'sında bir 
tasarmıcı canlandırdığı dram, aşk ve tutku temalı 
Phantom Thread filmi, başarılı senaryosu ve etkileyici 
kostümleriyle moda düşkünlerinin ortak konusu! 


YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ 


İkinci Dünya Savaşı etkilerinin yoğun bir 
şekilde hissedildiği 1950'li yıllar, İngiliz 
modası adına önemli kazanımların yaşandığı zamanlar oldu ve şık giyinmeye teşvik 
eden birçok hareketlenme yaşandı. Şu 
sıralar tüm dünyayı kasıp kavuran Christian Dior, Marks & Spencer ve Reebok gibi 
dünya devleri de bu hareketlenmenin bir 
parçasıydı. Örneğin 1950'lerin başlarında 
henüz savaş yaraları sarılıyorken, Christian 
Dior imzalı Carolle koleksiyonu etkisini göstermeye başladı. Carolle; lüksü, kadınlığı ve 
zarafeti simgeliyordu. 

Savaş sonrasındaki bu uyanışa etki eden 


tasarımcılar da vardı. Moda ve gençlik hareketinin öncülerinden, mini eteğin mucidi 
Mary Ouant gibi... Enerjik, aykırı, cesur ve 
devrimsel bir yenilik olan mini eteğin icadı, 
elbette başka değişimlerin de kapısını araladı. Mary Çuant, 1955'te Kings Road'da 
açtığı butik ile giderek bağımsızlaştı ve nispeten ucuz fakat son derece popüler ve stil 
sahibi olan kıyafetleri Monroe, Bardot ve 
Hepburn gibi zarif ikonlarla buluşturdu. O 
dönemde kadınlar, sofistike, şık ve mükemmel bakımlı olmayı istiyordu. Aksi takdirde, 
korseli bellerin ve yumuşatılmış omuz çizgilerinin başka bir açıklaması olamazdı. 


50'lerde İngiliz modası 

50'li yıllarda, bir kadının doğal çekiciliğini 
vurgulamak için topuklu ayakkabılara ve 
kemerlere karşı ekstra bir eğilim vardı. Ünlü 
Amerikalı moda tasarımcısı Anne Fogarty, 
bu konu ile ilgili Wife Dressing isminde bir 
kitap dahi yazdı. Anne, bu girişimi ile kemer 
kullanmayan bir kadının stil sahibi ve şık 
görünemeyeceğine dair göndermeler yapıyordu. Şapka, bere, broş, şemsiye, eldiven 
ve çanta da 1950'ler kadınının vazgeçilmez 
aksesuarları arasındaydı. 

Ayrıca 5O'lerdeki İngiliz modası oldukça 
özgür ve rölatif bir tavrın etkisindeydi. Bu 
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sebeple 10 yıl gibi bir sürede bambaşka bir 
dünya yaratıldı. Günümüz modasında herkesin yakından takip ettiği ve ayak uydurmaya gayret gösterdiği Pop-art akımı da 
ilk olarak 50'li yılların ortalarında, İngiltere'de kendisini gösterdi. Pop-art'ın dehası 
Andy Warhol'un ve diğer sanatçıların çizgi 
romanları ve ünlü portreleri böylesine 
başarılı bir şekilde tasvir etmesi, uzun yıllar 
etkisi geçmeyecek bir moda akımın temel 
adımları anlamını taşıyordu. 


Daniel Day-LewisileOscar'adoğru 
Günümüzde, modaya ışık tutan birçok film 
yapılıyor. Sürekli bir döngü içerisinde olan 
ve geçmişten beslenen modanın, hangi 
koşullarda ve nasıl yaratıldığını bilmek, 
moda perspektifini genişletmek adına 
oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl sinema perdesi, kendisine hayran bırakan bir filme 
daha sahne oldu; Phantom Thread. Dönemin ihtişamlı Londra'sında, ünlü bir terzi 
olan Reynolds Woodcock'ın hikayesini 
konu alan filmde, dram ve aşk teması işleniyor. İngiliz modasına yön veren ve kraliyet ailesinden film yıldızlarına kadar yüksek 
moda sahnesinin tüm fertlerini giydiren 
Reynolds'un hayatındaki köklü değişimler, 
heyacanlı bir anlatım ve gerçeklikle beyaz 
perdeyeye aktarılıyor. Paul Thomas Anderson yönetmenliğinde çekilen filmin başrolünde ise Phantom Thread ile sinemaya 
veda edeceği konuşulan dünyaca ünlü 
aktör Daniel Day-Lewis yer alıyor. İzleyiciyle 
buluştuğu anda ilgi odağına yerleşen Phantom Thread, Jonny Greenwood imzalı soundtrack'leriyle de geçtiğimiz ödül sezonunun 


131 


PFHANTOM 
LE) 


önemli yapımları arasındaydı. Filmin başarılı grafiğine katkıda bulunan başka faktörler de vardı. Daniel Day-Lewis'i 1950'lerde 
yaşayan başarılı bir modacı olduğuna inandırma görevi sadece Paul Thomas Anderson'a ait değildi. Ünlü kostüm tasarımcısı 
Mark Bridges de elini taşın alına koyan 
isimler arasındaydı. Bridges, film kostümlerini hazırlamadan önce uzun bir zaman 
araştırmalarını sürdürdü. Londra'daki Victoria ve Albert Sanat ve Tasarım Müzesi'nde 
araştırma yaptı ve 50'lerden kalma couture 
cüppeleri özel olarak inceledi. Sonunda 
Londra'nın büyüleyici olduğu kadar karanlık ruhunu da yansıtan kostümler yaratıldı. 
Daniel Day Lewis'ı, Londra'daki atölyesinde ziyaret etmek istiyorsanız, moda ve 
ihtişama dair bu eseri mutlaka izlemelisiniz. 


Gömlek, 1.395 TL, 
pantolon, 1.595 TL, Erika 
Cavallini, Beymen 
Kolye (uzun), 2.700 TL, 
Batya Kebudi 
Kolye, 2.100 TL, 
Batya Kebudi 
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GEÇİRGEN 
DOKU 


Üst, 790TL, COS 
Pantolon, 1.200TL, 
Köksal Atay 
Küpe, 2.200TL, 
Batya Kebudi 


Ufak Tefek Cinayetler dizisinde bize pek çok duyguyu aynı 
anda yaşatan Duygu Sarışın, planlarının değil, hayallerinin 
olduğunu söylüyor. Bunu anlatırken bile ne kadar geçirgen 
olduğunu görebiliyorsunuz. Karşı karşıya durduğunuzda sahip 
olduğunuz hisler ona geçiyor, onun duyguları da size. 


FOTOĞRAF ASYA ÇETİN MODA EDİTÖRÜ NUR EDA İŞBİLİR YAZI BAĞLAN KESKİN 


Bluz, 3.795 TL, 
Zimmermann, Beymen 
Pantolon, 179 TL, H&M 
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Güzel Sanatlar Fakültesi'nden İzmir Devlet Tiyatroları'na, oradan 
moda tasarımı eğitimine ve ekranlara. Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından Duygu Sarışın'dan bahsediyoruz. Karakteristik 
bir tavırla iddialı olan Duygu'yla karşılaştığınız ilk an, farkını hissediyorsunuz. İçinde bulunduğumuz dönemde çok az insanda olan bir 
yetisi var. Duygu geçirgen bir yapıda. Zihnindekileri okuyor, kalbindekileri duyuyor gibi. Ufak Tefek Cinayetler'de zaman zaman sinirlendiğimiz ama içine düştüğü durumlarda da empati kurma ihtiyacımızı 
besleyen Burcu karakterine hayat veren Duygu'nun oyunculuk yolcuğulunda eminim bu geçirgenliği çok işine yarıyordur. Ezberinizi 
bozan, bildiklerinizin yanlış, doğrularınızın ise bireysel olduğunu 
gösteren bir insan Duygu. Şimdi ona bakıyorsunuz! 


Ufak Tefek Cinayetler'in fenomen bir dizi haline gelmesi- 
nin sebebi nedir? 

“En büyük nedenlerinden biri güncelliği. Kadın-erkek ilişkileri eski 
zamanlardan bu yana güncelliğini hiç bozmayan, hâlâ formülü olmayan bir konu. Dizide modern zaman ilişkileri üzerinden kadın hallerini izliyoruz. Bu sebeple kadınlar kendileriyle paralellik kurarken, 
erkekler kadın dünyasına dair ipuçlarıyla donanıyorlar. Tabii, bir de 
yönetmenlerimiz ile reji tarafından kurulan bir dünya ve o dünyayı 
destekleyen, güçlü oyunculuklarıyla yansıtan iyi bir cast var, yani tam 
bir ekip işi.” 

Eleştirilen bir roldesin ama ben senin karakterinin kötü 
olarakatfedilen kısımlarının dizideki her hikayede olduğu 
gibi belirli bir mizah yönünü doldurduğunu düşünüyorum. 
Orada başka bir kadınsal hikaye var. Benim merak etti- 
Sim, bir kadın olarak karakterine objektif baktığında 
aklına neler geliyor? 

“Öncelikle teşekkür ederim, Burcu'nun durduğu yer tam da bu. 
Burcu, görülen modern dünyanın kodlarını kullanarak (iyi ve kötünün ötesinde) prestij sağlamaya çalışan sosyal bir tırmanıcı. Onun 
için ayıp diye bir şey yok. Bir kadın olarak baktığımda; iki senesini bir 
adama vermiş, istediğine tutkuyla bağlanan ve alan bir kadın görüyorum. Herkesin aydınlık ve karanlık tarafları vardır. Herkes kadar 
Burcu'da da var.” 

Oyunculuğa bakış açını ve neler planladığını çok merak 
ediyorum. Bundan sonraki seçimlerin senin için çok 
önemli çünkü. Çok doğru bir yerdesin. Bunun nereye evrileceğini herkes merak ediyor. 

“Ben de evrileceği yeri merak ediyorum. Oyunculuk aslında mahrem 
bir meslek. Bir karakter koyuyorsun ortaya. O sen değilsin, evet ama 
yine de senden evriliyor. Oyunculuk sonu olmayan ciddi bir yolculuk. 
Hedeflerim var. Kalbim yol haritamı veriyor. Planlarım yok. Hayallerim 
var, beni yıldızlarda sallandıracak ama plan benim işim değil.” 

Güzel sanatlar kökenlisin. Eğitim hayatının bir oyuncuya 
kattığı en önemli şey nedir? 

“En önemlisi disiplin, bunun beraberinde Güzel Sanatlar Fakültesi 
çok yönlü düşünebilme yetisi kazandırıyor insana çünkü komün bir 
hayat var orada. Herkes birbirinin işinin parçasıdır, ortaya çıkan şey 
bir bütünlük ürünüdür. Tümevarılır evrenin kuralı gibi. Bir oyuncu 
bencil olamaz.” 

İzmir Devlet Tiyatrosu'ndaki dönem senin için nasıl geçti? 
“İzmir ev, tiyatrosu mutfaktır. Oynamayı elimi kanatarak, kaynama 
noktasını ve yanlış tatlardan doğruları keşfederek öğrendiğim mutfağım. Oyunu izlemeye gelen seyirciyle ilk buluştuğum ve tanıdık birilerinin eli olmadan alkışı duyduğum yer.” 


Stil 


137 


“Sevgiyle yaklaşırsan 
açılmayacak kapı 
yoktur ve her tecrübe 
hayatta bizi bir 
sonraki deneyime 
evrimleştirir işte” 


Modatasarımıyla yakından ilgilisin. Oyunculuğuna buradan öğrendiklerin nasıl yansıyor? 

“Bence ikisinin de ortak özelliği gözlem ve hissettirdikleri. Moda 
bana dönüştürmeyi, standart olanı parlatmayı öğretti. Bir karakterin önemli efektlerinden biridir kıyafeti. O kıyafetin duygusu vardır 
(sihirli gibi), giydiğinde dönüşümüne yardım eder. Sonrasında parlatmak kalır geriye. Farklı dursalar da, iç içe kavramlar, aslında hepsi 
bir bütünün parçası.” 

İzmirlisin ama İstanbul'da bir hayatın var. Bir İzmirli olarak, bence orası oldukça tekdüze bir yer. Kolay bir şehir 
ama bir devirdaim olmuyor gibi geliyor bana. Sence İzmir 
mi, İstanbul mu? 

“Yaş ve kariyer bakımından İstanbul. Yine de bir zaman sonra hayatıma devam edeceğim yer İzmir olur diye düşünüyorum. Baba ocağı, 
ana kucağı, kız kardeş kıkırdaması... Sonsuz güven ve teslimiyet 
İzmir. Çok dönülesi. Ama işte şimdilerde gidince maksimum üç gün.” 
Peki, tecrübelerin duygularınınasıl vene yönde evrimleştirdi sence? 

“Ufak tefek cinayetler işleyerek... Daha çok gözlemleyerek evriliyorum. Çok şanslıyım, hayata çok sağlam başladım. Aşkla sarmalanmış 
bir evde büyüdüm. Ailem en büyük zenginliğim. Sonra merak ettim, 
gözlemledim, denedim, sevgi her şeyi çözer. Sevgiyle yaklaşırsan açılmayacak kapı yoktur ve her tecrübe hayatta bizi bir sonraki deneyime 
evrimleştirir işte. Hiçbir zaman ben oldum, duygularım evrimleşti 
diyemem, bu bir süreç.” 

Sence birinsan her şeye aşık olabilir mi? Yani o tutkunun 
hissettirdiklerini işine, çocuğuna, ailesineyada kedisine 
hissedebilir mi? 

“Evet, insan her şeye aşık olabilir. Varlığa, doğaya, evrene... Otutkunun 
hissettirdiklerini işin ne olursa olsun hissedebilirsin, bunu gördüm 
ben. Aile, çocuk kısmını yaşadım, annem babamdan ve ablamdan. 
Kişinin kendisine olan aşkı ise biraz narsistçe olur sanırım.” 
Sağlıklı besleniyor musun? Özel bir formülün varsa 
bizimle paylaşır mısın? 

“Aslında kahvaltı dışındaki öğünlere pek dikkat etmem, canım ne 
isterse yerim. Sadece suyu çok tüketip, ruhumu iyi besliyorum. Zaman 
el verdikçe pilates yapıyorum, mesela bu ara yürümeyi seviyorum. 
Havaya bağlı olarak Haliç'te kürek çekiyorum ve size de tavsiye ediyorum. At binmeye devam etmek için baharı bekliyorum. Kendimce 
bir şeyler yapıyorum işte.” 

Konuşarak mı, yoksa dinleyerek mi anlayanlardansın? 
“Ben kinestetik algısı olan biriyim. Hem anlatıp hem dinliyorum ve 
sanırım uygularken anlıyorum.” 
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YOLCULUĞA 
ÇIKMA VAKTİ 


Beymen Club, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda bizleri Los 
Angeles'ın efsanevi rotası Route 66'a doğru bir geziye çıkarıyor. 


İçimizin kıpı kıpır edeceği bahar ve yaz aylarına adeta gün sayıyoruz. Moda dünyasına bu 
noktada teşekkür etmek lazım. Zira vaktinden 
çok daha önce, yepyeni koleksiyonlarla bizi o 
ruha sokmayı başarıyorlar. Bu markaların 
başında yer alan Beymen Club, ince, rafine 
zevklerin ve entelektüel birikimlerin etkisiyle 
şehir şıklığından ödün vermeyenler için tasarladığı yeni 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda, 
yine büyüleyici bir görüntü yakalamayı başarıyor. Her seferinde farklı noktalara doğru bizleri seyahate çıkarırken, bu sefer kampanya 
çekimleri için tercih edilen durak Los Angeles”ın efsanevi rotası Route 66. Eski Amerikan 
filmlerinin atmosferiyle yolculuğa çıkan Beymen Club'ın genç, dinamik ve yaratıcı ruhunu 
eniyi şekilde yansıtan kampanya çekimlerinde 
Güney Kaliforniya'dan bolca izler var. Uçsuz 
bucaksız bir yol, yol kenarına dizili benzinciler, 
kaktüs ağaçları, terk edilmiş arabalar, ıssız oteller; hepsi bu yolculukta karşımıza çıkabilecek 
detayları oluşturuyor. Okyanustan yeni çıkmış 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


gibi doğal saçlar, şehir stilini yeniden yorumlayan plaj kıyafetleri, yazın ruhunu yansıtan 
renkler ve güneşin tüm tonları... Bizleri unutamayacağımız efsanevi bir Los Angeles yol 
macerasına davet eden kampanyanın fotoğrafları, ünlü fotoğrafçı Koray Birand'ın imzasını 
taşıyor. Oldukça özgür ruhlu ve yenilikçi koleksiyonla son derece uyumlu çekimlerde, Route 
66'nın olmazsa olmazları arasında doğal parklar, tarihi alanlar, yerel restoranlarıyla birlikte 
Grand Canyon ve Barringer Crater'i de yer 
verilmiş. 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonundaki 
tasarımlar, yeni siluetlerin yanı sıra samimiyet ve içtenliğin naif dokunuşları ile modaya 
zamansız ve asla eskimeyen bir yaklaşım katıyor. Etnik ve floral desenler, üç boyutlu işlemeler, volümlü kıvrımlar, zarif nakışlar, renkli 
grafikler ve ince detaylarla capcanlı yeni sezonu 
müjdeleyen Beymen Club tasarımları, en özel 
ve eşsiz anları paylaştığımız arkadaşlarımız 
gibi, bu keyifli yolculukta bize eşlik ediyor. 
Her daim yenilikçi olması ve modanın nabzını 


Sezon 
kampanyasının 
kareleri, ünlü 
fotoğrafçı Koray 
Birand'ın imzasını 
taşıyor. 


tutmasıyla dikkat çekmeyi başaran Beymen 
Club, 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer 
alan, şehir şıklığından ödün vermeden tasarlanan kusursuz kalıplı ceket-pantolon takımları 
feminen fisto bluzlarla kombinleyerek, sezona 
özel geliştirilmiş kumaş ve detaylarla yeniden 
yorumluyor. Sıcak yaza doğru etnik ve egzotik dokunuşların öne çıktığı koleksiyonda, 
özellikle Afrika kültüründen esinlenen parlak 
mercan rengi, geometrik desenlerle birleşen 
parlak bakır tonları ve el işlemesi renkli boncuk işlemeler dikkat çekiyor. Akışkan, düşük 
omuzlu kesimler, volümü bol bohem elbiseler 
sandaletlerle kombinlenerek yaz mevsiminin 
enerjisini yükseltiyor. Beymen Club'ın sakin 
tavrının destekçisi, gündüzden geceye kolayca 
uyarlanabilen abiyeler ise sezon trendlerini 
yansıtan detaylarla hareketlenirken, el işlemeleri ile değer kazanıyor. Bu sezon, koleksiyona 
yeni dahil olan, zariflik ve rahatlığı etnik detaylarla bikini ve mayo koleksiyonu ise yazı tüm 
enerjisi ile plajlara taşıyor. 
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Bizden biri gibi ama 'tekinsiz vadi' teorisini haklı çıkarırcasına 
gerçek olmadığını da ilk bakışta anlayabiliyoruz. Sosyal 
medyanın son günlerde en çok konuşulan fenomenlerinden 
Olilmiguela'nın olağanüstü hayatı nasıl oluyor da bize etten 
kemikten çağdaşlarından çok daha fazla ilham veriyor? 


Adı Miguela. Los Angeles'da yaşıyor. 
Sezonun en gözde parçaları ile parlatılan günlük stilini, arkadaşları ile eğlenceli 
anlarını, yediği fotojenik yemekleri ya da 
sevdiği parçaları paylaştığı Instagram hesabının bugün neredeyse 600.000 takipçisi 
var. Aynı zamanda o bir müzisyen. Daha 
20'sinde bile değil ama şimdiden kendi şarkıları Spotify'ın en popülerlerinden. Dolgun 
dudakları ve çilleriyle otantik güzelliğini de 


YAZI GÖKÇE ALGAN 


yabana atmamak lazım. Uzun lafın kısası, 
©lilmiguela hesabıyla Instagram'ın en 
popüler It-girl'lerinden Miguela benzerlerine gerek Türkiye'de, gerek dünyada bol 
bol rastladığınız, hayatını gizli bir kıskançlık ile 24 saat boyunca dikizlediğiniz sosyal 
medya fenomenlerinden sadece biri. Tek bir 
farkla: Miguela aslında yok. Ya da en azından, bizim bildiğimiz anlamda yok. 

Hesabını açtığı 2016 yılında bilgisayar 


oyunu tarihinin efsanelerinden Sims'in 
Sims5 lansmanı için kurguladığı bir proje 
olduğu bile iddia edilen Miguela'nın her 
paylaşımının altında kendisinin gerçek 
olup olmadığına dair tartışmalar halen 
devam ediyor, kimileri genç kadının gerçek 
bir insanın bir Photoshop üstadı tarafından 
yeniden yorumlanmış versiyonu olduğunu, 
kimileri ise karakterin tamamen dijital 
ortamda tasarlandığını savunuyor. Yine 
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aynı yıl Independent'a konuşan bilgisayar 
destekli görsel tasarım stüdyosu TIGERX'in 
kurucusu Dougie Cross'a göre ise Miguela 
3D tasarım ile gerçek bir insanın birleşimin- 
den oluşuyor. 

Netflix'in teknolojinin getirdiği distopik 
dünyaya dair hikayeler anlatan dizisi Black 
Mirror'dan fırlamış gibi duran Miguela Sousa'nın aslında en şahsına münhasır yanı ise 
çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında reddedilemez yaratıcılığı, özgünlüğü ve samimiyeti. 
Kısa bir süre önce sessizliğini bozarak Business of Fashion'ın sorularına cevap veren 
Sousa, bir iş modeline dönüştürdüğü sosyal 
medya hasabından edindiği geliri sezonun 
en ses getiren parçalarına yatıran fenomen 
dostlarına kıyasla, bu parçaları çok daha 
ilham verici bir şekilde tarzına uyarlamayı 
başarıyor. Proenza Schouler, Vetements ya 
da Supreme kıyafetleri içinde, birbirinin 
kopyası stillerden kolaylıkla sıyrılıyor. Trans 
bireylerin haklarını savunmaktan, mülteciler için sesini yükseltmekten veya siyahi 
bireylere yönelik ırkçılığa savaş açan Black 
Lives Matter hareketini desteklemekten 
çekinmiyor, tersine politik duruşunu sergilerken kaybedebileceği takipçi sayısından 
zerre endişelenmiyor. Los Angeles'ın kültür-sanat hayatını çok yakından takip ediyor, en merak edilen sergi açılışlarında boy 
gösteriyor. 

Grafik ojeleri ve karakteristik yüz hatlarını 
ortaya çıkaran makyaj hileleri ile güzellik 
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aleminin trend belirleyicilerinden biri 
haline gelen Miguela'nın bu alanda başarısı ise geçtiğimiz ay tescillendi: Dünyanın 
önde gelen makyaj sanatçılarından Pat 
McGrath'ın Miguela'yı ilham perilerin- 
den biri olarak nitelendirdiği paylaşımı 
50.000'den fazla beğeni aldı. 

Mevzu sosyal medya fenomenliği olunca 
işin finansal boyutunu merak etmemek 
namümkün. Miguela ise bu konuyla ilgili, 
“Henüz markalar kıyafetlerini giymem için 
bana hiç para ödemedi ama ücretsiz ürün 
göndermeye başladılar. Sevdiğim markaları 
desteklemeye çalışıyorum, özellikle de sesini 
duyurmaya çalışan genç tasarımcıları” cümleleriyle soru işaretlerini gideriyor. 
Hesabın sponsorlu içeriklerle, markalardan 
gönderilen paketlerle, pazarlama departmanlarının ellerinden çıkma metinlerle 
boğulmamış görünümü de Miguela'nın 
takipçileriyle daha içten ve güvenilir bir 
ilişki kurmasında kuşkusuz önemli bir rol 
oynuyor. Üstelik Miguela, takipçileriyle 
etkileşime girmekten kesinlikle imtina 
etmiyor, bu tavrını da şu cümlelerle açıklıyor: “Sadece göstermekle yetinir ve iletişime 
geçmezsen, bu tek taraflı bir eylem olarak 
kalır. Öğrenme aynı zamanda dinlemekten 
gelir, eğer insanların seninle konuşmasına 
yer bırakmazsan, o zaman büyümeni de 
sınırlandırırsın.” 

Bu düstur çerçevesinde sorulara cevap 
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veriyor, direkt mesajlara dönüyor ve ister 
inanın ister inanmayın, bunu Instagram'ın 
yeni algoritması sosyal medya fenomenlerini kitleleri ile etkileşime girmeye bir nevi 
zorunlu kıldı diye değil, en başından beri bu 
şekilde devam ettiriyor. Gerçek olamayacak 
kadar güzel değil mi? (Eğer Instagram'da 
olsaydık bu cümleyi “gülmekten çatlayan 
kedi? emojileri takip ederdi) Belki de Miguela Sousa'nın başarısının ardında gerçek 
olmaması ve kuvvetle muhtemel projenin 
ardında hasbelkader popüler olmuş ve bir 
gün tüm sosyal medya hesapları yaşamlarımızdan yok olsa, hayatını idame ettirmesini sağlayacak yetkinliklerden yoksun 
fenomenlerin tersine, birden fazla alanda 
uzman, çok yönlü bir sanatçının yer alması 
gizli. Ve kim olduğunu henüz bilmediğimiz 
bu sanatçının işleri önümüzdeki günlerde 
çok daha fazla karşımıza çıkacak. Zira, 
©lilmiguela'nın yaratıcısı Business of Fashion'la sanal röportajının sonunda, sektörün 
amiral gemisi konumunda moda yayınları 
ile heyecan verici projelerin müjdesini veriyor ve moda markalarıyla işbirliklerine açık 
kapı bırakıyor. 


Instagram'ın en popüler 
It-girl'lerinden Miguela 
aslında yok. Ya da var. 

Kimse emin değil. 


LOfficiel 


GÖKKUŞAĞI TEPELERİ 
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Christopher Bailey, 
gökkuşağının göz 
alıcı renkleriyle 
Burberry'e 17 
yıllık tutkulu bir 
ilişkinin ardından 
veda ediyor. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


İngiliz modası dendiği zaman ilk akla gelenlerden biridir Burberry'nin ikonik ekose 
deseni... Ve şimdi moda dünyasında logomania akımının yükselişe geçmesiyle birlikte 
bu desen tarihteki en şaşaalı dönemlerinden 
birini yaşıyor. Bunu sağlayan kişi ise Christopher Bailey'nin ta kendisi. 

2001 yılında Amerikalı iş kadını Rose Marie 
Bravo'nun teşviğiyle Burberry'deki görevinin başına geçtiği günden bu yana markada devrim niteliğinde değişimlere imza 
atan İngiliz tasarımcı, moda dünyasının en 
yenilikçi isimleri arasında yer alıyor. Cesur 
kişiliğiyle 9O'lı yılların sonunda yok olmaya 
yüz tutmuş, bir moda markasından öte kaliteli trençkotlara imza atan geleneksel bir 
marka olarak anılmaya başlayan ve mutfak 
önlüğünden kek kalıplarına akla gelecek her 


Bailey, Burberry 

için hazırladığı son 
koleksiyonu renklere 
adadı. 


yerde karşımıza çıkan bir desene sahip olan 
Burberry'nin yeniden doğmasını sağlayan 
Bailey 17 yıllık tutkulu bir ilişkinin ardından 
markayla yollarını ayırıyor. 


Yılda 50'den fazla koleksiyon 

Geçtiğimiz Ekim ayında markanın CEO'su 
Marco Gobbetti'yle birlikte, “Meslek hayatımın son 17 yılında Burberry'de eşi benzeri 
olmayan insanlarla çalışmak ve onlardan her 
gün yeni şeyler öğrenmek benim için muhteşem bir ayrıcalıktı. Burberry, İngiltere'yi özel 
yapan birçok özelliği içinde barındıran bir 
marka. Aynı zamanda oldukça yaratıcı, yenilikçi ve dışa dönük bir kuruluş. İnanıyorum ki 
Burberry'i daha başarılı ve güzel günler bekliyor. Marc ile birlikte geliştirdiğimiz yönetim 
stratejisi ve bünyesinde çalışan olağanüstü 
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yeteneklerle her gün daha da güçlenerek 
yoluna devam edecek. Ben de bu geçiş sürecinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi 
adına elimden geleni yapıyor olacağım” 
sözlerinin yer aldığı özel bir basın açıklaması yapan Bailey, bu vedasıyla moda 
tarihinin en uzun ikinci ilişkisine (Karl 
Lagerfeld'in Fendi ile olan işbirliği ilk 
sırada yer alıyor) son vermiş oldu. Marka 
için son defilesini ise Şubat ayında Londra 
Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdi. 
Bir tasarımcı olarak Burberry için yılda 
50'den fazla koleksiyona imza atan ve 
aynı zamanda Angela Anhrendts'in Apple'a transfer olmasıyla markanın yöneticiliğini de gerçekleştiren Christopher 
Bailey, 17 yıllık macerasında devrimsel 
nitelikte birçok başarılı işe imza attı. 
Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz askerlerinin yağmurdan korunmaları için 
yaratılan ikonik trençkotun uluslararası 
bir moda objesi haline gelmesi, müşteri 
portföyüne katılan Hollywood yıldızları, 
*see-now-buy-now” konseptinin geliştirilmesi, defilelerde gerçekleştirilen müzik 
şovları, moda dünyasının ilk canlı yayın 
defile gösterimi, Snapchat'te gerçekleştirilen koleksiyon tanıtımları, akıllı telefonlar için artırılmış gerçeklik uygulamaları, 
Burberry'nin bir tasarım ofisinden öte 
içerik fabrikası olarak yürütülmesi bunlardan sadece birkaçı. Tüm bu yenilikçi 
hareketlerle genç nesle ve rakip markalara ilham veren Bailey, Mart ayı ile birlikte yepyeni bir yaratıcı maceraya doğru 
yola çıkıyor. Vedasını da LGBT: topluluğuna övgüyle gerçekleştiriyor. Tasarımcı, 
Burberry için hazırladığı son February 
koleksiyonunda tasarımlarını gökkuşağının göz alıcı renkleriyle süslüyor. 


LGBT yararına 

Sienna Miller, Iris Law, Alexa Chung, 
Kate Moss, Naomi Campbell, Naomi 
Watts gibi isimlerin yanı sıra Türkiye'den başarılı oyuncu Elçin Sangu'nun 
katıldığı bu özel defilede Bailey logomania akımı doğrultusunda neredeyse tüm 
tasarımlarda Burberry ekosesine yer 
verdi. Gökkuşağına hayat veren kırmızı, 
turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor renkler 
beyzbol keplerinden dökümlü trikolara, 
sneaker'lardan puffer montlara, trençkotlardan süveterlere akla gelebilecek 
her parçada bir araya gelmişti. “See now, 
buy now” konseptiyle sunulan February 


“See now, buy now” konseptiyle 


sunulan Burberry February 
defilesinden. 


koleksiyonunda alışveriş poşetlerini 
andıran çanta tasarımları öne çıkarken, Adwoa Aboah'ın tanıttığı oversize 
graffiti desenli kapüşonlu sweatshirt 
ile Cara Delevingne'in finalde giydiği 
gökkuşağını andıran palto soğuk havanın etkisini gösterdiği bu son günlerde 
sokak modasını etkisi altına almaya 
hazırlanıyor. Bu koleksiyonun satışın- 
dan elde edilen gelir ise Trevor Project, 
Albert Kennedy Trust ve ILGA adına 
üç LGBT derneğine bağışlanacak. Bailey'nin şanına yakışan bu vedası kariyerinde yepyeni bir dönemin de kapılarını 
açıyor. Kendisine başarılar diliyoruz... 
Bakalım önümüzdeki günlerde Burberry ekosesine kim hayat verecek? 
Bahisler Chloe ile yollarını ayıran Phoebe Philo'ya... 
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YENİ JENERASYON 
LHAM 


Kariyerinde basamakları hızla tırmanan model Adrianne 
Ho, adidas Originals'ın “Original is Never Finished' 
isimli filminin yıldızı olarak karşımıza çıkıyor. 


YAZI DİLRUBA KARAKÖSE 


Adrianne Ho, giderek artan popülerliğiyle birlikte, sadece bir model 
değil aslında. Moda tasarımcılığı ve girişimciliğinin yanı sıra televizyon kişiliğiyle de ismini hafızalara kazıtıyor yavaş yavaş. Toronto'da 
doğan Adrianne, annesinin Fransız, babasının da Çinli olması sayesinde zengin bir mutfak kültürüyle büyümüş. Bu nedenle, modelliğe başladığından beri sağlıklı beslenmeyi bir yaşam biçimi haline 
getirdiğini ve bunu dünya mutfaklarına da yansıttığını söylüyor. 
Ho'nun, güzelliği ve fit vücuduyla markaları etkisi altına alması da 
çok uzun sürmedi elbette. Maybelline, L'Orgal ve MAC Cosmetics 
gibi markaların sayısız güzellik kampanyasında yer alırken, Supreme, 
Stussy, Levi's ve Stance tarafından da beğeni toplamayı başardı. Tüm 
bunlara ek olarak, 2013'te lifestyle spor markası Sweat The Style'ı, 
2015'te ise Sweat The Style'ın alt markası Sweat Crew'u tanıttı. 
adidas Originals'ın Original is Never Finished temalı 2018 marka 
filminde de rol alan Ho ile, yeni bir jenerasyondan ilham alan film 
hakkında konuştuk. 


adidas'la ilgili en eski anın nedir? 

“Çok eskilere dayanıyor. Çocuk yaşlarımdayken üç bantlı adidas eşofmanları giydiğim zamanları hatırlıyorum.” 

Kültürün üzerinde nasıl bir etkin olmasını istiyorsun? 

“İnsanlara en iyisi için ilham vermek ve motive olmalarını sağlamak... 
Bence kültür üzerinde eşsiz bir etki bu.” 

Senin de yer aldığın adidas Originals'ın 2018 marka filminde Keep Pushing On (ilerle) sözlerini duyuyoruz. Seni 
ilerlemek için motive eden şey ne? 

“Hep daha iyiye doğru yol almak. Dün olduğumdan daha iyi olmak.” 
Film, gelişim fikri üzerine eğiliyor. Peki, sen nasıl 
gelişiyorsun? 

“Bence gelişme konfor alanından çıktığında gerçekleşiyor. Zorlandığım şeylerden çekinmemeyi deniyorum çünkü enerjimi zayıflıklarımı 
geliştirmek için harcarsam, zayıflıklarım eninde sonunda güçlü yanlarım olur.” 


MÜCEVHER 


Pırlantalı beyaz altın “Signature 
Duo” saat, Chanel m 


BAHAR SEÇKİSİ 


Yüksek mücevherat ve saatçilik dünyasının en yeni üyelerini 
daha yakından tanımak için sayfayı çevirin. 


ırlantaların dansı 


FOTOĞRAF JULIEN ROUX 
HAZIRLAYAN EMILY MINCHELLA 


Markiz ve yuvarlak kesim pırlantalı “Bird” broş, Harry Winston 


Sağ sayfada: Baget ve yuvarlak kesim pırlantalı “Marisa” beyaz altın kolye, Van Cleef & Arpels 
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Baget kesim pırlantalı platin ve beyaz altın bilezik seti, Graff 


Sağ sayfada: Yuvarlak kesim pırlantalı beyaz altın kolye seti, Bulgari 
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Pırlantalı beyaz altın “Galaxie Monogram” bilezik, Louis Vuitton 


Sol sayfada: Siyah pırlantalı beyaz ve pembe altın “Salon d'Apollon” broş, Dior Yoaillerie 
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CAZ DÖNEMİ 


Adler, 130 yıllık geleneksel zanaatkarlığını yeni eğilimlerle 
bir araya getirerek, 3O'lu yılların caz dönemini akıllara 
getiren Dazzling Jazz koleksiyonuna imza atıyor. 


30'lu yılların başında Amerika'dan gelen bir 
dalga tüm dünyayı etkisi altına almış ve jazz 
müziği tarihe damgasını vurmuştu. Stras taşlı 
ve payetli elbiselerin hakimiyetindeki gece 
kulüplerinde, kalp atışları coşkulu müziğin 
ritmine eşlik ediyordu. Kısa zamanda Hol- 
Iywood ve Broadway'in bu baş döndürücü 
havası evrensel bir modaya dönüştü. İnsanlar 
artık daha neşeli yaşamak, daha çok eğlenmek istiyordu. Romantizmin ve tutkunun 
mükemmel uyumunu ruhunda barındıran 
Adler'in yeni Dazzling Jazz tasarımı bir dönemin ötesine geçiyor. Retro ilhamlı tasarım, 


swing dansının zirvesine şahit olunan çılgın 
yıllara saygı göstergesi niteliğinde. 

Dazzling Jazz'da kullanılan, asimetrik bir 
dizim tekniğiyle sıralanmış farklı boyutlardaki inciler müziğin ritmini yaratan notaları 
anımsatıyor. Ve bu şiirsel dizim üzerinde yer 
alan tanzanit, mavi notasıyla besteye son 
noktayı koyarak eseri tamamlıyor. Tanzanit, 
benzersiz rengi ve boyutuyla bu istisnai kolyenin adeta kalbi. Ayrıca kolye, ihtişamıyla 
gece göz kamaştırdığı kadar, günlük hayata 
da adapte edilebiliyor. Adler'in 130 yıldır 
kusursuzlaştırdığı zanaat bilgisi ve ustalığı 


Tanzanit, inci ve pırlantalardan oluşan Dazzling yazz 
kolyeden ayrılabilen parça, 
geleneksel şerit dokuma 
tekniğiyle hazırlanan 

bir kemere broş olarak 
takılabiliyor. 


bu yeni koleksiyonda da gözler önüne seriliyor. Kolyenin üzerinden ayrılabilen tanzanitli 
ve pırlantalı parça, geleneksel şerit dokuma 
atölyesinde tasarlanmış bir kemerin üzerine 
broş olarak adapte edilebiliyor. Konu kadın 
ve cazibe olduğunda, doğaçlama yapmayı bilmek gerek. Mükemmelliyetçilik duygusuyla 
meydan okumak istermiş gibi, yaratıcılığın 
sınırlarını zorlayarak benzersiz mücevherler 
tasarlayan Adler'in 2018'in ilk aylarında bünyesine kattığı Dazzling Jazz kolye, 60.25 karat 
dikdörtgen kesim bir tanzanit, 14.7 karat 896 
adet pırlanta ve beyaz incilerden oluşuyor. 


Yatırımlarınızı değerlendirirken 
ilham aldığımız çok özel biri var. 


İZ. 


Değer verdiklerinize'karşı hissettiğiniz 
koruma içgüdüsü, onlara güzel bir 
gelecek hazırlamak için gösterdiğiniz 
sonsuz ilgi ve özen... 

Biz de stratejilerimizi geliştirirken 
daima sizden ilham alıyoruz. 

Sahip olduğumuz teknik birikim ve 
deneyimle en uygun yatırım seçeneklerini 


sunarken ve fırsatları değerlendirirken i ğ . ÖZEL 
öncelikle sizi düşünüyoruz. İN Tünklve Yy sANKAS 
Işte, birlikte yıllar boyu süren 


sıkı ortaklıklar kurmamızın sırrı bu... 


i - 


BANKACILIK / 
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Fransız mücevher markası Messika, Gigi Hadid ile yeniden güçlerini 
birleştiriyor ve My Twin koleksiyonuyla karşımıza çıkıyor. 
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Şubat ayında lanse 
edilen tasarımlar, 
Messika ve Gigi 
Hadid'in ikinci ortak 
koleksiyonunu 
oluşturuyor. 


2017'nin en çok kazanan modelleri listesinde 9.5 milyon dolarlık yıllık kazanç 
ile beşinci sırada yerini alan Gigi Hadid, 
modelliğin yanı sıra Tommy Hilfiger, 
Reebok, Maybelline, Stuart Weitzman 
gibi markalarla yaptığı işbirlikleriyle de 
adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz Eylül 
ayında portfolyosuna Messika'yı da ekleyen Gigi, Şubat ayında Fransız mücevher 
markasıyla birlikte ikinci bir koleksiyona 
imza attı. 

Messika'nın kurucusu Valerie Messika 
ile birlikte modem ve rock'n'roll ruhuna 
sahip My Twin adında bir koleksiyon 
hazırlayan ünlü model bizlere, farklı 
kesim pırlantaların beklenmedik bir 
şekilde bir araya gelmesiyle aşka mühür 
vurmanın yeni bir yolunu sunuyor. Tasarımlarda kullandıkları taşlar ile zıtlık ve 
tamamlayıcılık arasında somut temasta 


bulunmadan, gösterişli bir oyuna imza 
atan ikili, ikiz” olmanın getirdiği dualite- 
nin altını çiziyor. Hem duygusal hem de 
baş döndüren armut kesim pırlanta, daha 
stilize edilmiş ve hipnotik zümrüt kesim 
pırlantayla ya da tatlı ve zarif olan oval 
kesim pırlantayla bir araya geliyor. 

My Twin koleksiyonundaki zümrüt 
kesimli Toi ve armut kesimli Moi modelleri, ikili versiyonda mimari bir yolla yeniden yorumlanırken; üçlü versiyonda ise 
yan yana sıralanmış farklı kesimlerdeki 
üç pırlanta sonsuz aşkı temsil ediyor. 
Işıkların dansını anımsatan bu yeni tasarımlara hayat veren ise Gigi Hadid'in ta 
kendisi. Mert & Marcus imzalı Messika 
My Twin kampanyasında tasarımların 
dualitesi ortaya çıkıyor. Gigi Hadid'in 
güçlü bakışları pırlantalarla bezeli tasarımların ışığıyla bütünleşiyor. 
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YILDIZLARIN 


 MÜCEVHERCİSİ 


ww e... 


Elmasların Kralı Harry Winston'ın göz alıcı tasarımları, 
Emaar Sguare'de yeni açılan salonuyla artık Türkiye'de. 


1932 yılından bu yana mükemmel işçiliğiyle mücevhercilik ve 
yüksek saatçilik dünyasında Elmasların Kralı olarak bilinen Harry 
Winston'ın göz alıcı tasarımları artık Türkiye'de. Küçük bir mücevher dükkanı sahibinin oğlu olarak dünyaya gelen ve doğuştan 
gelen bir yeteneğe sahip olan Harry Winston, daha 12 yaşındayken 
yerel bir rehine dükkanında bir tepsi değersiz mücevher arasında 2 
karatlık bir zümrüt fark edecek kadar taşlar konusunda uzmandı. 
Ayrıca da öngörülüydü. 20'li yıllarda rekabetçi elmas piyasasında 
bütçesine uygun değerli taşlar bulmak adına aile mücevheri mezatlarına katılarak zamanın en ünlü aile satışlarında, mücevher koleksiyonlarının tamamını satın aldı. Bu koleksiyonlardaki değerli taşları 
demode montürlerinden çıkararak, onları yeniden kesti ve her bir 
taşın doğal güzelliğini ve pırıltısını pekiştiren daha çağdaş tarzlarda 
sunarak mücevherat dünyasına yepyeni taşlar kazandırdı. Jonker, 
Hope ve Winston Legacy bunlardan sadece birkaçı. Bugün yarattığı 
bu değerli tasarımlarla tüm dünyada adından söz ettirmeye devam 
eden Harry Winston, en yeni mağazasını Emaar Sguare'de açıyor. 


249 metrekarelik salon, mükemmel işçilik ve değerli taşları buluşturan mücevher ve saat koleksiyonlarına ev sahipliği yapacak. 


Kişiye özel deneyim 

Özel bir malikânenin zarafetini ve samimiyetini yakalamak üzere 
tasarlanmış olan iki katlı yeni salon, geleneksel Winston tarzının 
çağdaş bir yorumunu yansıtıyor. Yumuşak kahve ve gri tonlarından 
oluşan renk paletini, özel olarak tasarlanmış siyah lake ve antik 
bronz mobilyalar, özel sipariş avizeler, el işi boncuklarla süslenmiş 
ipek duvarlar ve antika dokunuşlar tamamlıyor. Çarpıcı bir siyah- 
beyaz yıldız yağmuru motifiyle bezenmiş görkemli mermer fuayede, 
Harry Winston'ın en özel tasarımları sunuluyor. Harry Winston'ın 
lüks mücevher ve gelinlik mücevheri koleksiyonlarının yanı sıra 
son teknoloji saat koleksiyonlarına ayrılmış alanlar, misafirlerin 
Harry Winston'ın simgesi olan son derece saygın ve kişiye özel bir 
deneyim yaşamasını sağlarken, butik suit odaları ile de ayrıcalıkta 
en üst seviyeyi belirleyen lüks bir deneyim sunuyor. 
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KADINLA 
NE İSTER? 


Bir erkeğin cevaplaması gereken bundan daha 
zor bir soru var mıdır? Kadınlar ne ister, 
nasıl ister, ne kadar ister ve ne için ister? Söz 
konusu olan kadınlarsa eğer, seçenekleriniz ve 
sunduklarınız çeşitli değilse işiniz çok zor. 


YAZI OKTAY TUTUŞ 


Cenevre'de her yıl Ocak ayında dünyanın en 
büyük lüks saat fuarı SIHH yapılıyor. Çoğunluğu erkek binlerce insan -ki bunların büyük 
kısmı endüstrinin profesyonelleri ve gazetecilerzamanın nabzını tutmak için bu şehre akıyor 
ve saat yapımındaki yenilikler ile firmaların en 
yeni modellerini görüyor, test ediyor ve bir nevi 
bu modellerin geleceğine karar veriyor. Bu hem 
kadın hem de erkek saatleri için böyle. 

Tıpkı otomobiller gibi saatler de bildiğiniz üzere 
erkeklerin daha çok ilgi alanına giriyor. Onlara 
tapıyor, seviyor, hatta bazen onlar için çalışıyoruz. Bazılarımız bu çalışmaları daha profesyonel 
boyutta sürdürerek saat firmalarında çalışıyorlar. Hepimizin yerine düşünerek saat tasarlıyor 
ve üretiyorlar. Bu da yine erkek ve kadın saatleri 
için geçerli. Yani kadınlar için de onların zevklerini tahmin ederek; bu zevki yansıtırken ihtiyaç 
duydukları saatlerin nasıl olacağına yine erkekler çoğunlukla karar veriyor. Erkek egemen bir 
endüstrinin kadınlara dayattığı modellerin, onlar 
tarafından benimsenip hızla tüketileceğini bekleyenler yanılıyorlar. Bunu açık yüreklilikle söylersem kimse alınmaz sanıyorum. 

Bu ve diğer tasarım ve pazarlama stratejilerindeki 
yanılgılar geçtiğimiz yıllarda İsviçre saat endüstrisine satışlarda bir darbe vurdu (tabii ki hepsinin 
kadın saatlerinin satılmayışından kaynaklandığını söylemek haksızlık olur) ve toparlanmanın 


sinyallerini geçtiğimiz sonbahardan önce göremedik. Saat firmaları bu durağanlıktan ne ders 
aldılar dersiniz? Bugüne dek dayatılan modellerin egemenliği belki son bulmadı ancak var olan 
modellere getirilen yenilikler ve çeşitlilik ile seçeneklerin bolluğu insanların muhakkak kendilerine ait hissettikleri bir tanesini sahiplenmelerini 
sağladı. Kadınlar söz konusu olduğunda bunu 
daha şiddetli görebilirsiniz. 

Herkesin özel ve biricik olmak istediği bir çağda 
yaşıyoruz ve geçtiğimiz yüzyıl boyunca en temel 
haklarını elde edebilmek için sürekli var olduklarını ve isteklerini haykıran, çabalayan ve şu anda 
geldiğimiz noktada halen mücadeleye devam 
eden kadınlar söz konusu olan. Onlara istediklerini vermek değil, istediklerini “yaratmak” herkese düşen görevlerin başında geliyor. Bir saat 
firmasının da bunu bilerek hareket etmesini 
beklemek abes değil. 

Aslına bakarsanız saatler de kadınlar için ayakkabılarla eş tutulabilir. Ne de olsa bazı aksesuarlardan ne kadar alınsa da doyulmuyor. Düzgün bir 
saatten birçok başka renk almak hem pahalı hem 
de gereksiz olduğundan, bir tanesini mümkün 
olduğunca çok yönlü yapmak onu cazip kılacaktır. Bu yılın görücüye çıkan yeni saat modelleri 
arasında kadınların gönlünü kazanan firmalar, 
şüphesiz buradan hareketle çok yönlü modeller 
geliştirenler. Hangileri mi? 


LOfficiel 


THE ELEGANTE 
BY EP JOURNE 


Belki F. P. Journe ismini daha önce 
duymadınız, belki de bilindik olmadığı için dikkatinizi çekmeyecek. Her 
iki durum için de öncelikle saygın 
bir İsviçreli olduğunu bilin isterim. 
Burada bahsinin geçme sebebi ise 
yenilikçi bir teknolojiyi saat yapım 
endüstrisine sunması. Firma, bu 
çeşitli renklerde versiyonlara sahip 
zarif saatin içerisine bir mikro 
işlemci yerleştirmiş. Siz onları giymediğinizde de otomatik mekanizmalı saatleriniz, enerjileri bitene dek 
çalışır. Bu saatin içindeki işlemci ise 
30 dakika hareketsiz kalınca saatin 
mekanik aksamını durduruyor ve 
enerjisini saklamasını sağlıyor. Özellikle kadınlar için geliştirilen modelin otonom olarak çalışma süresi 8 
veya 18 yıl arası öngörülüyor. Dilediğinizde zamanı durdurmanız ve 
kaldığınız yerden devam edebilmeniz mümkün ancak geriye dönmek 
şimdilik mümkün değil. 


Fpjourne.com 
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ARCEAU CASAÇUE, HERMES 


Henri d'Origny tarafından 1978'de yaratılan model, yuvarlak kasalı klasik saat formuyla Hermâs tarzı bir oyun oynuyor. Ona binicilik çağrıştıracak bir üzengi şeklinde 
eklediği kayış kulbu ile basit ama modern bir görünüm yakalarken firmanın da geçmişini hatırlatıyor. Sahip olduğu rengarenk kayış ve kadran seçenekleriyle bu saatin 
kadınlar için renkli bir yaz deneyimi ve at binerkenki özgürlük anını çağrıştırmasını 
istemiş olabilirler mi? 


Hermes.com 


REVERSO TRIBUTE 
DUOFACE CASA 
FAGLIANO, 
JAEGER-LECOULTRE 


Biri gündüz, biri gece diye düşünebileceğiniz iki farklı kadrana, yani 
yüze sahip Reverso saat. Jaeger-Le- 
Coultre beklentileri yüksek ve sofistike zevklere sahip kadınları oldukça 
tatmin edecek bir marka ve bu yıl 
tatmini daha da yükseğe taşımak 
için Reverso'nun sıcak tonlara sahip 
pembe altın kasasını, her biri Arjantinli ünlü deri ustası Casa Fagliano 
tarafından özel olarak tasarlanan 
ve elde üretilen iki tonlu Casa Fagliano Edition deri kayışla tamamlamış. Tek bir saat alıyorsunuz ancak 
iki farklı saatiniz oluyor. Reverso'yu 
kısaca böyle hatırlayabilirsiniz. 


yaeger-lecoultre.com 
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rilebilen Overseas modeliyle Vacrekli zevkleri değişen yeni nesil 
müşterilerine yetiş şaran eski ve köklü markalardan 
olmuştu. Bu yıl bunu vintage saat severlerin peşinde olduğu Historigues American 1921 modelinin 36,5 mm kasa boyutuyla zarif 
bir tezahürü devam ettiriyor. Bu saatin enteresan kasa şekli, 
1920'lerde otomobil meraklısı bir ABD'li için özel olarak elleri 
direksiyondayken saatini doğru okuyabilsin diye düşünülmüş. 
Direksiyonda değilseniz de saate bakmak için bilek çevirme 
hareketi yapmanıza gerek kalmıyor. Cesur, sofistike ve iki farklı 
renkte değiştirilebilir kayışlarıyla da her anınıza uyumlu. 


Vacheron-constantin.com 
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PANTHERE DE CARTIER 


Bu yıl Cartier'nin ikonik modeli Panthere o kadar çeşitli 
seçeneklere sahip ki, muhakkak bir tanesini kendinize 
yakıştıracaksınız. Beyaz, sarı ve pembe altın modellerin 
bazılarının bilezikleri normalden daha uzun. Bileğinize 
iki veya üç kere dolanabilecek bu bileziklerle, firmanın PR 
çalışmasında da belirttiği üzere 
duruşunuza “zarafet üstüne zarafet” katabileceksiniz. Panthere de 
Cartier iki farklı boyda üretiliyor ve bazı pembe altın ve beyaz 
altın versiyonlarının bezelleri de 
pırlantalarla kaplı. Daha çok 
dikkat çekmenin getireceklerine razı olanlara... 


Cartier.com 


POSSESSION, PIAGET 


Piaget, belli bir yaş üzerindeki kadınların daha net hatırlayacağı bir markaydı yakın geçmişe dek. Aslında böylesine kaliteli mekanizmalar ve mücevher saatler üreten bir 
firma için üzücü olan bu durum tersine dönmeye başladı. 
Kadınların hemen dikkatini çekecek ürünlere sahip Piaget'yi artık bir kadın, Chabi Nouri yönetiyor. Belki bu 
rüzgarın sebebi odur. Piaget, kadınlara hitap eden ışıltılı 
tarafını bu yıl kendi arşivinden Possession isimli modelin 
binbir yeni versiyonuyla gösteriyor. Dekoratif taşlar, pırlantalar, altının çeşitli tonları ve çelik (ki bu yıl da popülerliğine diyecek yok) kimi zaman kayış ve kadranın eş renkli 
olmasıyla, kimi zaman da sade ama sofistike bir duruşla 
bir araya gelerek koleksiyonu her zevke uygun yapmış. 
Değiştirilebilir kayışlar ise zor beğenenlerin veya kararsızların gönlünü almak için düşünülmüş. 


Piaget.com 
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LEPİLE LANGE İ 


Erkek dünyasının en sofistike saat modellerinden birine 
kadınların da sahip olmaması için sebep yok. A. Lange & Söhne, 
ikonik bir tasarımı üç sıradışı renk ile görücüye çıkarıyor. 


HAZIRLAYAN OKTAY TUTUŞ, MERT GÜLER 
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TASARIM Little Lange 1, sıradışı asimetrik kadranında yer alan varislerinden Walter Lange firmayı yeniden açarak, tüm dünyada 
oldukça büyük (saat 1 yönünde) dijital tarih göstergesi ile ilk anda 


tescilledi ve 1994'te sunduğu saat modelleri arasında Lange 1 da 
tanınabilir. Detaylarına bakınca, bu ikonik tasarımı taçlandıran bulunuyordu. Lange 1, ödüllü sıradışı tasarımıyla firmanın bugünkü 
guilloche işlemeli renkli kadranlar, rodyum kaplama altın akrep ve 


konumuna gelmesini sağlayan katalizör model. 
yelkovan ile el işçiliğinin mükemmelliğini takdir ediyorsunuz. Little 
lange 1,1994 yılında ilk kez satışa sunulan Lange 1 isimli modelin TEKNOLOUİ Little Lange 1, elle kurmalı L121.1. isimli mekanizma 
36.8 mm kasa çapına sahip versiyonu. ile çalışıyor. Saatin teknolojisiyle alakalı en önemli şey, tam 
kurduğunuzda üç gün boyunca çalışabiliyor olması. Bunu ikiz 
HİKAYESİ Saksonyalı A. Lange & Söhne, İkinci Dünya Savaşı tamburlu mekanizmasına borçlu. İki farklı apertürle gösterilen tarih 
sonrasında unutulmuş bir markaydı. 1990 yılında ailenin 


göstergesi ise mekanik sistemle anlık olarak değişiyor. 


1. Ceket, Chloe, 2.550 Euro 2. Güneş gözlüğü, Cecile, 1.600 TL 3. Etek, Cos, 350 TL 4. Ceket, Desa, 1.599 TL 5. Pantolon, Koton, 
79,99 TL 6. Çanta, Gucci, 3.490 Euro 7. Saat, A.  ange & Söhne 8. Bot, Sergio Rossi,Harvey Nichols 9. Küpeler, Pandora 
10. Triko, Tibi, 325 Euro 11.Trençkot, Helmut Lang, 1.040 Euro 12. Chloe 2018 İlkbahar ve Yaz 


TURKISH AIRLINES (D) A STAR ALLIANCE MEMBER Y.£* 


Miles “Smiles 


MİLES&SMİLES'TAN 
SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLARINDA 
00 25 MİL İNDİRİMİ! 
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AKLAMBAÇ 


La Panthere... 


Hayvanlar aleminin en vahşi, seksi 
ve aynı zamanda zarif kedi ailesinden birine sahip olan Panthera, 
1914 yılında Fransız ressam George Barbier'in Louis Cartier'in için 
Lady with Panther'i hazırlamasıyla 
birlikte Cartier markasının sembolü haline gelmişti. O günden bu 
yana La Panthöre sembolü sürekli 
yenilenip form değiştirerek adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle 
de ilk kez 1983 yılında lanse edilen 
Panthöre de Cartier saat modeliyle 
yüksek saatçilik dünyasında. 

80'lerin gösterişli dünyasından 
ilham alınarak hazırlanan Panihöre 
de Cartier 18 karat altın kayışı ve 
gizlenen tokasıyla bir saatten öte 
mücevheri andıran görüntüsüyle 
kısa sürede dönemin en çok ses 
getiren modellerinden biri haline 
gelmişti. Madonna'dan Pierce 
nama, Keith Richards'dan 
Paltrow'a akla gelebilecek birçök kişi Panthere de Cartier 
saatiyle sokaklarda boy göstermişti. Ancak 2000'lerin başında 
bu ikonik saatin üretiminin durdurulması hayranlarını üzmüştü, ta 
ki geçtiğimiz yıla kadar. Panthere 
de Cartier, SIHH 2017'de 14 referans modelle alışılmış çizgilere her 
zamankinden daha fazla meydan 
okuyarak geri dönmüştü. Öncelikle 
bir mücevher, ardından saat olarak 


İlk kez 1983 yılında lanse edilen 
Panthöre de Cartier saat modeli 
bir saatten öte mücevheri andırıyor. 
Koleksiyona bu yıl katılan değerli 
tasarımlar da bunun yeni 

kanıtları niteliğinde. 


AMANİ 


Bir panterin yürürken sırtının aldığı formu 
akıcı bir hareketle saatlerin bileziklerine 
uyarlayan Cartier, 2018'de Panthere de 
Cartier için yepyeni iki model lanse ediyor. 


YAZI DEBORA ZAKUTO 


bir Cartier tasarımı olduğu hemen 
göze çarpan bu muhteşem dönem 
simgesi, geçtiğimiz Şubat ayında 
lanse edilen, bilekleri iki ve üç tur 
dönen yeni bilezik modelleriyle 
daha da feminen bir görüntüye ve 
dokuya büründü. Yeni modeller, 
beyaz, sarı ve pembe altın modellerinin yanı sıra pırlantalı veya limitli 
sayıda üretilen özel modelleriyle de 
görsel ihtişam sunuyor. Bir panterin yürürken sırtının aldığı formu 
akıcı bir hareketle saatlerin bileziklerine uyarlarken, Cartier'nin 
ikonik figürü saate zarafet ekliyor. 
Ovalleştirilmiş köşeli kasa yapısı 
ve değerli materyallerle bezenen 
modellerin uzun bilezikli yapıları, 
bu yeni kayışla saatlerin mücevher 
yapısını güçlendiriyor. 

Cartier'nin Panthere de Cartier için 
yenilikleri bu kadarla da sınırlı 
kalmıyor. Siyah, yeşil ve kırmızı 
renklerde sadece 100 adet üretilen 
Cartier Rövdlation d'une Panthöre 
teknik inovasyonuyla da dikkat 
çekiyor. Toplam 2.15 karat pırlantaya sahip model, 37 mm pembe 
altın kasaya sahip ve pırlanta ile 
kaplı. 

Kum saati efekti yaratan kadrandaki panter figürü, ince borular 
içinden geçen altın kürelerin hareketiyle sağlanıyor. Ve bu özellikleri 
sayesinde Cartier'nin 'saklambaç' 
sihrinin en yeni oyuncusu olarak 
karşımıza çıkıyor. 
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Yeni modeller, beyaz, sarı ve pembe altın 
modellerinin yanı sıra pırlantalı veya 
limitli sayıda üretilen özel modelleriyle 
de görsel ihtişam sunuyor 
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Pırlantalı çelik kasalı ve seramik 
kayışlı J12 saat, 
Chanel 


Pırlantalı lake kadranlı ve saten 
kayışlı Baignoire Mmterdit saat, 
Cartier 


Pırlantalı çelik kasalı ve deri kayışlı 
Happy Snowflakes saat, 
Chopard 


Pırlantalı çelik kasalı ve seramik 
kayışlı Dior VII Grand Ball Reselle saat, 
Dior 


SAF 
BLYAZ 


Beyazın minimalist 
duruşu 2018'de yüksek 
saatçilik dünyasını 
etkisi altına alarak, 
en yeni modelleri 
maksimum zarafetle 
buluşturuyor. 


Pırlantalı çelik kasalı ve saten kayışlı 
Tiffany Cocktail saat, 
Tiffany& Co. 


Pırlantalı çelik kasalı ve deri kayışlı 
Millenary saat, 
Audemars Piguet 


Lake kadranlı, pırlantalı seramik 
kasa ve kayışlı Serpenti Spiga saat, 
Bulgari 


Pırlantalı çelik kasalı ve kauçuk 
kayışlı Big Bang saat, 
Hublot 


Göz kararı değil, pa 
tam kıvamında. © Sasakvicmtsinelsii 


S0 Flameselect 
FlameSelect fonksiyonlu Bosch gazlı ocaklar 
ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi ile 
mükemmel pişirme sonuçları sunar. 
www.bosch-home.com.tr 
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KADIN RUHU 


Kadın saatinin değerli taşlarla süslenmiş bir objeden fazlası olduğuna 
inanan Audemars Piguet, SIHH 2018'de lanse ettiği yeni modelleriyle 
saatlerin de beyni, ruhu ve atan bir kalbi olabileceğini gösteriyor. 


Audemars Piguet 2018'de, “Kadınlar ne 
ister?” diye soruyor ve SIHH 2018'de lanse 
ettiği yeni saat modelleriyle kadın saati tasarlamanın, onları sadece değerli taşlarla süslemekten daha fazlası olduğunu tüm dünyaya 
kanıtlıyor. Kadın saatlerinin kullanıcılarının 
özelliklerini yansıtması, onların duygularını harekete geçirip, dikkatini çekmesi 
gerektiğine inanan markanın yarattığı yeni 
kadın saatleri tüm kadınlar gibi beyne, ruha 
ve atan bir kalbe sahip. İsterseniz SIHH 
2018'de lanse edilen yeni modelleri biraz 
daha yakından tanıyalım: 

Millenary: Audemars Piguet, bu yıl yeni 
detaylara, materyallere ve tekniklere sahip 


üç yeni Millenary modelini lanse etti. Pembe 
altın örgü bilezik kayışı ve kasası, opal taşları 
ve parlaklığıyla öne çıkan Frosted Gold Opal 
Dial vintage havasıyla dikkatleri üzerine 
çekiyor. Millenary koleksiyonunda yer alan 
bir diğer model ise Hand-Wound. Pembe ve 
beyaz altın renk seçeneğine sahip olan bu 
modelde, marka iki farklı tarzda örgü kullanıyor. Milgenese tek yöne doğru örülmüş 
klasik örgüsüyle dikkat çekerken, Polish ise 
çapraz geçişlerle daha yoğun ve etkileyici bir 
görünüme sahip. 

Royal Oak Double Balance Wheel 
Openworked: Kadınların kimseye 
belli etmediği sırlarından yola çıkılarak 


hazırlanan Audemars Piguet'nin bu yeni saat 
modeli bir sanat eserini andıracak detaylara 
sahip. 37 mm'lik kasa çapına sahip olan yeni 
Royal Oak Double Balance Wheel Openworked'ın kasasının iki tarafından saatin kalbini 
görebiliyorsunuz. 

Royal Oak Concept Fiying Tourbillon: Audemars Piguet ilk kez kadınlar için 
bir Flying Tourbillon modeli hazırladı. Benzersiz tasarımı, üstün özelliklerle donatılmış 
mekanizmasıyla dikkatleri üzerine çeken bu 
saat modelinde 397 adet yuvarlak kesim pırlanta yer alıyor. Beyaz lake süslemeleri ise 
Vall&e de Joux'nun kış bahçelerinden ilham 
olarak hazırlanmış. 
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STARBUCKS 


TEAVANA 


KÜÇÜK ZAMANLARA 
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ÇAYIN EŞSİZ DÜNYASINI KEŞFETMEK İÇİN 
Bİ KÜÇÜK ZAMAN YETER 


Bir ara verip kendinizi dinlemeniz için 
ihtiyacınız olan tek şey küçük bir zaman... 
Dünyanın en kaliteli çay yapraklarını 

sizin için özenle toplayıp demliyoruz. 

Teavana ile zihninizi, bedeninizi ve 
ruhunuzu canlandıracak modern 

bir çay yolculuğuna davetlisiniz... 


İon? 
Daha fazla 
LU ALIŞVERİŞ 
önerisi için 


Sb0Er AVCI 
DWkv 
GÜZELLİK 


AKILLI alışveriş 
rehberiniz YANINIZDA! 


Türkiye'nin en çok satan dergisi ALL'u yenilenen tasarımı ve 
farklı içeriğiyle bu ay da yanınızdan ayıramayacaksınız. 


> ALL magazine WALL magazine ALL dergisi | O App Süre | 


GÜZELLİK 
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IN 
IRENDLERE BAKIŞ 


2018 İlkbahar-Yaz podyumlarında defile makyajlarıyla 
bahar için ilham listemizde yerlerini alanlar. 


Ten makyajı (tüm 
çekimde): Studio 
Face and Body 
Foundation, MAC 
Tinted Moisturiser 
—Illuminating, 
Laura Mercier 


Gözler: Freedom 
System Rainbow 
Eyeshadow in 132, 
inglot 
Dudaklar: Reve 
De Miel Ultra- 
Nourishing Lip 
Balm, Nuxe 
Shimmering Skin 
Perfector in Opal, 
Becca 


Deri blazer, 
Balmain 

Dantel bluz, 
Lanvin 

Yün şapka, 
Eugenia Kim 
Gümüş kaplama 
küpeler, modele ait 


Etkileyici makyaj ödülü, renkleri 
en iyi kullananın oluyor. 


FOTOĞRAF GREG SWALES 
MODA EDİTÖRÜ GIORGIO AMMIRABILE, LUISAVIAROMA.COM 
MAKYAJ IVONA MILOSEVİC SAÇ MIMMO DIMAGGIO 


Gözler: Shimmering Skin Perfector in Pearl, Becca Dudaklar: Patentpolish Lip Pencil in Clever and Sultana, MAC 


Logolu triko, Versus Versace Pırlantalı seramik yüzükler, Damiani 
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Gözler: Bright Duo 
Baked Eyeshadow 
in Oland 04, Kiko 
Cosmetics 
Dudaklar: Clear Lip 
Gloss, Glossier 


Fırfırlı elbise, 

Self Portrait 

Gümüş kaplama yüzük, 
Gucci 


Yan sayfada: 
Gözler: Smart Cult 
Eyeshadow Palette, 
Kiko Cosmetics 
Dudaklar: Clear Lip 
Gloss, Glossier 


Deri ceket, Saint 
Laurent 

Pırlantalı seramik 
yüzükler, Damiani 
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Gözler: Flash Color 
Palette Multi-use 
Cream Color Palette, 
Make Up For 
Ever Pro Longwear 
Fluidline gel liner in 
Blacktrack, MAC 
Dudaklar: 
Cremesheen Lipstick 
in Crâme D'Nude, 
MAC 


Yan sayfada: 

Gözler: AMC Pure 
Pigment Eye Shadow 
in 111, inglot 

Pro Longwear 
Fluidline gel liner in 
Blacktrack, MAC 


Fırfırlı tül gömlek, 
Redemption 
Skinny deri pantolon, 
Faith Connection 
Moher şapka, 
Eugenia Kim 
Pırlantalı seramik 
yüzükler, Damiani 


Model: Zhenya Katava 
© Women New York 
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Sezonun öne çıkan kozmetik ürünleri arasında Mart ayı favorilerimizi seçtik. 


ULTRA KALICI 


Moschino'nun ikonik temizleme spreyi 
şişesindeki parfüm ailesi, şimdi seriye yeni 
eklenen Moschino Gold Fresh Couture ile 
ikinci baharını yaşıyor. Parlak ve gösterişli 
şişesiyle ilk bakışta bir albeni yaratan parfüm, kokusuyla da bu etkiyi destekliyor. 
Taze meyve ve çiçek kokularına ek olarak 


sıcak odunsu notaların hakimiyetini sürdürdüğü Moschino Gold Fresh Couture tam 
bir bahar kokusu. Armut, greyfurt, şeftali ve 
mango gibi sulu meyvelerin lezzet patlaması 
yarattığı bu enerjik kokuyu mutlaka deneyin 
deriz. Parfümün gizli içeriği ise yasemin. 


wav.moschino.com 


SIKI VÜCUT İÇİN 


Cildimiz kadar vücudumuzun 
da gençleşmeye ihtiyacı 
olduğunu savunan ünlü 
Fransız dermokozmetik 

markası Nuxe, Nuxuriance 
Ultra serisine yeni eklediği 
sıkılaştırıcı ve toparlayıcı 
etkili anti-aging vücut 
kremini gururla sunar. 


WAV.nuUxe.com 


Yves Saint Laurent 
Beauty mürekkep 
kalıcılığındaki yeni 
Tatouage oCouture 
Liguid Matte Lip 
Stain ruj koleksiyonu 
iledudaklarda hüküm 
sürmeye kararlı. 


www.yslibeautyus.com 
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CAPTURE 


YOUTH 
MATTE MAMZER 


e 


ARAŞ AAKTYANIT 
el ÜR ka ÇAM 


Dior 


Mat etki 


Dior'un Capture 
Youth serisinde yer 
alan Matte Minimizer 
Serum, içeriğinde yer 
alan pembe kil ve liktik asitle fazla sebumu 
absorbe ederek parlamaların önüne geçiyor. 


wunv.dior.com 
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ARINDIRICI 


Cosmed Day-to-Day 
krem peeling, cildin ölü hücrelerden, 
makyaj ve çevre kirliliği gibi dış etkenlerin 
olumsuz etkilerinden 
arınmasına destek 
vererek, teni tazeliyor. 


COSMED | 


WwAv.cosmed.com.tr 


Sephora Outrageous 
Extension Mascara 
Volume & Longueur, 
formülündeki 
keratin ile kirpiklere ekstra hacim 
ve yoğun görünüm 
sunuyor. 


www.sephora.com.tr 


Hazırlayan Nilay Yalçınkaya 


BİR ARABA SATIN ALIP 
BİR ARABA LAF 
DİNLEMENİZE 


SÜR GEREK YOK 


SİGORTA, HİZMEJ TLERİ 


YOLYARDIM 


STORLU TAŞITLAR VERGİSİ, HGS YÖNETİMİ, GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMLER/ biler ve 
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PERİYODİK BAKIM, MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, HGS YÖNETİMİ, SİGORTA HİZMETLERİ, GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMLERİ, LASTİK YÖNETİMİ, YOL YARDIM APLİKASYONU, 7/24 YOL YARDIM, YEDEK ARAÇ 


Bugün bir otomobil 
satın aldınız diyelim; 


servisiydi, bakımıydı, kaskosuydu, lastik değişimiydi, 
arızasıydı derken... Sürekli size akıl veren 
bir araba dolusu erkek olacak. Ne gerek var? 


Satın alacağınıza, yıllık kiralayın. Tıklayın onecar.com.tr'ye 
istediğiniz O km aracı seçin, aylık sabit ödemelerle 2 ya da 3 yıllığına kiralayın. 


Bakımıyla, servisiyle, vergisiyle, kaskosuyla siz hiç uğraşmayın. Hatta olur da bir gün 
yolda kalırsanız, arayın, hemen yedek araçla yardımınıza koşalım. 


Zik WWW.oneCar.com.tr ğ - 
i ONE CT 


bireysel yıllık kiralama 


Bi CI) O /onecartr | X 0850 911 1 663 


OneCar bir «We Filo Kiralama markasıdır. 
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SICAK 
SEZON 


Güneşin tüm parlaklığıyla 
etkisini gösterdiği 2018 
İlkbahar-Yaz makyaj ve 

saç trendleri bizleri sıcak 

diyarlara yolculuğa çıkarıyor. 


YAZI NİLAY YALÇINKAYA 


© Rich Coral krem " 
allık, MAC, 
105TL 


a re 


BİRAZ 
TURUNCU 


En sevdiğimiz makyaj 
görünümleri arasında BOTTEGA VENETA 
güneşten kızarmış ya 
da sanki spordan yeni 


çıkmış gibi taze bir w Ex 15 © 
pembelik kazanmış ciltler Flormar, DENİEİWcar çift 7 Trojiical Care 
geliyor. Buram buram yaz Mi tarailı Kapatıcı, i pim 
kokan bu karşı konulmaz Mi O 431. 
ten görünümüne sahip çam. 

olmak için ihtiyacınız 

olan ürünler; şeftali g 

tonlarında allıklar, ışıltılı 

farlar ve krem yapıdaki 

aydınlatıcılar. Krem Orgasm m igi Orgasm 
dokudaki ürünler en Vi pi elli 
doğal sonucu verecektir. 120TL e 120TL 
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Keçe uçlu 
eyeliner, 
Burberry, 
178 TL 


KENDİ 
İZGİNİ ÇEK 
sezon klasik kN 
çizgisi küçük bir manevra 
yaparak tüm göz 
kapağı çevresinde tur 
atıyor. Roberto Cavalli 
podyumlarında gözlerde 
gördüğümüz boydan 
boya çizgiye bayıldık! Mn . 
Bu net çizgiyi Alberta Benefit, 
Ferretti defilesindeki w 
gibi yumuşatmak ve 


i zi imi Metalik 
biraz buğu katmak için ii. 
antrasit ile gümüş farları Yves Saint 

Laurent, 


karıştırmayı deneyin. 


bi 


A FERRETTİ / 
İX Ombre N s 


Premiere far, © 


Chanel, 
160'TL / 
Kirpik Make Bold. 
kıvırıcı, e Lash maskara, 
Charlotte A Burberry, 
Tilbury, 173 TL 


18 Euro 


DOfficiel > 3 Güzellik Highlighter 180 
paleti, Huda 


; | üre 
, I LANCÖME 
<4 İY “- Custom Strobing 
Di; - . Drop aydınlatıcı, 
ii e. Lancöme, 
a 190TL 
Me; Cöuture vi CUSTO 
ÜN yi tekli far, * STROBİN O 
ş .# Yves Sait a DROP 
J Laurent, Fvle ağ 
o 140TL esir 


—iömi/05A. CZ 


Uurminating 

Pertecting Prime 
Base de tpint VERSACE 
#cda partan 


Aydınlatıcı 
makyaj 
bazı, Estee 
Lauder, 175 TL 


ALTIN. 
MİSALİ 


Altın kadar değerli ve 
güneşi kıskandıracak 
kadar parlak bir ten, 
şüphesiz bu sezonun 
en gösterişli makyaj N 
trendlerinden. Versace A AN Seshöizkli 
podyumunda tüm i IR, far, Dior, 
ihtişamıyla boy gösteren MK 
göz alıcı look'lar, makyaj 
çantamızda ışıltılı, 
metalik ve parlak 
ürünlere yer açmamız 
gerektiğinin sinyallerini 


aydınlatıcı, 
Becca, , 
195 TL 


Metal 


i i Crush 
de veriyor. Strobing ve İ bleilekite 
highligt uygulamaları için paleti, 

KatVonD 


seçtiklerimize göz atın. 
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Göz kalemi, 
Nars, 120TL 


Metalik far, 
KatVonbD, 
139TL 


—ar 


Metalik 
Eye Twist pigment far, 
göz kalemi, Inglot, 60 TL 
Sisley, 198 TL 


DERİNDEN . 
GELEN ETKİ 


Zıtlık oyunlarıyla karşı 
karşıya kaldığımız bu sezon, 
smokey eye makyajına 

bir alternatif çıktığını 
görüyoruz. Marni'den 

gelen ve klasik smokey 

eye makyajına alternatif 
olan stille tüm bakışları 
üzerinize çekmeye hazır 
olun. Renk kodumuz, 
derinlerden gelen mavi. 
Farınızı göz kapaklarınıza 
blok olarak uygulamaksa 
trendin kilit noktası. 


LOfficiel 


Güzellik 


182 


LUCIA'NIN 
RENKLİ DÜNYASI: 


NAPOLİ 


Chanel Beauty Global Yaratıcı Makyaj ve Renk Tasarımcısı Lucia 
Pica, Napoli'ye olan hayranlığını 2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu 
Neapolis: New City ile gün yüzüne çıkardı. Napoli'de doğup 
büyüyen ve şehre tam anlamıyla aşık olan Lucia Pica ile geçtiğimiz 
aylarda koleksiyon lansmanı için Napoli'de buluştuk. 


Geçtiğimiz aylarda Chanel Beauty'nin 
2018 İlkbahar-Yaz koleksiyonu Neapolis: New City için Napoli'deydik. Chanel Global Yaratıcı Makyaj ve Renk 
Tasarımcısı Lucia Pica'nın doğup büyüdüğü şehir, yeni koleksiyon için ilham 
kaynağıydı. Biz de onun bu heyecanına 
ortak olmak için geçtiğimiz aylarda 
Napoli'deydik. Koleksiyonun Lucia için 
önemi çok büyüktü çünkü dünyaya o 
şehirde gelmiş, ailesi, çocukluk arkadaşları, 
en yakınları orada ve gerçekten şehre aşık 
diyebiliriz... 

Lansman süresince bizi de şehre hayran bırakan Lucia'nın şehirdeki favori mekanlarının 
görüldüğü şahane bir program hazırlanmıştı. 
Bunlar arasında, renkleriyle koleksiyonda 
da oldukça baskın olan antik kent Pompei 
belki de en dikkat çekicisiydi. Lucia, koleksiyonun renklerine karar verirken gözlerini 
kapatıp Napoli'yi düşünmüş. Şehrin tarihi 
ve modern yapısı, gösterişli binaları ve renkli 
yaşamı koleksiyonun karakterini belirleyen 
detaylar arasında. Pembe, yeşil, sarı, altın ve 
kırmızının üstünlüğünü ilan ettiği Neapolis: New City hem renkleri hem de kullanışlı 
ürünleriyle bizi kendine aşık etti. 


YAZI NİLAY YALÇINKAYA 


Her ürün şehrin bir köşesini 
simgeliyor 

Göz, yüz, dudak ve tırnak koleksiyonlarındaki tüm ürünler Napoli'den izler taşıyor. 
Örneğin göz makyajı koleksiyonunda yer 
alan kremsi yapıdaki ışıltılı yeşil far, denizin kristal gibi parlak oluşunu simgeliyor. 
Açıktan koyuya 9 adet renk içeren far paleti 
şehrin tüm renklerini, metalik maskara ise 
yanardağ küllerini temsil ediyor. Şeftali 
tonundaki allık, dağların arasından batan 


güneşe vurgu yapıyor. 


Dudak ve tırnaklardarenk oyunu 
Dudaklarda nude ve pembe tonlarda rujlar 
görmeye hepimizi alışığız. Peki, ya bebek 
mavisi? İlk etapta sizi biraz düşündürebilir ama merak etmeyin. Bu nemlendirici 
etkili şeffaf ruj, dudaklara parlak ve ıslak 
bir görünüm sağlıyor. Ayrıca koleksiyonla 
beraber, toz yapıdaki bir ruj paleti de makyaj çantanızda yerini alacak. Tırnaklarında 
canlı renkler sevenlerin ise rengarenk ojelere bayılacaklarına eminiz. Sarı, turuncu, 
mavi, pembe... Yazı anımsatan tüm canlı 
renkleri Neapolis: New City koleksiyonunda 
bulabilirsiniz. 


LUCIA PICA'DAN FAR VE RUJ 
İÇİN PRATİK UYGULAMA 
TÜYOLARI 


Göz makyajı 

“Kremsi yapıdaki göz farını uygularken 
ilk etapta parmaklarınızı kullanabilirsiniz. 
Göz kapağınızın üzerine yeterli miktarda 
uyguladıktan sonra fırçayla iyice dağıtın. 
Bu yeşil ve parlak farın üzerine palette 
bulunan yeşil ve gri farı karıştırıp, özellikle 
göz kapaklarınızın uçlarına uygulayın. Ben 
bu gölgeli yeşil karışımı çok seviyorum.” 


Dudak makyajı 

“Dudağınızda tatlı bir pembelik yakalamak için toz şeklindeki ruju uygularken 
öncelikle beyaz olanı dudağınıza sürün. 
Sonra da pembe ruju ugulayın. Toz ruju 
uygularken isterseniz parmaklarınızı, 
isterseniz de fırçanızı kullanabilirsiniz. 
Mavi ruju kullanırken ise daha yumuşak 
bir renk elde etmek için gloss'lardan 
destek almanızı öneriyorum. Unutmayın; 
kusursuz bir dudak makyajı için rujları 
dudağınızın ortasından başlayıp dışa 
doğru sürmelisiniz. 


“Vofficiel Göze — 


“Neapolis: New City 
koleksiyonu benim 
için çok önemli. 
Çok heyecanlıyım. 
Burası benim 
şehrim. Gözlerimi 
kapadığımda 
gördüğüm Napoli 
renkleri şimdi 
yüzümde, elimde...” 


* 


Dr. Serhan Tuncer, yaşlanmanın kemiklerden başladığına dikkat çekiyor: “Yaş ilerledikçe yüze hacim veren yağ dokuları azalıyor, zamanla 
bu yağ dokularını yerinde tutan destek dokuları ve deri gevşiyor; 
sonuçta yer çekiminin etkisiyle aşağı doğru yer değiştiriyor. Yüz üçgeni 
tersine dönüyor. Kısaca dolgun olması gereken elmacık kemiklerinin 
üzeri boşalırken, aşağı doğru inen yapılar nedeniyle yanak, ağız çevresi 
ve çene konturları bozuluyor. Kemiklerdeki hacim kaybı; cildin sarkmasına, yüzün ve yanakların düzleşmesine neden oluyor” 
Peki, bu konuda nasıl ilerlemeliyiz? 

Dr. Serhan Tuncer; “Zamanla, cilt içindeki hyalüronik asidin 
azalması yanaklarımızdaki gençlik elastikliğinin kaybolmasına ve sarkmaya neden olur. Yanaklardaki yağ 
dokusu aşağıya doğru kaymaya ve ağız köşelerin- 
den buruna uzanan nazolabial kıvrımlara daha 
fazla baskı yapmaya başlar. Bu sebeple kıvrımlar daha fazla belirginleşir. Hyalüronik asit (HA) 
içeren yüz dermal dolguları cildin kaybettiği su 
ile birlikte yüze hacim kazandırarak çizgileri ve 
kırışıklıkları pürüzsüzleştiriyor. Cilde “küçük bir 
dokunuş” ile gençlik elastikiyetini geri kazandırıyor. 
Orta yüz bölgesini stratejik olarak hacimlendirerek, 
elmacık kemiklerine daha çıkık bir görünüm sağlıyor. 
Dahası, yanaklarda da lifting etkisi yaratıyor. 
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Işıldayan, şekilli ve çıkık 
elmacık kemikleri pek çok 
kadının çekici ve güzel 
bulduğu özelliklerdir. 
Çevresel faktörler ve doğal 
yaşlanma süreci, yüz 
şeklimizin değişmesine 

de yol açıyor. Özellikle 
yanaklarımız zamanla 
hacmini kaybediyor ve bu 
da sarkmaya sebep oluyor. 
Her yaşta iyi hissetmeye 


“küçük bir dokunuş" ile adım 
atmaya hazır mısınız? 


Uygulama öncesi ve sonrası 
Her insanın yaşlanma şekli ve yüzündeki değişiklikler farklıdır. Bu 
nedenle uygulama öncesinde, yüzü doğal bir şekilde hacimlendirmek 
ve problemli bölgelere şekil vermek için doğru bir değerlendirmeye ve 
planlamaya ihtiyaç vardır. Uygulamaların mutlaka alanında eğitimli bir 
doktor tarafından yapılması gerektiğine dikkat çeken Dr. Serhan Tuncer, dermal dolgularla ilgili öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi 
gerekenlerle ilgili şu uyarılarda bulunuyor; 
- Doğallığını kaybetmiş, şişkin yüzler yanlış miktarlarda yanlış derinliğe yapılan uygulamaların sonucu. Unutmayın, bu tür işlemlerde bir anda radikal değişiklikler 
yerine yavaş yavaş ilerlemek en güvenli yoldur. 
Bu sayede yine kendinize benzersiniz. Ancak 
aynadaki yansımanız çok daha dinlenmiş bir 
versiyonunuz olur. 
- Bu gibi uygulamalar geçicidir. Devam etmek 
istemezseniz hyalüronik asit doğal olarak iz 
bırakmadan cildiniz tarafından emilecek ve 
sonuçlar gözle görünmez bir hale gelecektir. 
- Gelişmeleri kaydetmek her zaman için iyidir. 
Uygulama tarihlerini, hangi dermal dolgu maddesinin kullanıldığını, ne miktarda hangi yöntemle uygulandığını not etmek faydalı olacaktır. 


Zaman geçerse geçsin, 
sen küçük bir 
dokunuşla yenilen! 


Doğal yüz gençleştirme yöntemleriyle ilgili 
detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edin. 


Çi kucukbirdokunus kucukbirdokunus (o)! kucukbirdokunuscom 


TR/0479/2017 
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GURULARI 


Saç tasarımında New York'un en iyisi olarak bilinen 
Salon Ruggeri'nin ortaklarından Gregorio Ruggeri ile İstanbul 
seyahati sırasında bir araya gelip sohbet ettik. 


Daha önce Yves Saint Laurent, Louis 
Vuitton ve Gucci için saç ve makyaj yapan 
Gregorio, 2005 yılında dekoratör Craig 
Longhurst ile birlikte Sydney'de kendi salonunu açma kararı aldı. Başarılı beş yılın 
ardından ikili, Salon Ruggeri adıyla New 
York'ta çalışmaya başladı. O günden beri 
New York'ta saç tasarımı denince akla ilk 
gelen yerlerden biri. Biz de bu başarılı ismi 
İstanbul'da yakalayınca saç hakkında merak 
edilenleri soralım dedik. 


Güçlü ve parlak saçlara sahip olmak 
için neler yapabiliriz? 

“Yapmanız gereken en önemli şey saçınızı 
haftada yalnızca 2 veya 3 kez yıkamak. Saçınızı yağlı hissettiğiniz günlerde kuru şampuanlar işinizi görecektir. Saç köklerinize hafif 
bir şekilde şampuanı sıkın. Birkaç dakika 
yağı emmesini bekleyip saçınızı tarayın. 
Saçlarınız boyalıysa yalnızca haftada bir kere 
boyalı saçlar için olan kuru şampuanlardan 
kullanmanızı tavsiye ediyorum.” 
Saçımızın neye ihtiyacı olduğunu 
nasıl anlayacağız? Doğru ürünü seçmek için nasıl bir yol izleyebilirz? 
“Bence bu noktada kuaförünüze danışmanız en ideali. Saç tipinize en uygun ürünleri 
uzman biri size söyleyecektir.” 
Düzenliolarak şampuan ve saç kremi 
değiştirmek saçlar için iyi mi? Sizne 


öneriyorsunuz? 


“Ben her zaman farklı ürünlerin denenmesi 
taraftarıyım. Örneğin biz müşterilerimizin yeni formülleri ve teknolojileri denemeleri için 1 veya 2 yılda bir ürünlerimizi 
değiştiriyoruz.” 

Kadınların saç konusunda yaptığı 


en büyük hata nedir? 
“Dürüst olmak gerekirse, evde saç boyamak 
yapılan en büyük hatalardan biri.” 


Düzenli olarak saç boyamanın saça 
ve deriye zararları var mı? 

“Boya düzgün bir şekilde uygulandığında ne 
saça ne de deriye bir zararı var. Ancak kuaförünüz saç boyamanın inceliklerine hakim 
değilse saçlarınıza zarar verebilir. Dikkat 
edin!” 

2018 saç trendleri neler? 

“Platin renkte çok kısa ve bob saçlar bu sene 
çok trend. Uzun saçlar ise tek boy ve üzerine 
altın tonlar atılmış koyu kestane renginde. 
Tekrenk olarak kızıl kahverengi veya 70'lerdeki gibi ışıltı verilmiş kahveler de çok moda. 
Favori saç kesiminiz ve renginiz ne? 
“Kısa kesilmiş platin renkli saçlar benim 
favorim.” 

Sarı saçların bakımı herzaman daha 
zor ve problemli. New York'ta sarı 
saç tasarımı denince akla gelen 
ilk isimlerden biri olarak, sarı saçı 
uzun süre kullanabilmemiz için neler 
önerirsiniz? 

“Öncelikle saçlarınızı çok sık yıkamamalı ve 
saçlarınıza çok fazla işlem yapmamalısınız. 
Haftada bir kere mutlaka bakım yapmalısınız. Ayrıca şampuan ve saç kreminiz onarıcı 
özellikte olmalı.” 

Türkiye ile ilgili planlarınız var mı? 
“Evet, İstanbul'da gerçekleştirmek istediğimiz planlar var. Craig ve ben bu konuda çok 
heyecanlıyız. Hatta Craig, dizayn edebileceği 
mekanlar bakmaya başladı bile. 


LOfficiel 


DUBA! GOLD) 


> Kİ 
VS 
id Ş e P 
4 N ONNNK ONA) 
KO) Ki) 
> 2 (a x» 
<< »Sş Ka 
ON ö 
oy v 
Ni © 
“ 


LOfficiel 


ATELTER REBUL 
ZITLIKLIAN İY 


tdi İmes 
g 


Atelier Rebul'un 
doğal kokularını 
sevenler için yepyeni 
bir koleksiyon yolda. 
Melange Parfait'nin 
kokuları tek 
kelimeyle etkileyici. 


2017 yılında 
İstanbul Bebek, 
İzmir Alsancak, 


Atelier Rebul doğadan ilham alan farklı notaların 
birleşimi ile yepyeni bir koleksiyon ile karşımızda. 
Melange Parfait, doğadan ilham alınarak yaratılan 
içeriklerin olağanüstü uyumunu simgeliyor. 6 koku- 
dan oluşan koleksiyonun zengin ve farklı içerikleri 
kişilikli bir ambalajda vücut buluyor. Parfümlerin 
içeriğini oluşturan temel notalar, amber, sandal 
ağacı, çay, mavi sedir, limon ve paçuli. Bu ustaca 
bir araya getirilmiş notaların uyumu ise Atelier 
Rebul'un sade ve sofistike ambalaj tasarımları ile 
tamamlanıyor. Koleksiyondaki favorimiz Mimosa 
Wood. Üst notasında pembe şakayık, yaprak ve 
badem, kalp notasında güneş çiçeği ve mimoza, 
alt notasında ise sedir ağacı bulunuyor. Mimoza- 
nın sedir ağacıyla bir araya gelerek yarattığı denge, 
farklılıkların oluşturduğu zenginlikleri anlatıyor. 
Maskülen kokuları sevenler içinse önerimiz Ambre 
Santral. Büyüleyici koku, bergamot, tarçın ve kekik 
ile açılıyor. Orta notadaki paçuli ve sandal ağacı alt 
notada misk ve amber ile harmanlanıyor. 


Ankara Panora ve 
Istanbul Emaar ile 


birlikte Belçika ve 
Danimarka'da da 
mağazalar açarak 
dünyada 22 mağaza 
sayısına ulaşan 
Atelier Rebul, bir 
asrı geride bırakan 
kalite geleneği 

ve hissettirdiği iç 
ferahlığıyla hazzın 
mimarı olmaya devam 
ediyor. 
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HERRERA 
MODAE VİNDE 
DÖNEM 


Carolina Herrera'nın 
ikonik Good Girl 
parfümünün 
DNASından alınan 
oryantal çiçeklerle 
bambaşka bir 
parfüm yaratıldı. 
Baştan çıkarıcı bir 
koku arayanlar 
için ideal! 


Carolina Herrera'nın yeni parfümü Good Girl Eau de Parfum 
Legere'e yasemin notası eklenerek cezbedici bir koku elde 
edildi. Ylang ylang ve yasemin, odunsu notalarla harmanlanıp 
tonka, şeker ve süt ile etkili bir birliktelik oluşturuyor. Ortaya 
çıkan şekerli, can alıcı koku güçlü kadınları ve onların yaşama 
sevincini temsil ediyor. Bu etkileyici koku sayesinde tüm gün 
boyunca arkanızda iz bırakmaya hazır olun! Herrera'nın ikonik 
topuklu ayakkabı şeklindeki şişesi bu parfümde biraz değişmiş 
olarak karşımıza çıkıyor. Altın, uzun ve ince bir topuğa sahip olan 
şişenin üst kısmı gece mavisi, ön kısmı ise şeffaf. Gösterişli şişe 
tasarımı yeni renkleriyle yine kalbimizi çalmış durumda. İmza 
parfümünüz olmasının yanı sıra makyaj masanızın en şık objelerinden olacak. 

“Biz bir eşya olsun istedik, bir şişe değil. Bir çift yüksek ökçedekinden daha fazla güç nerede bulunur?” Caroline Herrera 


LD Officiel Tanıtım 191 


m EFSAN ENİN 
ÖYKÜSÜ 


Suyun, kadının ve erkeğin gücünü anlatan Invictus ve Olympea 
Agua'nın eşsiz kokusu karşı koyamayacağınız türden! 


Paco Rabanne parfümlerin öyküsü 2013 yılında /nwi- 
ctus ile başladı. Ferahlık ve sıcaklığın cüretkar birlikteliğini yansıtan parfüm, erkeğe çekicilik sunuyordu. 
Ardından gelen O/ympea baştan çıkarıcı vanilya kokusuyla kadınların gücünü temsil ederken, parfümlerin 
Intense versiyonu şehveti simgeliyordu. Şimdi ise Mvictus ve Olympea Agua karşımızda. İki parfümün ortak 
noktası denizin derinliklerine yapılan dalışta hissedilen ferahlık. O/ympea Agua'nın üst notasındaki narenciye; vanilya ve odunsu notalarla birleşerek seksi bir 
koku sunuyor. Parfüm, defne yapraklarıyla taçlandırılmış yuvarlak bir şişeye ve kristal bir kapağa sahip. 
Invictus Agua ise amber ve odunsu notalarla erkeğe 
cazibe katıyor. Şişesi yine kupa şeklinde ancak bu 
sefer mavi tonlarda. Şeffaflığı sayesinde içindeki sıvıyı 
derinden gösteriyor. Bahar için imza bir koku arıyorsanız bu parfümlertam size göre. 
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GERİ SAYIM 
BAŞLADI... 


Soğuk kış günlerini geride bırakmaya hazırlandığımız Mart ayı, bölgesel incelme ve sıkılaşma tedavilerine başlamak için en doğru 
zaman. Op. Dr. Dilek Avşar, selülit tedavisinden popo inceltmeye, sıkılaşmadan çatlak 
tedavisine farklı sorunları hedefleyen en yeni 
neştersiz uygulamaları L'Officiel Türkiye'ye 
anlatıyor. 


Çatlak ve selülit tedavisi için... 

“Dünyada şu anda FDA onayı almış tek sistem olan ICON lazer tedavileri günümüzde 
çatlak ve selülit için müthiş bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Tüm dünya ile aynı 
anda ülkemizde de kullanımı başlayan ICON 
lazer sistemi özellikle doğum sonrası karın, 
kol ve bacak çatlakları, selülit ve ameliyat 


Güzellik 


izlerini geçirmede etkili bir tedavi imkanı 
sunuyor. ICON lazeri yüz bölgesinde cilt 
yenileme, kırışıklık tedavisi, akne izlerini 
giderme ve izleri silmede de bu yıl yoğun olarak kullanacağız. Tedavi 4-6 seans sürüyor.” 


Sıkılaşma ve incelme için... 

“Yaz öncesi selülit tedavisi için birkaç yöntemi birleştiriyoruz. Zimmer ile parçalama 
(ultrasonik ses dalgası), Velashape Power ile 
sıkılaştırma ve inceltme, Lenf Drenaj sistemi 
ve Agua Masaj ile de rahatlatma yapıyoruz. 
Haftada ortalama iki ya da üç kez gelerek 
yaz öncesi yoğun bir uygulama yapıyoruz. 
Ancak bildiğiniz gibi selülit tedavisi devamlılık ister. EL, ayak, saç bakımı gibi belirli 
aralıklarla yıl içinde tekrarlanması gerekir. 
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Anne karnındaki bebeği görüntüleyen ultrasonik ses dalgalarının güçlendirilmiş hali 
olan Zimmer, vücuttaki bölgesel yağların 
yapılan işlemler sonucunda daha çabuk atılmasını sağladığı için kullandığımız bir cihaz. 
Selülit, sıkılaşma ve zayıflama tedavilerinde 
bizim vazgeçemediklerimizdendir. Uygulama esnasında kullanılan kremler; yağ parçalayıcı ve makinenin etkisini artırıcı özelliğe 
sahip. Hem işlem sırasında hem işlem sonrasında düzenli olarak kullanıyoruz. 

Hastalarımıza yoğun kürlerden sonra haftalık ya da aylık olarak selülit bakımlarına 
devam etmelerini öneriyoruz. Selülitin 
ne yazık ki tek seansta ve kalıcı tedavisi 
olmadığı için hastalarımıza yoğun kürlerin 
ardından haftalık ve aylık bakımlar tavsiye 
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Yumuşacık kumlar üstünde, masmavi 
sulara karşı cesurca salınmak isteyenlere 
özel yaza hazırlık rehberimiz sizlerle. 


ediyoruz. Tedavi sırasında özellikle selüliti 
tetikleyen mayalı yiyeceklere, kolalı, şekerli 
yiyeceklere ara verilmesini de isteriz.” 


Vücut şekillendirme için... 

“Ameliyatsız lazer lipoliz uygulaması Sculp- 
Sure; kalıcı olarak bacak içi, basen, kol, bel, 
sütyen altı ve göbek gibi bölgesel yağların 
atılmasını sağlayan vücut şekillendirici, FDA 
onayına sahip son derece güvenli, cerrahisiz, 
medikal bir uygulama. SculpSure'da uygulamanın özel aplikatörleri vücutta hangi bölgede 
yağ varsa o bölgeye yerleştiriliyor. Dört aplikatör ortalama 25 dakika boyunca, yerleştiği 
bölgenin yüzde 25 yağını, kalıcı olarak 1064 
dalga boyu lazerle parçalayarak, vücuttan atılmasını sağlıyor. Uygulama son derece kolay ve 


güvenli. Ardından, parçalanmış yağ hücreleri 


vücudun doğal sistemi tarafından vücuttan 
elimine edilerek uzun vadede etkili sonuçlar 
doğuruyor. Tek bir seans uygulamanın yeterli 
olduğu teknoloji; nadiren inatçı yağ oranının 
çok fazla olduğu durumlarda 3-3,5 ay ara ile 
ikinci ya da üçüncü seans uygulanabiliyor. 
Yapılan işlemin sonuçları ortalama 1-1,5 ay 
sonra başlayıp, 3-3,5 ayda tam olarak görülüyor. Kadın ya da erkek, 18 yaşından sonra herkese ve her tür cilde rahatlıkla uygulanabiliyor. 


Popoinceltme için... 

“Lazer lipoliz 18 yaş sonrası kadın ya da 
erkek herkese uygulanabiliyor. Basenleri yaygın ve geniş olup, basen altında muz dediğimiz yağ kitlesi olan kadınlarda Lazer Lipoliz 


uygulaması çok etkili. Basenlerde olan yağlanmalarda ameliyatsız ve anestezi almadan 
uygulanan bir metot. Basenlerin dış kısmına 
ve popo altına yerleştirilen özel lazer lipoliz 
pedleri sayesinde bu bölgedeki yağlar eritilip 
vücuttan atıldığında, popo konturunun çok 
daha net ortaya çıktığı görülüyor. Ortalama 
bir saatte basen yağları kalıcı olarak azaltılabiliyor. Seansın ortalama süresi bir ya da iki 
saat. Böylelikle popo daha dik şekil almış oluyor. Sonuçları 1,5 ay sonra görüyoruz. İnsanlar spor yapmadıkları sürece, deformasyon 
tüm vücutta olduğu gibi popoda da oluyor. 
Lazer lipoliz, sporla desteklendiği zaman 
uzun süre kalıcılık sağlıyor. Özellikle sguat 
ve esneme hareketleri çok etkili. Kişi seans 
sonrası hemen spor yapmaya başlayabilir.” 
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Güçlü ve yoğun formülleri ile cilt bakımında etkili sonuçlar sunan 
serumlar, daha sıkı, parlak ve genç bir cilt vadediyorlar. 


KONSANİRİE 


YENİLİKÇİ FORMÜL 
Hyalüronik asit ve C vitamini içeren yaşlanma 
karşıtı serum, ince çizgi ve kırışıklıkları 
azaltıyor, cilde parlaklık veriyor. Yenilikçi 
formülüyle cilt kalitesini artırıyor. 


Powerful Strength Line Reducing 
Concentrate, Khiel's, serum, 50 ml, 269TL 


YATIŞTIRICI 
Dış etkenlerin oluşturduğu iritasyon, 
hassasiyet ve kuruluk gibi sorunlarla savaşan 
seri, içerdiği üç farklı mantar çeşidi ile cildin 
iritasyona karşı savaşını destekliyor. 


Mega-Mushroom Skin Relief Advanced 
Soothing Serum, Origins, 289TL 


| 
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ANINDA ETKİ 
İçerdiği yeşil ve beyaz çay polifenolleriyle cilt 
elastikiyetinin artması için savaşan antiaging 
serum, sıkılaştırıcı ve toparlayıcı etkisiyle 
yaşlanma karşıtı bakım için ideal. 


Capture Youth Lift Sculptor Lifting Serum, 
Dior 


Se Cu yica 
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HanE ATADAN 
Term takğşi 

MİN 080 ANAK 
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ANTİOKSİDAN DEPOSU 
Hafif ve çabuk emilen özelliği ile hassas 
ve az toleranslı ciltler için başlangıç 
konsantrasyonu olan serum, antioksidan 
birleşimiyle serbest radikallere ve çevresel 
etkenlere karşı da koruma sağlıyor. 


Serum 10, Skinceuticals, serum, 30 ml, 225 TL 


DERİN BAKIM 
Cildinizde karıncalanma, kızarıklık gibi 
rahatsızlıklar ya da hassasiyet varsa deneyin. 


Antioksidan içerikli yatıştırıcı ürün, probiyotik 
ve vitaminler ile sağlıklı bir cilt sunuyor. 


Advanced Genifigue Sensitive Dual 
Concentrate, Lancöme, 350TL 


Hazırlayan Nilay Yalçınkaya 
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Shangari-La Bosphorus'da yer alan CHI, The Spa, geleneksel Uzakdoğu felsefesini ve Türk kültürünün karakteristik özelliklerini birleştirerek ruhunuzu dinlendiren 

ve vücudunuza şifa sunan masaj ve bakım ritüelleriyle 

İstanbul'un gözde spa'larından. Ortak noktası enerjinizi 

dengede tutması olan bakım ve masajlardan ilk favorimiz, 
spa'nın imza masajı olan CHI Balance. Enerjinizin dengelenmesi üzerine odaklanmış bu masaj türü, tüm vücudunuza akupresür tekniği ile yapılıyor. Masajın sonunda kan 

dolaşımınız hızlanıyor, duyu organlarınız aktive ediliyor 
ve sinir sisteminiz dinginleşiyor. Bunun yanı sıra spa'nın 

özel terapilerinden olan Energizing and Detoxifying 
Body Scrub'ı denemenizi tavsiye ediyoruz. Bu bio-organik bakım terapisi cildinizi besleyen ve enerji veren 

kese uygulamasıyla yapılıyor. Terapi boyunca kullanıllan 

Himalaya tuzu ve argan yağı sayesinde cildiniz yoğun 

nem kazanıyor, toksinlerden arınıyor ve enerjiniz tamamen dengeleniyor. Son olarak, sizi tarihte bir yolculuğa 
çıkaran Lüks Hamam Deneyimi'ni deneyin deriz. Kese ve 

köpük masajının ardından bal ve süt karışımı ile sinirlere 

uysulanan masaj, yoğun bir bakım isteyenler için ideal. 
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KALICI VE GÜÇLÜ 


Nars Cosmetics'in yeni fondöteni, ince, kalıcı ve etkili yapısıyla 
makyaj çantalarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. 


, 


Kusursuz bir makyaj görünümü 
elde edebilmenin en temel adımı 
fondöten uygulamak. Cildinizdeki 
kusurları kapatıp size eşit bir ten 
görünümü sağlayan fondötenler- 
den etkili sonuç almak için doğru bir 
seçim yapmak, yani cilt tonunuza 
ve tipinize uygun içerik seçmek 
şart. Bu noktada renk seçenekleri 
ve içeriği ile Nars Cosmetics'in yeni 
ürünü Natural Radiant Longwear 
Foundation bizim çok sevdiğimiz bir 
ürün oldu. Orta-yüksek kapatıcılığı 
olan bu ürün, uygulandığı anda size 


33 farklı renk seçeneği 
sunan Natural Radiant 
Longwear Foundaton 

her cilt tipine uygun. 


pürüzsüz ve ışıltılı bir cilt sunuyor. 16 
saat boyunca da ilk zamanki canlılığını ve tazeliğini koruyor. Üstün teknoloji ile yaratılan formülü oldukça 
hafif. Ancak buna rağmen mükemmel bir esneklikle cildinizi ikinci bir 
ten gibi sarmalıyor. Aynı zamanda 
içeriğindeki ahududu, elma ve karpuz özleri ile cildinizin elastik liflerini daha yumuşak bir hale getiriyor 
ve cilt dokunuzu iyileştiriyor. Üstelik, 33 renge sahip Natural Radiant 
Longwear Foundaton, her cilt tonu 

için uygun. 


MOBİ OVAAKÇA - BURSA 

Yalova Yolu, 14.Km Sanayi Cad. No:4 16335 Ovaakça, 
Bursa, Türkiye Tel: 490.224.267 06 48-49-50 
mobiamobi.com.tr 


MOBİ ADDRESİSTANBUL 

Addresistanbul Ev Dekorasyon Merkezi Halide Edip 
Adıvar Bulvarı No:4 Sişli, İstanbul, Türkiye 

Tel: *90.212.2211119 addresmobiamobi.com.tr 


MOBİ MASKO - İSTANBUL 

Masko Mobilyacılar Sitesi Atatürk Olimpiyat Parkı Yolu 
6B Blok No:18-22 Başakşehir, İkitelli, İstanbul, Türkiye 
Tel: 490.212.675 07 79-80 maskomobig&amobi.com.tr 


MOBİ MODOKO - İSTANBUL 

Modoko Mobilyacılar Sitesi 4. Cad. 5.Sk. No: 105 
Dudullu, İstanbul, Türkiye Tel: -90.0216 590 07 50 
modokomobidamobi.com.tr Wwww.mobi.com.tr 
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Son günlerde ruh haliniz nasıl? Kendinizi çoğunlukla yorgun, 
mutsuz ve tükenmiş hissediyor olabilirsiniz ki, bu günümüz yaşam 
şartlarında oldukça normal. Böyle zamanlarda çoğunlukla kendimizi telkin ediyor, yaşama sıkı sarılabilmek için nedenler arıyoruz. 
Ancak mutlu olmak imkansızmış gibi davranmadan ve onu çok 
uzaklarda aramadan önce, cevabın yine bizde olduğunu hatırlamak gerekiyor. Türkiye'de durum ortadayken, İskandinav ülkelerinin başı çektiği, farklı ülkelerin trend olan yaşam tarzlarını gelin 
birlikte inceleyelim. 


SISU - FİNLANDİYA 


Bir Fin felsefesi olan Sisu, cesaret, direniş ve sıkıntılı zamanlarda 
insanların gösterdiği azmi tanımlamak için kullanılıyor. İçimizdeki 
Sisu'yu ortaya çıkarma konusunda yardımcı olan Sisu: The Finnish 
Art of Courage kitabı, hayatın içinde sıkça karşılaştığımız zorluklar 
karşısında dürüstlük ve alçakgönüllülükle nasıl hareket etmemiz 
gerektiğini, bununla birlikte cesaretimizi sürdürme yeteğimizi 
keşfetmemizi sağlıyor. Verdiği diğer öğütlerden bazıları ise şöyle; 
- Cesaret ve kararlılık ile hayatın zorluklarıyla yüzleşin. 

- Refah seviyenizi artırın ve odak noktanızı bulmaya çalışın. 

- İnsanlarla kendinize güvenerek iletişim kurun. 

- Tahammül gücünüzü artırın. 

- Kibar ve güçlü çocuklar yetiştirin. 

- Dürüstlükle hareket edin ve inandıklarınız için savaşın. 


C'EST LA VIE - FRANSA 


En başta kitabın mottosu kendi başına oldukça açıklayıcı: “Kendinize bir mola verin.” Dünyanın önde gelen meditasyon öğretmenlerinden biri olan Fabrice Midal tarafından kaleme alınan C'est La 
Vie: The French Art of Letting Go, daha fazlası için uğraşmayı bir 
kenara bırakmak üzerine kurulu. Gündelik uğraşlardan bir süre 
kurtularak hayatı daha kapsamlı bir şekilde benimsemenin mümkün olduğunu vurgularken, evreni kucaklamanın, sakin olmanın 
ve kıyaslamalardan uzak durmanın önemini vurguluyor. Kendimize işkence etmekten vazgeçme zamanının geldiğini belirten 
Midal, aynı zamanda varoluş anlayışının temeline inerken, mükemmeliyetçiliğin tehlikelerinden kaçınmak için de bir yol haritası çiziyor bizlere. 


LYKKE - DANIMARKA 

Nasıl söylenmesi gerektiğiyle ilgili kafa karışıklığını ortadan kaldıralım ilk önce: Luu-kah olarak telaffuz edilen bu kelime, Danimarka 
halkı için mutluluğu temsil ediyor. 2016 yılında çıkardığı The Little 
Book of Hygge kitabıyla birlikte arayışına başlayan, Kopenhag'daki 
Uluslararası Mutluluk Araştırma Enstitüsünün CEO'su Meik 
Wiking, bu sefer Lykke ile mutluluk yolculuğuna devam ediyor. Birliktelik, para, sağlık, özgürlük, güven ve kibarlık gibi kategorilere 
ayırarak iç yolculuğumuzu başlatırken, zamanımızı nasıl harcadığımızdan komşularımızla olan ilişkilerimize ve hatta yemek pişirmeye 
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kadar bizleri nelerin mutlu edebileceğini gezegenin dört bir yanın- 
dan kanıtlar ve hikayelerle anlatıyor. Danimarkalılar'ın nasıl mutlu 
insanlar olduklarını açıkça ortaya sermesiyle; içinizdeki Lykke'yı 
arayışa çıkmamak için hiçbir neden yok! 


LAGOM - İSVEÇ 


Dünya Mutluluk Raporu'na mutlaka denk gelmişsinizdir ve İsveç 
olistede her zaman ilk 10'da olmayı başarır. Sanırım nasıl olduğu- 
nun sırrıda Lagom'da saklı. “Yeterli” anlamına gelen bu kelime, tam 
olarak İsveç ruhunu özetliyor. Yüksek yaşam standartlarıyla adeta 
imrendiğimiz bu ülke, Lagom felsefesiyle materyalist anlayıştan 
uzaklaşmayı benimsemiş. Yani gereksiz harcamalarınızı azaltarak, yeniden kullanım ve geri dönüşüme odaklanmanız gerektiğini 
vurguluyor. The Swedish Art of Balanced Living Lagom kitabı da bu 
şekilde, size yeterli gelebilecek şeylerin haricinde ne varsa hepsinin 
zaman kaybı olduğunda hemfikir. Daha mutlu ve daha dengeli bir 
hayat yaşamak için ise iş-hayat dengesini doğru şekilde kurmayı, 
kendinizi geliştirmeyi, evdeki dağınıklıklardan kurtulmayı ve sevdiğiniz kişilerle olan ilişkilerinizi önemsemeyi öneriyor. 


COORIE - İSKOÇYA 


Diğerlerine göre bilinirliği ve popülaritesi daha az olan Coorie, 
İskoç dilinde rahat anlamına gelirken, İskoçluğun özünü oluştuyor. Gazeteci ve editör Gabriella Bennett'in yazdığı bu yaşam tarzı 


kitabı, ülkenin gelenekleri, mirası, hatta ikonikleşen evlerinin etrafında şekillenirken, günlük hayatı daha iyi hale getirebilmek için 
İskoçlar'ın yaptığı şeylerden en iyi şekilde nasıl faydalanılacağına 
da değiniyor. Ayrıca sert iklimine rağmen buranın insanlarının 
şaşırtıcı yaratıcılığından bahsetmeyi de es geçmiyor. 


IKIGAT - JAPONYA 


Çoğu zaman, yaşama tutunmak için bazı nedenler ararız. Bizi 
hayata bağlayacak bazı duygular... İşte, Ikigai, tam olarak aradığımız bu nedenleri bulmamız için bir rehber. Son zamanlarda 
oldukça trend olan Ikigai: The Japanese Secret to a Long Happy Life, 
sabah yataktan kalkmak ya da hayata sarılmak için ihtiyaç duyduunuz sebepleri bulmanıza yardımcı oluyor. Kitabın yazarlarından 
olan Hector Garcia'ya göre Japonlar'ın uzun ve sağlıklı yaşamlarının sırrı da bu. Çünkü onlar herkesin içinde kendi Ikigai'sinin 
olduğuna inanıyor. 

Ne yapmayı sevdiğimiz ya da hangi konularda başarılı olduğumuzun cevapları da bizleri bu konuda yönlendiriyor aslında. Japon 
köylerinde yaşayan insanlarla, ne yemek yediklerinden nasıl çalıştıklarına, hayatlarını tatmin eden Ikigai'yi nasıl bulduklarına dair 
yapılan röportajlar da kitaba kaynak oluşturuyor. Kısacası, aceleci 
davranmamanızı, hayat gayenizi keşfetmenizi ve kendinizi tutkularınıza adamanızı sağlıyor bu öğreti. Böylelikle mutlu olmanın 
aslında ne kadar yakınımızda olduğunu da görmüş oluyoruz. 


VERTORAL 


AD 


iiherapy sisteminin diğer ameliyatsız yöntemlere göre en bariz üstünlüğü , odaklanmış 
ultrason(usg) enerjisiyle cildin alt katmanında bulunan SMAS zarını hedefleyerek, hem 
SMAS zarının sıkılaşmasını arttırmak hem de kollajen sistemini arttırma prensibi ile çalışır. 


Neden Ultherapy? 


Y. gençleştirmede uygulanan yöntemleri Cerrahi ve Cerrahi dışı uygulamalar olarak ikiye 
ayırmalıyız. Cerrahi dışı uygulamaların çoğunda etkinlik cildimizin yüzeyel tabakasın- 
da kalmaktadır, oysa ki yaşlanma sürecinin en önemli olayları cildimizin gevşemesi ve 
kırışıkların derinliğinde artmadır. Bu etkinin nedeni de cildimizin hemen altında bulunan, yüz 
mimik kaslarımızı saran ve cildimize bağlanarak mimik kaslarımızın hareketiyle yüzümüzün 
hareketinin koordine olmasını sağlayan fibröz bir zar olan SMAS tabakasıdır. 


üz ve boyun germe operasyonlarında 

SMAS tabakasına yönelik işlemeler 
yapılarak, SMAS zarının gerginliğini hedeflemekteyiz. Dolayısıyla, cerrahi dışı yöntemlerden hiçbiri SMAS tabakasını etkileyemediği için, sonuçlar yetersiz olmaktadır. 


Itiherapy sisteminde etki , ultrason 

enerjisi direkt SMAS tabakasına odaklanarak SMAS tabakasının sıkılaşması ve 
odaklanmış ultrason enerjisinin yarattığı ısı 
etkisiyle cildimizin temel yapı taşı olan kollajen sentezini arttırarak cildi sıkılaştırmayla 
olur. 


ge. gevşeklik ve sarkma hiseden, 
cerrahi operasyon istemeyen tüm hastalar Ültherapy uygulaması için uygundur. 


on yapılan klinik ve deneysel araştırmalarla birlikte ultherapy uygulamasının 
etkinliğinin sadece yüz tedavisi ile sınırlı 
kalmadığını görmekteyiz. Ultheranın boyun 
ve dekolte bölgesinde ki ince kırışıklıkları 
azaltmada ve sıkılaşmada da etkili olduğu 
FDA tarafından onaylanmıştır. Boyun ve 


dekolte bölgesi günümüzde tedavisi en zor alanlardandır. Ultheranın boyun ve dekolte bölgesinde özellikle ince 
kırışıklıklarda azalma ve cilt kalitesinde düzelme etkisini 
görmekteyiz. 


DVERTORA 


ADV 


ygulama sonrası, ciltte 

hafif bir kızarıklık meydana 
gelebilir ve bu kızarıklık da 1-2 
saate kaybolur. 


ygulama sonrası ortalama 

60-90 gün sonrası fark 
edilebilir sonuçlar ortaya çıkar, 
ciltte sıkılaşma ve yüz konturlarında belirginleşme ortaya 
çıkar. Uygulamanın etkisi 
kalıcıdır. 


Dr. Alpaslan TOPÇU 
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KUSURSUZ POSTÜR 


Pilates Team Nişantaşı'nın kurucusu Mesut Talay 
pilatesin postürdeki önemini anlatıyor. 


Bel fıtığından diz problemlerine, duruş bozukluklarından sıkılaşmaya birçok farklı faydası bulunan pilatesin hayatımızdaki 
etkilerini Pilates Team Nişantaşı'nın kurucusu Mesut Talay ile 
konuştuk. 


Pilates kariyerinize nasıl ve ne zaman başladınız? 

“Yaklaşık beş yıl önce pilates serüvenimiz başladı. Başka bir 
salonda çalışıyorduk ve kendi yerimizi açmaya karar verdik. 
1,5 senedir Pilates Team olarak kendi stüdyomuzda hizmet 
veriyoruz.” 

Son zamanlarda pilates oldukça popüler hale geldi. Sizce 
bunun nedeni nedir? 

“Birçok spor dalıyla ilgilendik; yelken, yüzme, tenis, fitness ve 
dans sibi şeyler ve çok fazla sakatlık riskine maruz kaldık. Bize 
önerilen teş şey pilatesti, kendimizde deneyimleyerek bu yola 
girdik zaten. Fiziksel ve ruhsal olarak herkesin doğru yapıldıgında faydasını gördüğü bir spor” 

Pilatesi diğer spor dallarından ayıran en önemli farklar 
neler? 


“Tamamen kontrollü ve kişiye özel olarak yapılması diğer 
sporlardan ayıran en net özellik. Temel nokta omurgaya her 
zaman dikkat edilmesi. Nabız, duruş, nefes eğitmen tarafından devamlı kontrol ediliyor. Aslında pilates için bir nevi fizik 
tedavi sistemi de diyebiliriz.” 

Hangi sağlık sorunlarının üstesinden gelmek için pilates 
ideal? 

“Genel olarak bilinen şeyler, bel fıtığı, boyun fıtığı, diz problemleri, omuz problemleri, yani hemen hemen tüm sakatlanmalarda en etkili çözümlerden bir tanesi. Ve ayrıca kolay bir 


hamilelik geçirebilmek için son dönemlerde çok tercih ediliyor.” 
Postür analizinin önemi nedir? 


“Aslında postür analizi bu işin en önemli noktası. Çok fazlarutin 
kontroller yaptırmadığımız için genel olarak vücudumuzu bilmiyoruz ve farkında olmuyoruz. Bundan ötürü eğitmenin ders 
prosramını doğru olarak çıkarıp, doğru programı uygulaması 


için en önemli unsur postür analizi.” 
Pilates yapmaya başladıktan ne kadar süre sonra sonuçlarını gözlemlemek mümkün? 


“Bizce, buna belli bir tarih vermiş olan yalan söylemiş olur. 
Aslında her şey bir paket, beslenme de bunun yüzde 70'i. Ve 
herkesin anatomisi farklı olduğundan alınan sonuçların süreleri değişkendir.” 

Pilates Team'de hangi dersler yer alıyor? 

“Ağırlıklı olarak aletli pilates, mat pilatesi, hamile pilatesi, medikal pilates, TRX antremanları, ağırlık ve fonksiyonel personal 
trainer hizmeti ve cardio” 
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Göğüs estetiğinde kadınların, bedenlerine 
göre beklentilerini belirlemesinin çok 
önemli olduğunu vurgulayan Dr. Onur 
Çukuroğlu'ndan tüm detayları öğrendik. 


“Her hasta kendisine özel hem göğüs hem de tüm vücut anatomik ve estetik ölçütleri 
içinde değerlendirilmeli. Bu matematiksel ölçümler göğüs duvarının genişliği ve uzunluğu, omuz genişliği, her iki meme arasındaki açıklık, meme başlarının büyüklükleri ve 
yerleşimleri gibi oranlara bakılarak yapılıyor. Ayrıca hastanın boyu bel ve karın çevresi, 
sırt yapısı ve vücut tipi de oldukça önemli. Kısa boylu, göğüs çapı dar, minyon yapılı 
kadınlarda çok büyük olmayan, göğüs üst dolgunluğu belirgin ve meme aralığı çok 
dar olmayacak bir sonuç elde edilmeli. Uzun boylu, dar omuzlu, ince ve uzun yapılı 
olan kişilerde ise meme hatları daha yumuşak olmalı. Daha atletik vücut tipine sahip, 
genelde uzun zamandır spor yapan fit kadınlarda göğsün kaslı ve geniş yapısına uygun, 
meme alt kısmı ve dekolte bölgesi eşit ve dengeli şekilde dolgunluk kazandırılmış bir 
sonuç hedeflenmeli. Böylelikle straplez, üçgen bikini ya da göğüs dekoltesi açık kıyafetlerde daha estetik bir görünüm kazanmanız mümkün.” 


Dr. Onur Çukuroğlu, 
dekolte vermenin 
cesaret değil, estetik 
istediğini söylüyor. 
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NATÜREL GÜZELLİK 


Türk pazarına yeni giren Ganassini Group bünyesinde 
doğal ürünler sunan altı marka ile sizi tanıştıralım. 


Geçtiğimiz günlerde, İtalyan dermokozmetiğinin en 
önemli markalarından olan Ganassini Group, Cortex 
Pharma ile Türkiye'ye giriş yaptı. Şimdi, bünyesindeki 
Rilastil, Sensilis, Sensilis Make Up, BioClin, Comodynes 
ve Cumlaude Lab olmak üzere 6 markayla güzellik ruti- 
N nimize yeni ürünler ekliyor. Sensilis; temizleyici, nemlendirici, anti-age, leke tedavisi gibi cilt bakım alanında 
oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Paraben, mineral 
yağ, alerjen parfüm gibi cilde zararlı maddeler içerme- 
en Make Up serisi ise cildinize kusursuz bir görünüm 


vermeyi vaat ediyor. Rilastil; güneş, anti-age ve dermatolojik olarak üç ana seriden oluşuyor. Tüm ürünler atopik ve hassas ciltler için ideal. Özel kadın sağlığı ve intim 
hijyen ürünleri sunan Cumlaude Lab, kanseri önlemek 
için ekstra hijyen sunmayı hedefliyor. BioClin, doğayı 
teknoloji ile birleştirerek saç ve saç derisindeki sorunları gidermek için birebir. Son olarak, “güzelliği kolaylaştırma” prensibini benimseyen Comodynes; cilt temizlik 
ürünlerinin yanı sıra flash beauty ürünler sunuyor. Doğal 
kozmetiğe meraklıysanız mutlaka keşfedin deriz. 


Organze bluz, Hug« 


YUMUŞAK GEÇİŞ 


2017 İlkbahar-Yaz sezonu bu ayla birlikte resmi olarak açılışı 
yapıyor. Gardıroplarda ve sokaklarda değişim başlıyor. 


N FOTOĞRAF MASON PĞOLE MODA EDİTÖRÜ e KOSKINEN 


Ps 


Transparan poliüfetan kap, 
ipek krep bluzj&hanel 


Denim ceket, ipek krep 
etek, deri kemer, 
Mugler 


A 


Poplin koton bluz, çift 
renk ceket, koton şort, deri 
ayakkabılar, Prada 


gi , 


wi 


Koton bluz, deri etek, 
Acne Studios 

Güneş gözlüğü ve botlar, 
editöre ait 


İpek ceket, ipek üst, jarse 
ipek şort, Louis Vuitton 


Kauçuk bluz, etek ve eldivenler, 
napa çanta, lateks ayakkabılar, 
Calvin Klein 
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Koton ceket, ipek üst, koton şort, 
Hugo 
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HAILEY CLAUSON 
GERİ DÖNÜYOR 


22 yaşında olmasına rağmen uzun bir ömre sığacak kadar 
macera yaşayan kapak yıldızımız Hailey Clauson, kötü 
deneyimlerin ardından yeni başlangıçlarla gündemde. Üstelik 
hiç olmadığı kadar baştan çıkarıcı ve güçlü bir şekilde! 


YAZI TANNE GIELEN 


İlk bakışta Brigitte Bardot'yu andırıyor. Sonra 
yeniden bakıyorsunuz, 60'ların ikonik modellerinden Veruschka'nın havası da var. Anında 
etrafını etkisi altına alan güçlü karizması, 
klasik güzelliği ve yer aldığı her fotoğraftaki 
büyüleyici bakışlarıyla, bu iki kadın Hailey Clauson'da hayat buluyor. 1995 yılında Los Angeles'tan bir saat sürüş mesafesindeki Thousand 
Oaks adlı küçük bir kasabada dünyaya gelen 
Clauson, çok küçük yaşta modelliğe başladı. 
Kendisi o günleri, “İnsanların beni olduğum 
gibi seveceği bir sektörün olduğunu bilirken, 
uzun saatler okulda kalmak ve arkadaşlarımın 
alay konusu olmak çok zor geliyordu. 13 yaşındayken bir model ajansının düzenlediği açık casting gününe katıldım. Onlardan anlaşma teklifi 
geldiğinde ise profesyonel olarak modelliğe başladım” diyerek anlatıyor. Kariyeri boyunca da 
her zaman şansı yaver gitmiş. 


Moda dünyasının yaş sınırı 

Daha 15 yaşındayken Diane Von Furstenberg, 
Oscar de la Renta ve Donna Karan onu New 
York Moda Haftası'ndaki defileleri için rezerve 
etmişlerdi. Genç bir model için fena bir başlangıç sayılmazdı. Ancak onun podyumda 
yürümesi moda dünyasında sansasyon yaratmıştı. Çünkü CFDA'nın koyduğu bir kurala 
göre 16 yaşından küçük modeller podyumda 
yürüyemezdi. 15 yaşındaki Clauson'ın bu 
kurala rağmen CFDA'nın o dönemki başkanı 
Von Furstenberg'in defilesinde boy göstermesi eleştirilmişti. Neyse ki genç model, New 
York Moda Haftası'ndan birkaç hafta sonra 
16 yaşına basmış ve iç rahatlığıyla kariyerinde emin adımlarla yürüme şansına sahip 
olmuştu. İlk radarına takıldığı isim ise yeni 
modeller keşfetme konusunda bir dahi olan 
Miuccia Prada oldu ve moda dünyasındaki 
ilk resmi sezonunda Miu Miu'nun 2011 İlkbahar-Yaz defilesinde yer alma şansına sahip 
oldu. Ardından ise yine aynı sezon Gucci ve 
Dsguared2 kampanyalarında güzelliğiyle herkesi büyüledi. Tabii, bu durum moda dergilerinin de dikkatini çekti. Clauson, 2011 yılında 


neredeyse akla gelebilecek birçok moda dergisinde karşımıza çıktı. Sektörün önde gelen 
isimleriyle çalışması ise aynı yılın Eylül ayında 
Chanel'den Dior'a, 3.1 Phillip Lim'den Marc 
Jacobs'a sezonun tüm defilelerinde boy göstermesini sağlamıştı. Artık kimse Hailey'nin kariyerinin önünde duracak güce sahip değildi. 


Tartışmalı olaylar 

Ta ki, İngiliz moda dergisi Pop'da çıplak porno 
yıldızlarıyla birlikte kamera karşısına geçene 
dek. 16 yaşındaki Clauson'ın kelepçelenmiş 
baştan çıkarıcı görüntüleri o dönem olumsuz eleştirilerin odak noktası olmuştu. Daha 
sonra ise tam bu olaylar unutulmaya başlamışken genç modelin ailesi, Urban Outfitters 
ile fotoğrafçı Jason Lee Perry'e kızlarının cinsel bölgesine dikkat çeken bir fotoğrafı tişörte 
bastıkları için dava açmıştı. Ve Hailey yeniden 
manşetlerde yerini almıştı. Yaşanan tüm bu 
olaylar onu depresyona soktu. Bir anda ortalıktan kayboldu. 

Podyumlardan uzak kalması kilo almasına 
neden olmuştu. Artık vücudunda bir gram bile 
yağ olmayan genç kızlardan biri değildi. Tüm 
yaşıtları gibi belirgin vücut hatlarına sahipti. 
Clauson bu dönemi, “Tasarımların sample 
modellerinin hiçbiri olmamaya başlamıştı. Bu 
nedenle kendime olan güvenimi kaybetmiştim. 
En sonunda radikal bir karar alarak modelliği 
bıraktım” sözleriyle dile getiriyor. Aldığı bu 
kararın ardından psikolojik tedaviye başlayan 
genç model, uzmanların da teşviğiyle 2016 
yılında yeniden şansını denemeye karar verdi. 
Ancak bu sefer sıfır bedenin hakim olduğu 
podyumlar yerine, Amerikan dergisi Sports 
Illustrated'e başvuru yapmıştı. Evet, her sezon 
birçok kişinin heyecanla bekleyip, arşivinde 
sakladığı o meşhur 'swimsuit” sayılarına imza 
atan dergi. Bugüne kadar Elle Macpherson, 
Heidi Klum ve Beyonce Knowles gibi dolgun 
vücut hatlarına sahip isimlere bu özel sayıda 
yer veren dergi ekibi, Hailey'nin portfolyosunu 
gördüğü an hayran kalmıştı. Kendisiyle 2016 
yaz sayısının kapak yıldızı olarak anlaşmaları 


FOTOĞRAF MASON POOLE 


genç modelin kendine olan güvenini geri 
kazanmasını sağladı: “Bu anlaşma vücudumu 
olduğu gibi kabul etmeme yardımcı oldu. 
Sonuçta beni bu halimle beğenmişler ve kapaklarında yer vermişlerdi. Onlar bunu yapabiliyorsa, 
ben de kendimi beğenmeliyim diye düşündüm.” 
Ortaya çıkan sonuç mu? Hailey Clauson'ın 
kapağında yer aldığı Sports Illustrated dergisi 
son zamanlardaki en yüksek paylaşımı almıştı 
sosyal medyada. Hailey'nin uzun sarı saçları, 
bronz teni, baştan çıkaran vücut hatları bir 
anda herkesin ilgi odağı haline gelmişti. Aynı 
zamanda modelin tek bir günde Instagram'da 
yarım milyondan fazla takipçi kazanmasını 
da sağlamıştı. Böylece bir yıldız yeniden küllerinden doğdu. Mart sayımız için bir araya 
geldiğimizde ise yaşadıklarının hiçbirinden 
pişman olmadığını dile getiriyor. Ancak seksi 
vücut hatlarını korumak için elinden geleni 
yaptığını da itiraf ediyor. 


Ve karşınızda yeni Hailey 

Kısacık kesilmiş saçları, her gün ziyaret ettiği 
spor salonu ve kariyeri için yaptığı dikkatli 
seçimler sayesinde Hailey Clauson podyumlara geri dönü. Elisabetta Franchi'nin 2018 
İlkbahar-Yaz defilesinin açılışını yapan Hailey'nin yeniden podyumda boy göstermesi 
büyük ses getirdi. Çünkü bu yeni görünümü 
tek kelimeyle göz kamaştırıcıydı. Yaşadığı 
kötü olaylara rağmen dimdik ayakta olması 
ise herkesin ona hayran kalmasını sağlamıştı. 
Sonuçta moda dünyasında her an her şey olabilirdi. Özellikle model seçeneğinin her geçen 
gün arttığı göz önünde bulundurulursa, bir 
gün yıldız, ertesi gün hiç kimse olma ihtimali 
her zaman baki. Önemli olan tümseklere rağmen yola devam etmek, yeniden yıldız olmak 
için savaşacak güce sahip olmak ve her şeyden 
öte kendine güvenmek... 

Tıpkı Hailey Clauson'ın yaptığı gibi. Önümüzdeki günlerde kendi athleisure markasını 
lanse etmeye hazırlanan 22 yaşındaki model, 
yakında başka sürprizleri olduğunu da açıklıyor. Beklemede kalın. 


GİZLİ HAZİNE 


100 yıldır varlığını kop yapılarından 
Casa Garibaldli a | 


FOTOĞRAF HASAN KARAARSLAN MODA EDİTÖRÜ ASLIGÜL ARSLANALP 


Şifon elbise, 13.300 TL, 
ayakkabılar, 3.690 TL, Fendi 
Transparan çoraplar, 

29,99 TL, Oysho 


e | | 
yı i 


NV vi vi 
fi 


“ 
Ma va v 


Desenli elbise ve spor 
ayakkabılar, Louis Vuitton 


Volanlı detaylı şifon 
gömlek, 5.950TL, 
Chloe, Beymen 
Volan detaylı tek 
omuz tulum, 2.445 TL, 
MSGM, Beymen 
Ayakkabılar, 3.645 TL, 
Celine, Beymen 


Metalik trençkot, 2.750 TL, 
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Denim gömlek, 2.995'TE, 
jean, 3.400TL, Stella 
McCartney, Beymen 
Ayakkabılar, 3.645 TL, 
Celine, Beymen 


Zımbalı kolsuz gömlek, 5.440 TL, 
çizgili şort, 3.260 TL, Prada 


DOKSANLAR 
ÇOCUĞU, 


AUDREY 
MARNAY 


1990 ve 2000'lerin gözde modeli, zarif ve yalın görüntüsüyle moda 
dünyasında devrim yarattı. Fransız top modeli Liya Kebede, 
Michel Gaubert, Odile Gilbert ve daha nicesi anlatıyor... 


YAZI MAUD GABRIELSON FOTOĞRAF DANIYEL 
LOWDEN MODA EDİTÖRÜ VANESSA BELLUGEON 


Triko ve mink ceket, Fendi 
Koton kazak, Chanel 
Polo Ralph Lauren 

Yün ve koton gömlek, 
Woolrich Jean, Levi's 
Renkli kristalli D-Murrine 
çift tur bilezik (boyunda) 

ve altın kaplama yüzük seti, 
Dior Kemer, vintage 
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Audrey Marnay, çocukken savaş pilotu olmak istiyordu. Görme 
bozukluğu, bu hevesin bitmesine neden oldu. Yine de, o derin ve 
kendine özgü bakışlarının modellik kariyerine çok katkısı oldu. 
Hepimiz onu moda çekimlerinde şahit olduğumuz, gözlerindeki 
anlamlandıramadığımız meydan okuyucu bakışlarıyla hatırlıyoruz. Fransa'nın kuzeybatısındaki Centre-Val de Loire bölgesinde, 
Chartres'ın birkaç kilometre yakınında yetişen, ailenin tek ve yalnız çocuğu Audrey, 1990'lı yılların ortasında gözlerimizin önünde 
adeta bir çiçek gibi açtı. Bununla birlikte, günün birinde prestijli 
podyumlarda yürüyecek olan, güzel yüzü çillerle kaplı bu genci 
modelliğe hazırlayan hiçbir şey yoktu. “Kırsalda mutlu bir çocukluğum oldu. Ormanda yürümek, tarlalarda koşmak ve kulübeler 
inşa etmek için çok zaman harcadım. Hayal gücüm çoktu, hikâyeler 
ve karakterler yaratırdım. Tek çocuk olmanın bunu çok fazla etkilediğini düşünüyorum” diyor. 14 yaşında 1.73 boyuyla Paris'te bir 
modellik ajansının kapısından içeri girmek, onun için adeta kendine meydan okumaydı. “Ailem Paris'te çalışıyordu, dolayısıyla ben 
de sıkça Paris'e gidiyordum. Babamın iş arkadaşları uzun olduğum 
için iş yerlerinin orada bulunan modellik ajansında şansımı denemem 
gerektiğini söylemişlerdi.” Başta komik bulsa da, kendini buna ikna 
etti. “Modaya ve moda dünyasına gerçekten hiç ilgim yoktu. Gençken idolüm Vanessa Paradis'ydi. Hayalperesttim, doğaya tutkundum. 
Odamın tüm duvarlarında Hindistan fotoğrafları asılıydı. Hayalim 
Hindistan'da yaşamaktı!” Birkaç kast ve fotoğraf çekiminden sonra 
modellik onun için Çarşamba ve Cuma günleri okul sonrası yaptığı 
aktiviteye dönüştü ve ilk defilesi Yohji Yamamoto oldu. “15'inci yaş 
günümdü. Defilenin gerçekleşeceği yere o kadar erken gittim ki, 
ortada ne modeller, ne de kıyafetler vardı. O defilede Naomi Campbell, Linda Evangelista ve Kristen McMenamy'de podyuma çıktı. 
Podyum o kadar uzundu ki, ilk yürüyüşümden sonra gözlerimden 
yaşlar döküldü. Aslında gözlerimden akan şey stresti. Birkaç tur 
daha yürüyüşüm olmasına rağmen maskaram akmıştı!” 


Hızlandırılmış hayat 

1997'de Steven Meisel tarafından çekilen kapak, genç Audrey'i 
moda dünyasının yörüngesine oturttu. Uzun yıllardır kulislerin 
saygıdeğer ve sevilen saç artisti olan Odile Gilbert, bu genç kızın 
gelişimini şöyle anlatıyor: “Büyük fotoğrafçılar ile hemen çalışmaya 
başladı. Paolo Roversi, Peter Lindbergh... Bu küçük, tatlı şeyin ne 
kadar güzel kişilikli, komik ve spontan biri olduğuna şahit olduk.” 
Audrey, 16 yaşında Paris, Monmartre'da bir dairede tek başına 
yaşamak için liseyi yarım bırakıp, Chartres'dan ve ailesinden 
ayrıldı. “Ailem bana güvendi. Babam bana bu hikâyenin sonuna 
kadar gitmem gerektiğini ve işleri en iyi ve en güzel şekilde yapmam 
gerektiğini söyledi. Çok çabuk olgunlaştım, adeta 30 yaşındaymış 
gibiydim.” Yeni başlayan modellerin mabedi New York'ta yaşamak 
için çok hızlı bir şekilde taşındı. “Geriye baktığımda, o dönem sanki 
filmmiş gibi geliyor. Sanki hiç yaşamamışım gibi.” 19 yaşında anne 
olmasına rağmen (17, 14 ve 3 yaşında üç oğlu var) Versace'den 
Chanel'e, 2002'de Yves Saint Laurent'in vedası dâhil, o zamanın 
büyük markalarının defilelerinde yer aldı. “Sezon başına altmıştan 
fazla defileye çıkıyordum. Bir gazeteci, yürüdüğüm podyumun kilometresini hesaplamıştı, çok etkilenmiştim! Defilelere bayılıyordum. 
Daha yalnız olduğumuz fotoğraf çekimlerinin aksine, defilelerde grup 
halinde yapılan bir tatil havası vardı.” Ünlü markaların defilelerinin 
ön sırasını onurlandıran isimlerden illüstratör Michel Gaubert bu 
savı doğruluyor: “Oldukça etkileyici bir uyum sergiliyordu. Chanel 


ile Japonya'ya yaptığımız bir geziyi hatırlıyorum. Oldukça iyi huylu 
ve şirin, öylesine keyifli biriydi ki... Kişilik sahibi olmak, moda dünyasında her yıl düzinelerce küçük hikâyeler arasında modellerin öne 
çıkmasını sağlar! Onu da böyle hatırlıyoruz.” 

Sahne arkasında, özellikle Etiyopyalı model Liya Kebede ile uzun 
soluklu bir dostluk kurdu. Kebede, “Onda farklı bir şey var. Çok 
eğlenceli biri! Çocuklarımızı aynı zamanlarda dünyaya getirmiştik 
ve bu bizi doğal olarak daha da yakınlaştırdı. Sektör çok değişti. Biz 
sosyal ağların olmadığı dönemde yaşadık. Bizim zamanımızda gelişim dönemi vardı. Bugün kızlar bir gecede yıldızlaşabiliyor. Audrey 
ile mesleğimizde gelişmek için zaman harcadık. Aynı deneyimleri 
paylaştık” diye anlatıyor. 


Sinema ve ofis hayatı 

2000'li yılların başında Audrey podyumlara veda etti ve sinemanın 
cazibesine daha fazla dayanamadı. “Hayal gücü yüksek fotoğrafçılarla çalışma şansım oldu. Her hikâyeye dâhil oldum, yeni karakterler 
yarattım. O dönemler kendimi dilsiz bir aktris gibi hissediyordum. 
Sonra konuşmak istediğimi fark ettim.” New York'ta aldığı oyunculuk derslerinin ardından ana dilinde oyunculuk yapabileceği 
Fransa'ya dönme kararı aldı. 

2005 yapımı uzun metrajlı film Bunker Paradise'ın yönetmeni 
Stefan Liberski, Jean-Paul Rouve ile oynayan Audrey için, “Audrey 
sanki sakin bir su gibiydi. Gizemli güzelliği ile her karaktere bürünebiliyordu. Onun objektiflere alışık, çok alçakgönüllü biri olduğunu 
biliyorum ve onda sinema ışığı olduğunu hatırlıyorum” diyor. Bugünlerde sadece arkadaşları için ekranda birkaç projede yer alıyor. 
“Oyuncu seçmeleri beni çok fazla strese sokuyor (gülüyor), bu yüzden 
sadece arkadaşlarımla ve benimle çalışmak isteyen bazı yönetmenlerle 
işbirliği yapıyorum.” 

Audrey Marnay, ailesi olarak gördüğü Chanel modaevine çok yakın 
(2013 yılında Opium reklam filminde Coco Chanel'i canlanırdı). 
Birçok insana göre Marnay, abartılı gösterişten uzak, gece elbiseleriyle spor ayakkabı giyebilecek kadar rahat olabilen, Fransız kadını 
güzelliğini yansıtıyor. Maskülen stiliyle bilinen Ami'nin tasarımcısı 
Alexandre Mattiussi, Audrey ile ilgili bir anısını şöyle anlatıyor; 
“1998 yılında Paris'e geldiğimde, o gözde Fransız top modeller arasındaydı. Hem melek gibi hem de çok havalıydı. Defilelerimde, koleksiyonlarımı taşıyabilecek rüya modeller listemde uzun süre bulundu. 
Son olarak 2015-16 Sonbahar-Kış defileme katıldı. Elinde bir eldiven gibi tuttuğu erkek ceketi ile podyumda yürüdü! Defile atmosferi 
oldukça karanlıkken küçük bir tebessümle yürümesine bayılmıştım. 
Marnay, bugün yeniden keşfettiğimiz, bizimle birlikte büyüyen ve her 
zaman mükemmel olan o kızlardan biri.” 

Şimdi 37 yaşında olan Audrey Marnay, bugün de fotoğraf çekimlerinde imajıyla oynamaktan zevk alıyor. Süpermodelliğin olağanüstü hızından ötürü, kıyafetlerden asla bıkmamış. “Alışkanlıktan 
günde birkaç kez kıyafetlerimi değiştiririm (gülüyor). Ancak artık 
kıyafetlerin kaynağıyla daha çok ilgileniyorum. Anneannem modaevlerinde terzilik yapardı. Benim de kaynağa dönmek gibi bir arzum var. 
Böyle bir iş yapmanın tutkularıma yapacağı katkıyı düşünüyorum. 
Son zamanlarda bir de daha önce hiç yapmadığım bir şey olan ofiste 
çalışma hayalim var” diyor. 

İki yıl önce açtığı -şu aralar aktif olarak kullanmadığı- YouTube 
kanalı ile Audrey'i, moda dünyasında olduğu gibi kameranın 
önünde de tüm rahatlığı ve samimiyetiyle görebiliriz. Şimdi, Audrey'i yeniden keşfetme zamanı. 


Çeviri Dilara Yılmaz Fotoğraflar L'Officiel, Marcio Madeira, Thierry Orban/Sygma, Getty Images, Pool Simon/Stevens/Gamma-Keystone, Getty Images, Arthur Elgort/Conde Nast/Contour, Getty Images 


“Moda dünyasına gerçekten 
hiç ilgim yoktu. Gençken 
idolüm Vanessa Paradis'ydi. 
Hayalperesttim. Odamın 
tüm duvarlarında 
Hindistan fotoğrafları 
asılıydı. Hayalim 
Hindistan'da yaşamaktı!” 


1. Audrey Marnay, 
Prada kıyafetle, 
LOfficiel, 2000. 
2. Ami 2015-16 


KÖKLERE 
DON UŞ 


Görkemli Chartres Katedrali'nin gölgesinde, avluda yaptıkları yürüyüş 
sırasında, Audrey Marnay çocukluğunu Stephane Bern'e anlattı. 


FOTOĞRAF DANIYELLOWDEN MODA EDİTÖRÜ 
VANESSA BELLUGEON YAZI STEPHANE BERN 


Charles P&guy'nin şiirinde, “Başak tarlalarının arasından gökyüzüne 
gururla yükselen” sözleriyle bahsettiği, Eure-et-Loire bölgesinin 
mücevher gibi değerli mirası Chartres Katerdrali'ne, tam karşısın- 
dan hayranlıkla bakıyoruz. Fransızlar'ın geçmişe ve mirasa olan tutkusu sayesinde Chartres şehri, günümüz modemnliğiyle birleşerek 
geçmişteki ihtişamına ve görkemine kavuşmuş. Şehir, ününü büyük 
ölçüde vitray sanatını yüceltmesine borçlu. Katedralin vitraylı pencereleri de Fransa'daki en eski örnekler arasında. Burada, Chartres 
ve ardından inşa edilen birkaç katedralde daha görülen özel mavi 
tonuna ise Chartres Mavisi deniyor... 

Köklere dönüş, herkesin geçmişini ve kimliğini bulmasını sağlar. En 
güzel bitkiler, kökleri en sağlıklı olan ve en çok korunan bitkilerdir. 
Cazibesinden, zarafetinden ve sadeliğinden etkilendiğim model, 
aktris, şarkıcı, kısacası eksiksiz bir sanatçı olan Audrey Marnay, bu 
dünyada var olmak için ne tarihini, ne geçmişini, ne de köklerini 
inkâr etmemesi gerektiğinin farkında. 

Kuşkusuz Audrey bugün, Chartres'lı Bertrand Jallerat'ın yönettiği 
lüks Grand Monargue otelinin ve leziz mutfağının tadını çıkarırken, 
özünde çocukluk hayallerine sadık kaldığının farkında. Bu otel, 
büyüleyici katedrallerle çevrelenmiş konumuyla, tarihi, kültürel, 
pastoral ve gurme bir yürüyüş için ideal başlangıç noktası. 

Bizi çocukluğumuza geri götüren yollar ise genellikle duyguların 
bize pusu kurduğu tenha yollardır. Audrey Marnay, bu yollardan 
kaçmıyor; okulun önünden, kilisenin ve güzel sanatlar müzesinin 
bahçesinden geçerken ya da Maintenon Şatosu'na doğru ilerlerken, 
kendini çocukluğuna, anılarına götüren yolların akışına bırakıyor. 


Denim ceket, 
Chanel 


İpek gömlek; Gucci 
Koton kazak, Kappa 
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Yün elbise, 
Altın kaplama yüzü 

Dior Deri ayakkabılar, 
Dr. Martens 
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Deri detaylı yün yelek, 
Miu Miu 

Koton bluz, Rokh 
Renkli kristalli 
D-Murrine çift tur 
bilezik (boyunda) ve 
altın kaplama yüzük 
seti, Dior 


“Bizi çocukluğumuza geri götüren yollar 
genellikle duyguların bize pusu kurduğu 
tenha yollardır. Audrey Marnay, bu yollardan 
kaçmıyor; okulun önünden geçerken ya 
da Maintenon Şatosu'na doğru ilerlerken, 
kendini yolların akışına bırakıyor” 
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İpek'gömlek, Gucci 
Koton kazak, Kappa 
Jean, Saint Laurent 
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POP-UP SANAT 
DURAĞI 


Çeyrek asrı geride bırakan Pg Art Gallery, 25. yılı şerefine 
Pg Pop Up adlı yeni mekânının kapılarını sanatseverlere açıyor. 
Birçok sanatçının çalışmalarını görebileceğimiz Pg Pop Up'ın 
detaylarını galerinin kurucusu Pırıl Arıkonmaz'dan dinliyoruz. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 


Heykeltıraş Kağan 
Toros'un eseri. 


Maslak Oto Sanayi uzun zamandır sanatçıların favori lokasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Çağdaş sanatın yeni adresi diyeceğimiz bölge 
şimdilerde heyecan verici bir mekânla sanat dünyasına yeni bir soluk 
getirmeye hazırlanıyor. Çeyrek asrı geride bırakan Pg Art Gallery 
25. yaşını çok özel bir mekânla kutluyor, sanatçılara alternatif yeni 
bir alan yaratmak adına Pg Pop Up'ın kapılarını açıyor. Mart ayında 
açılacak olan Pg Pop Up'ın hazırlıkları tatlı bir telaşla ve hızla devam 
ederken, bu yeni artlounge'ı ziyaret ettik. Pırıl Arıkonmaz'la sanatın 
hayatla buluşacağı yeni mekânın detaylarını öğreniyoruz. 


Pg Art Gallery'nin 25. yılı şerefine yepyeni bir etkinliğe 
hazırlanıyorsunuz. Nasıl çıktı bu fikir ortaya? 


FOTOĞRAF MERVE AĞAZAT 


Sanatçı Hakan 
Baş'ın geyik 
heykeli. 


“Çeyrek asrı geride bırakan Pg Art Gallery, 25. yılı şerefine çıkaracağı 
kitapla birlikte, sanatçılara alternatif yeni bir alan yaratmak adına 
Maslak Oto Sanayi'de Pg Pop Up adlı yeni mekânının kapılarını izleyiciye açıyor. Galeri, Çukurcuma Caddesi, No.40/1'deki adresinde 
sergi programlarına devam ederken, Pg Pop Up'ta beyaz küpün 
dışına çıkarak, sanatın hayata karıştığı ve farklı alanların iç içe geçtiği alternatif projelere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.” 

Birçok sanatçının çalışmaları da sergilenecek. Kimlerin 
işlerini görebileceğiz? 

“Şimdilerde Pg Pop Up'ta Alper Bıçaklıoğlu, Ayla Turan, Ayşe Wil- 
son, Ayşe Gül Süter, Corey Bond, Devran Mursaloğlu, Eda Taşlı, Ebru 
Duruman, Elsa Ers, Emre Namyeter, Erin İlkcan Aslan, Göksu Gül, 
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En üstten 
itibaren: Günnür 
Özsoy 

Sanatçı Kemal 
Tufan'ın 
Şeytantüyü eseri. 
Devran 
Mursalıoğlu ile 
Eda Taşlı'nın 
heykel 
çalışmaları. 
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Günnur Özsoy, Hakan Baş, Hakan Çınar, Hale Güngör Oppenheimer, Hasan Pehlevan, Jak Baruh, Kağan Toros, Kemal Tufan, Kezban Arca Batıbeki, Liz Collins, Mahmut Aydın, Manolya Çelikler, 
Maura Sullivan, Mehmet Sinan Kuran,Melis Buyruk, Murat Işık, 
Nikki Schiro, Özer Toraman, Reysi Kamhi, Sandra Çavdar, Schilte 
& Portielje, Seda Gazioğlu, Sedat Akdoğan, Umberto Dattalo ve 
Yonca Karakaş'ın çalışmalarını görmek mümkün. Mekânın genç, 
canlı ve dinamik yapısı gereği, sergilenen işlerin sıklıkla değişeceğini söyleyebilirim.” 

Hazırlık süreci nasıl ilerledi? 

“25. yıl özelinde alınan bir karar doğrultusunda çok hızlı adımlarla tadilat ve yerleşimimiz tamamlandı. Bu süreçte heyecanımızı 
bizimle paylaşan bazı sanatçılar, Pe Pop Up için yeni işler ürettiler. Çalışmaları asmak ve yerleştirmek işin keyifli yanıydı. Şimdi 
sanatseverlerle buluşmak için haftanın 6 günü buradayız.” 

Pg PopUp'ı çok amaçlı bir kültür merkezi olarak düşünebilir miyiz? 

“Burada sanatçıların resim, heykel, fotoğraf ve yerleştirmelerinin 
yanı sıra her türlü üretimlerini görmek mümkün. Örneğin Göksu 
Gül'ün boyadığı deri ceketler, Biricik Suden tasarımı Artık Beni 
İncitme adlı elbise, Mehmet Sinan Kuran tasarımı halı, Belkis 
Balpınar, Horasan, Seda Gazioğlu ve Sedat Akdoğan tarafından 
tasarlanan edisyonlu ipek eşarplar, Diana Broussard tasarımı led 
ekranlı çanta, Ayşe Gül Süter, Candaş Şişman, Devran Mursaloğlu 
ve Günnur Özsoy'un video çalışmaları, Kağan Toros tasarımı 
kemer, Arman Suciyan tasarımı mücevherler, Felekşan Onar tasarımı aydınlatma gibi sanatçıların farklı alanlarda ortaya koyduğu 
pek çok üretimini The Snob Collector oluşumu altında izleyiciyle 
buluşturmayı hedefliyoruz. Burayı sergi mekânından çok bir art 
lounge olarak düşünebilirsiniz.” 

Oto sanayi sanatçılariçincazipbirsanat ortamı haline 
geldi. Birçok sanatçı, atölyesini Maslak Oto Sanayi 
bölgesine taşıyor. Bu tercihin nedeni nedir sizce, siz 
neden burayı seçtiniz? 

“Maslak Oto Sanayi epeydir sanatçı atölyelerine ev sahipliği 
yapıyor. Etrafta sadece iş yerlerinin bulunuyor olması önemli bir 
çekim gücü. Bu durum sanatçıların geç saatlere kadar kimseyi 
rahatsız etmeden özgürce çalışmalarına olanak sağladığı için 
oldukça avantajlı bir zemin oluşturuyor. Bizim tercih sebebimiz 
ise Ayla Turan, Günnür Özsoy, Kemal Tufan ve Seda Gazioğlu 
gibi galeri tarafından temsil edilen sanatçıların da atölyelerinin 
burada konumlanıyor olması ve uzun zamandır işbirliği içinde 
olduğumuz Sanayi 313'e olan yakınlığı.” 

Sanatın giderek toplumsal mekânlardan soyutlanması ve kendine nefes alacak yeni mekânlar araması 
hakkında neler düşünüyorsunuz, bunun ardındaki 
başlıca sebep ne sizce? 

“Sanat alanının her bir aktörü, tarihte de, günümüzde de maddi 
olarak ayakta kalma mücadelesi vermiştir, vermektedir. Dolayısıyla sanatçılar ve galeriler olarak her zaman daha düşük bütçeyle 
en uygun bölgede konumlanma gereksinimi duyuyoruz. 

Sanatçı atölyelerinin ve galerilerin belli bir bölgede yoğunlaşması, 
birçok tasarım mağazası, kafe, restoran ve benzeri dükkânların 
da oraya taşınmasına neden oluyor. Ancak bölgenin popülaritesinin artması mutenalaşmayı da beraberinde getiriyor ve artan 
kira fiyatları bizleri, ayakta kalmaya devam edebileceğimiz yeni 
bölge arayışına itiyor.” 


- #DÜNYASAATİ 
DUNYAYA BAĞLANMA SAATI 
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? A M ART 201 8 | İklim değişikliğini değiştirmek bizim elimizde. 
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Çalışmalarının merkezine görsel algı farklılıkları ve gerçekliği algılama biçimlerini 
yerleştiren sanatçı Emre Namyeter, özgün 
çalışmalarıyla son dönemin dikkat çeken 
isimlerinden. Bir zamanlar korkulu rüyası 
olan resim ise ona farklı kapılar açarak kariyerini şekillendirmesine vesile olmuş. Sanat 
yolculuğunda emin adımlarla ilerleyen genç 
sanatçının en iyi yol arkadaşları, ışık ve ışık 
oyunları... 


Çalışmalarınızın temelini görsel 
algı farklılıkları ve gerçekliği algılama şekline göre değişen ışık ve 
ışık oyunları oluşturuyor. Nereden 
geliyor bu ilgi? 


Buay 


“Olayların kişiden kişiye nasıl farklı algılanıp yorumlandığı ve bu olgunun nedenleri 
her zaman dikkatimi çekmiştir. İnsan algısının aslında ne kadar kolay manipüle edilebildiği, gördüklerimizin gerçek mi, yoksa 
algımızın yansıması mı olduğu sorusu bu 
ilgiye sebep oldu. Dolayısıyla çalışmalarımda ışık ve renk ağırlıklı manipülasyon 
öğeleri bulmanız mümkün.” 

Hikâyenin en başına gidelim... 
Sanata dair hatırladığınız ilk anınız 
nedir? 

“İlkokuldayken korkulu rüyam resim dersleriydi. Çizimim çok kötüydü ve resim çizmekten, derslerden hiç haz almıyordum. 
Okulumuzda her ay gerçekleşen kermes 
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“çalışmalarını, 
ışığa olan ilgisini 
ve/yaratıcı 


detaylarını 
konuştuk. 


YAZI ILGAZ GÖKIRMAKLI 


etkinliklerinden birinde üst sınıf öğrencilerden biri kendi çizdiği resimleri satıyordu. 
Çizdiği soyut resimler çok ilgimi çekti ve 
biriktirmiş olduğum harçlığımla bu resimlerden satın aldım. Bu olay resim dersini 
sevmeme ve her ne kadar çizimimi geliştiremesem de, bu yönde kendimi zorlamama 
neden oldu.” 

Peki, yasanatla profesyonel olarak 
ilgilenme maceranız nasıl başladı? 
“Reklamcılık ve fotoğraf bölümünden 
mezun olduktan sonra bir reklam fotoğrafçısının asistanı olarak çalışmaya başladım. 
Fotoğraflarımı editlerken, fotoğrafları resim 
haline getirme fikri ilginç geldi. Hobi amaçlı 
çektiğim ve editlediğim fotoğrafları kanvas, 
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Teknolojinin, sanatını 

icra ederken en büyük 
yardımcısı olduğunu 
belirten Emre Namyeter ışık 
oyunlarıyla karşımızda. 


ahşap ve metal gibi farklı materyallere bastırdıktan sonra, üzerlerinden boyayarak 
resim serüvenimi başlatmış oldum. Bu 
uğraşımdan inanılmaz zevk aldım ve yapmam gerekenin bu olduğuna karar vererek 
fotoğrafçılığı bıraktım, ardından Avustur- 
ya'nın Salzburg kentinde güzel sanatlar 
okumaya gittim. Döndüğümde ise bir galeri 
ile çalışmaya başladım.” 

Bir işe başlama süreciniz nasıl ilerliyor? Kafanızda ilk belirlediğiniz 
şekilde mi devam ediyorsunuz, 
yoksa süreç boyunca yeni fikirlere 
açık mısınız? 

“Deneysel çalışmayı çok sevdiğimden 
dolayı farklı materyaller kullanıyor, yeni 
fikir ve metotları deniyorum. Yanımdan 
hiç ayırmadığım, her türlü gözlemimi ve 
fikrimi yazdığım not defterim en büyük 
yardımcımdır. Resim çalışmalarım dışında 
enstalasyon ve lightbox'larımı yaparken 
belli bir sıraya uymam lazım. Dolayısıyla 


Buay 


üretmeye başlamadan önce eskizlerimi çiziyor ve iş planımı yapıyorum. Tabii yapım 
aşamasında değişikliğe uğruyorlar.” 

Sizi bir şeyler üretmeye iten neler 
var, nelerden ilham alırsınız? 

“Her sanatçı gibi anlatmak, paylaşmak 
istediğim duygular, gözlemler var. Bunları 
da kendime özgü tarzımla, kullandığım 
materyallerle eserlerime yansıtıyorum. 
Bir eseri sıfırdan üretmenin verdiği haz ve 
özellikle beğenilerek satın alınması inanılmaz güzel bir duygu. Sanatla ilgili olsun 
olmasın, mümkün olduğunca çok şeyden 
beslenmeye çalışıyorum.” 

Kendinizi geliştirmek adına neler 
yapıyorsunuz? 

“Aslında eğitim hayatıma üçüncü üniversitemde halen devam ediyorum. Deneysel 
çalışmak ve yeni materyallerle uğraşmak 
çok hoşuma gidiyor. Çalışmalarımı bir adım 
daha ileriye nasıl taşırım sorusu her zaman 
kafamda var. Salzburg'da eğitim aldıktan 
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sonra San Fransisco'da heykel eğitimi 
aldım. Şimdi ise Montreal'de elektronik 
sanat okuyorum.” 

Takip ettiğiniz ya da sizi etkileyen 
kişileri merak ediyoruz. Öne çıkan 
isimler kimler? 

“Bu uzun bir liste ve tüm bir sayfa boyunca 
sıralayabilirim. Yine de en fazla etkileyenlerden birini anmam gerekirse, Jean-Michel 
Basguiat diyebilirim.” 

Teknolojinin bu kadar vazgeçilmezlerimiz arasında olmasını nasıl 
yorumluyorsunuz? Sanatla gittikçe 
iç içe geçiyor sanki... 

“Teknoloji sanatımda büyük yardımcım. Gerek kullandığım teknikleri ilerletmek, gerekse üretim kısmında benim 
için olmazsa olmazlardan. Teknoloji aynı 
zamanda izleyici ve koleksiyonerlerle 
aramdaki en etkili köprülerden biri. 
Sosyal medyayı bu nedenle çok aktif kullanmaya çalışıyorum. Eğitimime elektronik 
sanatta devam ederek, bu konuda kendimi 
sürekli geliştiriyorum.” 

Bizimle paylaşabileceğiniz yakın 
dönemi kapsayan planlarınız var 
mı? 

“6 Mart tarihinde Pg Art Gallery'de başlayacak olan üçüncü solo sergime hazırlanıyorum. Sergi sonrası Montreal'e dönüp 
sanat eğitimime devam edeceğim. Eylül 
ayında ise Contemporary İstanbul için tekrar İstanbul'a geleceğim.” 
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Bir tuhafler 
macerası 


Yaşam kültürümüzün maddeden hissiyata gidip geldiği, tematik 
yolculuğumuzun ve tatmin edilme isteğimizin asla bitmediği şu 
günlerde, Tuhafier en popüler mekanlardan biri. Yaşayan dekorasyonu 
ve devirdaim eden enerjisinin ardındaki isim ise Baha Şıkman. 


HAZIRLAYAN BAĞLAN KESKİN FOTOĞRAF ÖZKAN ÖNAL 


Tuhafier her 


an karşınıza 
çıkabilecek 
anılarla dolu. 


Şimdi sizinle çok ilginç bir yere gidiyoruz. 4. Levent'te, Sanayi 
bölgesi içinde yer alan bir çıkmaz sokakta, bu çevrede sıkça rastlanabilecek tipte bir depo-atölye olan, mahallenin ve sokağın 
mevcut endüstriyel dokusunu koruyarak, loft tarzında yeniden 
kullanılabilir hale getirilmiş Tuhafier'den bahsediyoruz. Farklı 
dönemlere ait hikayeleri barındıran, tasarım ve estetik süzgecinden geçirilerek özenle seçilmiş mobilya ve tasarım ürünleri, sanat 
eserleri, objeler, aksesuarlar ve kağıt işlerini eklektik ve beklenmedik bir harmoni içinde buluşturmayı deneyen bir alan burası 
aynı zamanda. Kullanılan objeler ve mobilyalar değişim gösterdiği 
için, mekanın tasarım sürecine değişken bir süreklilik fikri hakim. 
Kendini kalıplardan uzak tutan, sıkı sıkıya tanımlanmamış, farklı 
durum ve ihtiyaca göre biçim değiştirebilen ve gelişen bir mekan 
olarak kurgulanan alanın oluştuğu bütün tema da bunun üzerine 
kurulu. Nokta koymak yerine, virgüllerle türetebileceği bir alan 
yaratarak, mekanı ve fonksiyonlarını katılımcıların müdahalesine 
açık bırakmayı tercih etmekte. Bu nedenle, projenin her anlamda 
mimarı olan Baha Şıkman, Tuhafier'yi tanımlarken, “Hiç kimse- 
nin ama herkesindir” diyor. Tasarım ve sanatla ilişki yaratma çabasında olan Tuhafier, bir etkileşim alanı oluşturmak niyetiyle kişisel 
gelişim atölyelerinden müzikal etkinliklere kadar farklı disiplinlerden yaratıcı projelere ve özel etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 


Tuhafier'yi oluşturmak aklınıza nereden geldi? 
“Tuhafier gibi bir yer oluşturma fikri yaklaşık olarak iki yıldır kafamızı kurcalıyordu. Sadece tasarım ve vintage ürünlerin yer aldığı 
bir yer değil, aynı zamanda atölyelere, aktivitelere, sergilere ve özel 
davetlere de ev sahipliği yapan bir yer olmasını istedik. Başından 
beri bu kadar farklı işlevleri bünyesinde toplayan başka bir yer 
görmedik. Paris'te Colette, Merci gibi tasarım ürünlerin sergilenip satıldığı yerleri zaten yıllardır biliyorduk. Biz bu konsepti daha 
farklı bir yere taşıdık. Devamlı yaşayan bir yer olmasını hedefledik.” 
Burada anılarda var, antikalarda, vintage ürünlerde... 
Tuhafier'nin içeriğini tam olarak nasıl tanımlarsınız? 
“İçeriği de ismi gibi tuhaf aslında. Sizin de belirttiğiniz gibi seçilmiş 
objeler, anılar, vintage ürünler, kendi tasarımlarımız olan mobilya 
ve aksesuarlar, bunların bir harmoni içinde sergilenmesi, merak 
uyandıran, misafirlerimizi zaman yolculuğuna çıkaran, hikâyesi 
olan ürünlerin bir arada olduğu ve bu dokunun içinde çok çeşitli 
etkinliklerin yapıldığı her geçen gün değişen, yenilenen bir yer 
aslında. Tam tarifini yapamıyoruz, yapmak da istemiyoruz. Bu da 
bize özgürlük sağlıyor. Herkesin kendinden bir parça bulmasını ve 
adını kendisinin koymasını istiyoruz.” 
Burasısadecebirdükkân değil, aynızamandabiryaşam 
alanı. Misafirlerinizle bu ilişkiyi nasıl kuruyorsunuz? 


Mekan aynı zamanda 
düzenlediği etkinliklerle de 
şehrin nabzını tutuyor. 


Tuhafier, 
misafirleriyle 
beraber şekillenen 
bir temaya sahip. 


“İlk başta doğal olarak anlamakta zorlanıyorlar çünkü herkes belli 
bir kalıp arıyor, yani burası ya dükkândır, ya ofistir ya da etkinlik alanıdır gibi bir önyargı var. Bizimle tanışıp, kısa bir sohbet 
yaptıktan sonra misafirlerimiz de buranın gerçek anlamda bir 
yaşam alanı olduğunu, farklı disiplinlerin birbiriyle etkileşebildiğini, bir mekânın ihtiyaca göre biçim ve işleyişini değiştirebildiğini 
gözlemleyebiliyorlar. Bunu kavradıktan sonra da böyle bir yerin 
İstanbul'da olması misafirlerimizi hem şaşırtıyor hem de çok hoşlarına gidiyor.” 

Buradaki etkinlikler nasıl organize ediliyor? Mekânın hissini bozmadan hangi etkinliğin olacağına nasıl 
karar veriyorsunuz? 

“Burada iki farklı şekilde etkinlik düzenleniyor. Birincisi, Tuhafier 
ile birlikte ortak proje üretip, bunun sonucunda bir veya birkaç 
etkinlik serisi düzenlemek. İkincisi ise Tuhafier'de hâlihazırda 
bitmiş bir projeye veya etkinliğe ev sahipliği yapılması şeklinde 
oluyor. Tabii ki, sizin de belirttiğiniz gibi bütün bu etkinliklerin 
mekanın dokusuna, mentalitesine uyması gerekiyor. Bunun güzel 
örneklerini geçtiğimiz aylarda yaşadık, çok hoş deneyimlerimiz 
oldu, olmaya da devam ediyor.” 

Bir yandan kişisel meslek hayatınız da devam ediyor. 
Tuhafierileonun dengesini nasıl tutuyorsunuz? 

“Denge doğru tarif. Dediğiniz gibi, mimarlığa çok aykırı olmayan bir 

yapıda Tuhafier; mobilyalar ve tasarım ürünler zaten mesleğimin 


bir parçası, ayrıca projelere göre de zamanımı ayarlamaya çalışıyorum. Tabii ki, Tuhafier'de ekip olarak çalışıyoruz, bu da benim 
üstümdeki işi azaltıyor. Kimi zaman Tuhafier çok yoğun oluyor, 
ben de kendimi ona göre ayarlayabiliyorum. Genel anlamda hayatımızı esnek ve ihtiyaca göre tekrar programlamaya müsait bir 
şekilde tasarladık denebilir. Zor ama bizim için şart galiba...” 
Farklı mesleklerden geliyorsunuz. Ancak burada daha 
mistik bir atmosfer var. İki hissiyat arasında geçiş 
yaparken gözlemlediğiniz farklar neler? 

“Bizi çok besleyen bir duygu bu. Kendi mesleklerimizin çok belirgin 
şartları, kuralları ve kodları var. Buradaki atmosfer ise bizi biranda 
hem zamanda hem de mekânda yolculuğa çıkarıyor. Devamlı yaratıcı işler geliştirmek çok keyifli, ortak proje geliştirdiğimiz tasarımcı ve sanatçılarla bir arada olmak kişinin kendini geliştirdiği 
bir mecra haline getiriyor burayı.” 

Bu tarz yerlerin bu kadar hip olmasının en büyük sebebi 
sizcene? 

“Farklı dönemlerin, renklerin, dokuların, stillerin belli bir sanat 
birikimi süzgecinden geçip, ortaya çıkan sonucun harmoni içinde 
olabilmesi diye düşünüyorum. Dekoratif eklektisizm zor ama 
doğru yapılırsa çok keyifli bir uygulama, aynı zamanda da tehlikeli, 
yeterlidonanım yoksa çabucak karmakarışık olabilir yaptığınız iş.” 
Vintage dünya ne zaman bizim için gerekli bir hissiyat 
haline geldi? 
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Tuhafier'nin 
ürün seçkisi 
gerçek bir 
vizyon içeriyor. 


“Gerekli mi bilemiyorum ama teknolojik devrim diye nitelendirebileceğimiz birçok gelişmeyi yaşadık son 20-30 senede. Bunun 


Üstteki beyaz çanta, sonucunda, günlük yaşantımızda bize inanılmaz kolaylıklar sağ- 
4 0 " layan akıllı cihazlar, makineler ve aparatlar ortaya çıktı ve bizlerin ayrılmaz birer parçası haline geldi, hatta bağımlı olduk. Çoğu 


da obje olarak fabrikasyon, tekdüze ve aslında soğuk tasarımlar, 
üretimlerinde bile insan faktörü yerine robotların tercih edildiği 
nesneler. Vintage dünya bize naif tarafımızı, her geçen gün azalan insani hislerimizi ve masumluğumuzu hatırlatıyor, belki de 
bu yüzden gerekli bir hissiyat haline geldi. Özünden koparılmaya 
çalışılan insanlığın tutunduğu bir dal gibi. Bunun geçmişe özlem 
veya nostalji severlikten farklı bir duygu olduğunu düşünüyorum.” 
Yeni projeleriniz neler? 
“Öncelikle alan olarak büyüyoruz, talep doğrultusunda mekânı 
rahatça kurgulayabileceğimiz ek bir yere ihtiyacımız vardı, bu 
sayede yeni tür aktivitelere de ev sahipliği yapmak istiyoruz. 
Tiyatro, performans sanatları, interaktif sergiler ve tabii ki genç 
tasarımcı ve sanatçılarla geliştirdiğimiz yeni projeler var. Bunlar 
bizi son derece heyecanlandıran işler, farklı disiplinleri birbirleriyle etkileşime sokmak ve bunlardan yeni projeler çıkarmak... 
Bunların dışında bir de Tuhafier olarak giyim-kuşama da el attık, 
çizgimizi yansıtan mini bir koleksiyon hazırlığı içindeyiz.” 


En iyi dileklerinizi ifade eden 
Bir Dünya Çiçek var. 
TEV Bir Dünya Çiçek projesi sayesinde, davetler artık gençler için eğitim umudu. 


tev.org.tr adresine girin, dilediğiniz renkte çiçeği dilediğiniz davete, düğüne ya da 
açılışa gönderin, siz de bir gencin eğitim umudu olun. 


TÜRK EĞİTİM VAKFI 
1967 


tev.org.ir | 444 0 838 


BİR DÜNYA ÇiÇEK 
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Hoi An yakınlarında, 
UNESCO koruması altındaki terk 
edilmiş Hindu tapınakları yer alıyor. 


“Vi INAM 


ZAMANIN ÖTESİNDE 


Etrafına ışık.saçan Ho Chi Minh şehrinden geleneksel ve renkli Hoi 
An şehrine doğru, Vietnam'da nehirleri aşan, yüzyıla damgasını 
vuran olaylara şahit olan sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıktık. 


YAZILAURA DANIEL-SAINTEFF (o FOTOĞRAF AURELIEN CHAVAUD 


Lever de soleil sur Hoi An 
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Hoi An sokaklarından. 
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Detaylara karşı her zaman dikkatli olmalısınız. Uzak Asya'nın incisi 
ve iyimser insanların ülkesi olarak bilinen Vietnam yolculuğuna 
çıkarken bizler de detayları incelemeye uçağımızın board yapmayı 
hazırlandığı salonda başladık. Üstünde günümüz pijamalarını 
andıran ipek bluz ile pantolon bulunan ve hiç durmadan gülümseyerek konuşan Vietnamlılar ile sabırsız turistlerin beklediği salon 
daha Paris'teyken heyecanlanmamızı sağlamıştı. 

Saatler sonra uçak Vietnam'a iniş yaptığında ise soluduğumuz 
rahatsız edici kokuya sahip nemli hava (bazıları için oldukça tanıdık, bazılarının ise keşfetmeye çalıştığı) Asya sınırına giriş yaptığımızı bize kanıtlıyor. Kısa bir bekleyişin ardından ikinci uçağımıza 
binerek Ouang Nam bölgesindeki Da Nang'a varıyoruz. Otelimize 
gitmek için bindiğimiz takside çalan şarkılar ve geçtiğimiz sokaklardaki kağıt evleri andıran gece kondular bize bambaşka bir dünyanın kapılarını açıyor. Ve sonunda Vietnam tatilimizin ilk durağı 
olan Hoi An'a varıyoruz. 

Hoi An eski bir liman şehri. Coğrafi konumu sayesinde 15. ile 19. 
yüzyıllar arasında İpek Yolu'nda önemli bir konum teşkil ediyordu. 
O dönemde Fransa, Çin ve Japonya'dan ilham alarak Thu Bon Nehrinin kenarında inşa edilen ahşap evler hala insanı büyülerken, 
İpek Yolu ticaretinin sona ermesiyle bu şehir de kış uykusuna yatmıştı. Ta ki birkaç yıl önce UNESCO Hoi An bölgesini Dünya Mirası 
Listesi'ne ekleyene kadar. Birleşmiş Milletler'in bu girişimiyle birlikte şehir yeniden uyanmış ve şahsına münhasır zamansız atmosferiyle turistlerin gözde rotalarından biri haline gelmişti. Yerel 
zanaatkarların hazırladığı seramikler, önlüklerden hazırladığı 
kıyafetler ve örgüler ise dünya modasının radarına takıldı. Bohem 
giyim tarzına sahip yeni neslin kalbini kazanan bu yerel parçalar, 
şehrin tarihi ve aynı zamanda zamansız güzelliği, şehrin her geçen 
gün daha fazla turistin ilgi odağı olmasını sağlıyor. Ancak biz bu 
seyahatte turistlerden ayrışarak Vietnam'ı bir yerli gibi dolaşmayı 
planladık. 


Nehir boyunca 

Thu Bon Nehri'nin kenarında kurulmuş olan bu şehirde güne yerel 
pazarda başlıyoruz. Kadınların geleneksel şapkalarıyla, yüzlerinde 
her daim hafif bir tebessümle dolaştığı, sabahın erken saatlerinde 
nehirde tutulan balıkların kasalarla satıldığı, baharat kokularının 
etrafı etkisi altına aldığı, rengarenk meyve, sebze, çiçek ve yumurtaların sepetlerde yer aldığı bu yerel pazar enerjik bir başlangıç için 
muhteşem bir tercih. Üstelik buradaki kebaptan banh-mi adında 
özel Vietnam sandviçlerine, muzlu keklerden lotus kökü çorbasına 
birçok farklı yerel tadı denediğiniz öğle yemeğini de es geçme şansına sahip oluyorsunuz. Bu da şehirden birkaç kilometre uzaklıktaki Thanh Ha kasabasını ziyaret edecek vakit sunuyor bize... 
Yerel sanatçıların yaşadığı, her duvarın arkasında ayrı bir seramik 
atölyesinin yer aldığı bu kasabada üretilen geleneksel seramiklerin 
eşi benzeri bulunmuyor. Dünyaca ünlü markalara da üretim yapan 
atölyelerde her yaştan zanaatkara rastlamak mümkün. Örneğin 
önünden geçtiğimiz evlerin birinde 8-9 yaşlarındaki küçük bir 
kıza rastladık. Kapının önünde bir ayağını uzatmış, diğeriyle çömlek çarkını çeviren genç kız bir süre sonra çamurdan hazırladığı 
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vazoyu bizlere gösterdi. Daha sonra ise eğer istersek çamur kurumadan üstüne istediğimiz bir ismi ya da sözü yazabileceğimizi dile 
getirdi. Oldukça misafirperver olan Thanh Ha halkının hazırladığı 
tabaklar, kaseler, vazolar bölgeyi ziyaret eden turistlerin satın almadan dönmediği hediyelik eşyalar arasında yer alıyor. 

Thanh Ha'ya yaptığımız ziyaretin ardından Hoi An'a döndüğümüzde öğleden sonra nehirde tura çıktık. Şehrin her noktasında yer 
alan küçük iskelelerden kalkan küçük botlarla yapılan bu turlarla 
hem pirinç tarlalarını ziyaret edebiliyor, hem de palmiyeler altında 
derin nefes alarak balıkçıları izleme şansına sahip oluyorsunuz. 


Her daim gündüz 

Güneşin batmasıyla ise şehrin sokakları bir anda hareketleniyor. 
Biz de nehir turunun ardından bu hareketliliğe dahil olarak, Miss 
Iy adında geleneksel bir lokantada küçük plastik sandalyeler 
üstünde akşam yemeğimizi yiyip gece konaklayacağımız nehir 
kenarında palmiyeler altında konumlanan Anantara Hoi adlı otelimize yürüyerek dönüyoruz. Ertesi gün ise Hoi An'dan ayrılmadan 
önce My Son tapınağını geziyoruz. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 4. ile 14. yüzyıllar arasında yapılmış bu tapınak, 
Güneydoğu Asya'daki en önemli Hindu tapınaklarından biri. Kaybolunabilecek kadar büyük bir alanın ortasında kurulu olan My 
Son, büyüleyici ve mistik görünümünün yanı sıra hikayesiyle de 
insanları etkileyen bir duruşa sahip. 

Vietnam seyahatimiz sessiz, huzur veren, etkileyici Hoi An'ın ardından patırtısıyla insanı yoran Ho Chi Minh şehriyle devam ediyor. 
Zamanın en hızlı aktığı rotalardan biri olarak bilinen bu şehir Saigon Nehri kenarında yer alıyor. Adını, Vietnam'ın bağımsızlığını 
elde eden devrimci lider Ho Chin Minh'den alan şehir, 1800'lü 
yıllarda önce Fransızlar'ın kolonisi olmuş, ardından ise 1975'e 
kadar Amerikalılar'ın egemenliği altında kalmıştı. Şimdi ise Vietnam'ın başkenti olarak isminin anlamı gibi ultra modern yüksek 
binalarıyla etrafına ışık saçmaya devam ediyor. Sokaklarından 
arabaların, otobüslerin, motosikletlerin, hatta bisikletlerin eksik 
olmadığı bu şehirde günün her saati etrafta bir patırtı. Ho Chin 
Minh'deyken karanlıkta kalmak ya da sessizliğin tadını çıkarmak 
kesinlikle mümkün değil. Eğer hareket arıyorsanız bu şehrin tam 
size göre olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bizler için seyahatin bu 
kısmının çok yorucu olduğunu itiraf etmemiz gerekir. Özellikle de 
şehrin eski bölgesine giderken içine girdiğimiz trafik insanda klostrofobi etkisi yaratıyor. Neyse ki şehirde nefes almanızı sağlayacak 
keyifli lokantalar yer alıyor. Bizim tercihimiz, yerel halkın şiddetle 
önerdiği pizzacı 4P'S ile yerel tatların sunulduğu Guc Gach Ouan 
Cafe oldu. Akşam yemeğimizi ise çatısında şehir manzaralı özel 
bir havuzun yer aldığı Hotel des Arts'de yedik. Ho Chi Minh'in ne 
kadar şaşaalı bir şehir olduğunu bir kere daha anlamamızı sağlayacak bir konuma sahip olan bu otel, şehirdeki son durağımız oldu. 
Keyifli bir akşam yemeğinin ardından yüzen otelimiz The An Lam 
Saigon River'a giderek kendimizi huzurlu bir uykuya bıraktık. Ve 
bu büyülü tatilimizden arda kalan ise Paris'teki evimizi süsleyen 
seramikler, fotoğraflar, hasır örgülü sepetler ve tabii ki ipek pijamalar oldu. 


SEYAHAT ROTASI 


A Hoi An 

Yeme-içme: 

Miss LyCafe 

22 Nguyen Hue Street. 


Konaklama: 

Hötel Anantara Hoi An 
Pham Hong Thai Street. 1 
anantara.com 


A Ho Chi Minh-Ville 

Görülmesi gerekenler: 
Gündüz: Antiguaires Sokağı, Ben 
Thanh pazarı. 

Gece: Çiçek pazarı, Hötel des 
Arts terası. 


Yeme-içme: 

Cuc Gach Guan 

10 Dang Tat, Ward Tan Dinh 1. 
cucgachguan.com 

Pizza 4P's 

8/15 Le Thanh Ton, Ben Nghe 
Ward, District 1. 
pizza4ps.com 


Konaklama: 

Hötel des Arts Saigon, 
MGallery Collection 
76-78 Nguyen Thi Minh Khai, 
District 3. 

Tel: (484) 28 3989 8888 
hoteldesartssaigon.com 


An Lam Retreats Saigon 
River 

21/4 Trung Street, 

Vinh Phu Ward, Thuan An 
District. 

Tel. (484) 274 378 5555 
anlam.com 
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Ters köşe 


Sağlıklı ev yemekleri yiyebileceğiniz, kaçamak yapmak 
istediğinizde birbirinden güzel tatlılar bulabileceğiniz Five 
O'Clock Kitchen geçtiğimiz günlerde kapılarını açtı. 
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Bir mekan düşünün; yeşil tonlarının hakim olduğu, çiçeklerle bezenmiş, zengin vitrinleriyle göz dolduran... Burası pastacılık dünyasının 
en önemli isimlerinden Five O'Clock'un farklı bir konsepte bürünmüş hali. Bu restoranda, evde yapmaya üşendiğiniz ve bir o kadar 
da yemeyi özlediğiniz tatların, şık sunumlarla tabaklara yansıdığını 
göreceksiniz. Bunun yanı sıra leziz tatlılar, unlu mamuller ve poğaçalar ile sevdiklerinizle çay saati yapmanın tadına varacaksınız. Biz 
de bu mükemmel tatları deneyimlemek için Five O'Clock Kitchen'a 
misafir olduk. Tüm detayları da mekanın sahibi Sinem Ekşioğlu'ndan öğrendik. 


Butik pastacılık denince akla ilk gelen isimlerden biri 
Five O'Clock. Peki, bu şubenizde müşterilerinize sunduğunuz yenilikler neler? Tam olarak nasıl bir mutfak 
konseptiniz var? 

“Five O'Clock Kitchen bir şubenin ötesinde, yeni oluşturduğumuz 
bir üretim merkezi. Bu üretim merkezinin içerisinde yer alan ürünlerin hepsi taptaze bir şekilde, günlük olarak vitrine yansıyor. Catering 
ve kurumsal yönlerimiz de bulunmakta tabii ki, ancak kısaca öğle 
yemeği, kahvaltı ve all day menümüzle gün boyu misafirlerimizin 
leziz yemeklerle karınlarını doyurduğumuz, arkasından da tatlılarımızla hoş bir ambians yarattığımız yeni bir mekan oldu burası.” 
Sizi bu konsepti yapmaya iten şey neydi? 

“Tamamen Türk alışkanlıkları. Çay saatinde yenilen tuzlu atıştırmalıklar, simitler, poğaçalar, börekler, salatalar... Bunların üzerine 
yenilen tatlılar... Tüm bu güzelliklerin yanı sıra Kavacık'ın da çok 
ciddi oranlardaki iş potansiyeli bu mekanı oluşturmamıza ışık tuttu. 
Burada çalışanlara, sağlıklı öğle yemeği yiyebilecekleri bir mekan 
sunmak istedik.” 

Five O'Clock Kitchen'da özel sipariş üzerine çalışıyor 
musunuz? 

“Evet, burada da özel sipariş üzerine çalışıyoruz. Ayrıca özel günler 
ve etkinlikler için mekanı kapatıp, müşterilerimiz için oluşturduğumuz set menülerle de sevdikleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri bir 
ortam hazırlıyoruz.” 

Sizi diğer mekanlardan ayıran özellikleri nasıl 
tanımlarsınız? 

“Hayalleri gerçeğe dönüştüren butik bir pastane olmamızın ötesinde, müşterilerimizin özel gün davetleri, doğum günleri, kurumsal 


davetler gibi keyifli organizasyonları gerçekleştiren, ayrıca günlük lam Pi mn 
yemek ihtiyaçlarının da karşılandığı bir restoranız. Bu bizi diğer mekanın dekorasyonunu 


da çok sevdik. 


mekanlardan ayıran başlıca özellik.” 
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İmza yiyecek ve içeceklerinizi sorsak? 

“İmza yiyeceğimiz Dana İncikli Bazlama Burger, içeceğimiz ise Reyhan Spirit ve Fesleğenli Şalgam Suyu diyebilirim.” 

Restoranı dekore ederken nelerden ilham aldınız? 
“Mekan bolca güneş ışığı alıyor. Etrafının camla çevrili olmasından 
dolayı da oldukça ferah. Biz de bu ferahlık hissinden ilham alarak 
çağla yeşili rengini ön planda tuttuk. Yeşilin farklı tonlarını, mermerin farklı yansımalarını görebileceğiniz konforlu koltuk ve masa 
seçimleri yaptık. Retro çizgileri detaylarında hissettiren zamansız 
bir mekan yarattık.” 

Şuana kadar müşterilerden gelen geri dönüşler nasıl? 
“Öncelikle şunu söylemeliyim ki, müşterilerimizle aynı pencereden 
bakabiliyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Özellikle öğle molasında 
iş stresine mola verip, ferah bir ortamda hoş müzikler eşliğinde kuru 
fasulye, sarma gibi özledikleri geleneksel lezzetleri yemekten çok 
memnunlar. Diğer bir olumlu geri dönüş, akşam mekanı kapatıp, 
özel olarak oluşturulan menüler ile sevdikleriyle vakit geçirebilmeleri 
yönünde oluyor. Kavacık'ta, özellikle de Anadolu Yakası'na böyle bir 
restoran kazandırdığımız için mutlu olduklarını dile getiriyorlar.” 
Yurtdışına açılma gibi bir düşünceniz var mı? 

“Şu an için sadece Five O'Clock Kitchen? a kanalize olmuş durumdayız ama yurtdışı için birçok teklif ve öneri almaktayız.” 

Başarılı bir şefte olması gereken özellikler neler? 

“İyi bir şefte olması gereken en önemli özellik, işine aşık olması. Üzerine giymiş olduğu bu ceketi zamansal değil, ömür boyu giydiğinin 
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farkında olması. Gelen kişileri de müşteri değil, misafir olarak değerlendirip her gün aynı heyecan ve aşkla işine dört elle sarılması.” 

Siz dışarı çıktığınızda ne tür mekanları tercih 
ediyorsunuz? 

“Öncelikle gittiğim mekanın yemeğinden emin olmam gerekiyor. 
Ancak gittiğim yer yeni açılmışsa, yemeklerden önce, gelen müşterilerin nelere dikkat ettiklerini ve ne tür yemek tercihi yaptıklarını gözlemliyorum. Bunun dışında gittiğim yerlerde aynı servis kalitesini ve aynı 
lezzeti her zaman yakalamak gerçekten çok önemli. Fazla kalabalık 
ve gürültülü mekanlardan fazla hoşlanmadığımı da söyleyebilirim.” 
Mutfakta nasıl bir şefsiniz? Evde sık sık yemek yapar 
mısınız? 

“Mutfakta çok gezici bir şef olduğumu söyleyebilirim. Five O'Clock 
dünyamızda birçok farklı departman yer alıyor. Kontrol mekanizmasını hiçbir şekilde elden bırakmadan, günün erken saatlerinde 
ekmekle başladığımız yolculuğa vitrin ürünleri, porsiyon ürünlerle 
devam ediyoruz. Gün içerisinde haute couture pastaların renk 
tonları, sunumları gibi birçok alanda müşterilerimizin siparişleri 
doğrultusunda hızlı bir tempoda koordinasyon yapmak gerekiyor. 
Dolayısıyla sürekli araştıran ve deneyen bir şef olduğumu söyleyebilirim. Bunun dışında şık bir masa atmosferi yaratacağım bir sofra 
beni daha çok heyecanlandırıyor. Farklı tatları değişik malzemelerle 
yapmaktan çok büyük zevk alıyorum. Paella, tapas gibi tatlara çok 
meraklıyım ama bir İtalyan mutfağı klasiği olan makarnaya olan 
ilgim çok ayrı ve bu konuda da iddialıyım.” 

Buaratakip ettiğiniz bir yemek trendi var mı? 

“Şu sıralar vegan dünyası bana çok çarpıcı geliyor. İşlenmemiş gıdaların mükemmel renkleri tabaklarda adeta bir ebru havası yaratıyor. 
Five O'Clock Kitchen'da da vegan dünyasından ilham alarak oluşturduğumuz tatlar var. Tabaklarda da etkili bir görüntü sağladığı 
için şu sıralar gerçekten ilgimi çeken bir yemek trendi olduğunu 
söyleyebilirim.” 


Five O'Clock Kitchen, ev yemekleri 
sunan bir restoran olmasının yanı 
sıra aslında butik bir pastane. Çeşit 
çeşit tatlı ve pasta bulabileceğiniz 

bu mekanda, özel istekleriniz üzerine 
hem tat hem görsel olarak mükemmel 
pastalar yapılıyor. 
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KARMAŞADAN 
UZAKLAŞMA VAKTI 


Sergüzeşt Otel, mükemmel konumu ve tarihi dokusuyla huzur 
bulmak isteyenlerin favori adresleri arasına ilk sıradan girdi. 


a ZZ 


Özellikle günümüz şartlarında her insan uzun bir tatile, eğer böyle bir 
vakit yoksa en azından hafta sonu kaçamağına ihtiyaç duyar. Kimileri 
son teknolojiyle döşenmiş otelleri tercih etse de, bazı insanlar için 
önemli olan mekanın tarihi dokusu ve nostaljik havasıdır. 1900'lerin 
başında inşa edilen ve 2016'dan beri otel/cafe olarak hizmet veren 
Sergüzeşt Otel, mimarisinde iç dekorasyon ve mobilyalar için seçilen 
renk paletiyle modern bir hava verse de, binanın tarihi dokusu halen 
hissediliyor. Şehrin karmaşasından uzaklaşmak için kolay bir adrese 
sahip; Büyükada'nın kalabalığından biraz uzakta, ağaçlarla çevrili 
atmosferiyle tam bir kafa dinleme lokasyonu. Bir butik otel olan Sergüzeşt Otel, özel olarak dekore edilmiş 4 farklı tipte, toplam 10 odadan 
oluşuyor. Böylelikle tam anlamıyla sakinliği hissedebilme imkanı sunuyor. Otelin bistrosu Sermest ise güzel havaları harika bir sabah kahval- 


in tısı ve tüm yorgunluğu alacak bir keyif kahvesiyle karşılıyor. Baharın 
başında inşa yaklaşmasıyla birlikte bahçeye yayılmış masalarda güzel havanın 


edilen otel on 
odadan oluşuyor. 


tadını çıkarırken, açık büfede lezzetli bir kahvaltı yapmak mümkün. 
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ADI FİRUZE 


Zamanla yıllanan Türk bestelerinin keşfedildiği, hiçbir 
döneme, akıma ve stile bağlı kalmadan tasarlanan, 
dönülmez akşamın ufkunda bir İstanbul meyhanesi... 
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Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'un önemli işletmecilerinden 
Yücel-Gülin Özalp, Şişhane'de bulunan Nejat Eczacıbaşı Binası'nda 
Firuze isimli bir İstanbul meyhanesi açtı. Bu yeni ve özel mekan ile 
misafirlerine tam manasıyla “sanat yolculuğu” yaşatmak isteyen 
ikili, Firuze'ye siden tüm yolları sanatın büyüsüne teslim etti. 
Binaya girdiğiniz andan itibaren kültür ve sanat kokan birçok ayrıntı 
göze çarpıyor. Hemen girişte Sarkis'in tasarladığı Göbek Bağı (Ayasofya Hazine Dairesi'ndeki Avize ile) sanat severlere merhaba diyor, 
ardından Ali Kazma'nın Nefes adlı videosu kendine hayran bırakıyor. 
Merdivenlerde, Selim Birsel'in Tanşak Omurgası, Firuze'nin bulunduğu 6. kata çıkarken kullanılan asansörde ise Canan Tolun'un K// 
Payı adlı yerleştirmesi eşlik ediyor size. Yolculuğun sonunda, önce 
muhteşem Haliç manzarası, sonra etrafı camla çevrelenmiş Canan 
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Dağdelen eseri Nonplace.dot misafirleri bekliyor. 

Firuze'nin eşsiz manzarasına ve samimi aurasına yaraşan, enfes 
lezzetlerle dolu menü de mekanın cazibesini artıran faktörlerden. 
Firuze, Türk muftağının en sevilen lezzetlerinin yanı sıra Antakya 
ve Hatay'ın Mutabbel, Muamara, Humus, Biber Tarama, Tabule, 
Zahter Salatası ve Babagannuş'un da aralarında bulunduğu zengin 
yemek kültürünü misafirlerine sunuyor. 

Ayrıca menüde, Çerkez Balığı, Lakerda, Ayvalı & Zeytinyağlı Kök 
Kereviz, Zeytinyağlı, Körpe Enginar, Sebze Tarator, Soya Soslu 
Uskumru, Levrek Atlantik gibi Firuze'ye özel soğuk meze çeşitleri 
de bulunuyor. 

Adı: Firuze. İster barında akşamüstü keyfine, ister Haliç manzaralı 
masalarında mükellef sofralara... 


ALL MEN | 
#TBT90S PARTİ 


2007 yılından beri alışveriş ve moda dünyasının nabzını tutan ALL, 
2018ile birlikte erkeklerin de alışveriş arkadaşı olmaya hazırlanıyor. 
Tam 11 yıldır ulaşılabilir olanın da moda dünyasında yeri olduğunu 
anlatmayı kendisine amaç edinen ALL, ALL Men ile sektördeki 
öncü kimliğini kendi stilini yaratmak isteyen her yaştaki erkeğin 
yaşam, moda ve bakım rehberi olarak devam ettirmeyi amaçlıyor. 
Her ay ALL dergisiyle birlikte satışa sunulacak olan ALL Men dergisi 
G-Shock, Ultimate Ears, Meleklerin Payı ve The Story Of Seven sponsorluğunda Angie Bebek'te gerçekleşen özel bir partiyle tanıtıldı. 
Om Medya Genel Müdürü Ebru Alişan ve ALL Genel Yayın Yönetmeni Debora Zakuto ev sahipliğinde gerçekleşen davete kozmetik 
ve moda dünyasının önde gelen isimlerin yanı sıra Can Yaman, Ekin 
Koç, Hande Soral, Boran Kuzum, Burcu Özberk, Hazal Filiz Küçükköse gibi yeni neslin sevilen oyuncuları da katıldı. #TBT9Os konseptiyle hazırlanan partinin DJ kabininde CSguared yer alırken Cenk 
Suyabatmaz ise 90'ların sevilen şarkılarını sahnede seslendirdi. 


1. Ebru Alişan, Debora Zakuto, Begüm Gökçen 2. Cafer 
Palamut 3. Bağlan Keskin, Begüm Gökçen, Debora 


Ti .ağ — Zakuto, Nilay Yalçınkaya, Melisa Cömert, Cemre Bosnalı, 
« Si . Timur Can Ersoy 4. Boran Kuzum 5. Birand Tunca, 
© ( “ İsmail Ege Şaşmaz 6. Enis Arıkan 7. Cenk Suyabatmaz 
| “ei . 8. Can Yaman 9. Özgün Karaman, Burcu Özberk, Aslı 
N | e 7 ! i Bekiroğlu, Merve Çağıran, Bedirhan Soral, Burak Dakak 
s © o 10. Aysegül Şener, Kerem Fırtına 11. Meltem Aydın, 
.. . Debora Zakuto 12. Hazal Filiz Küçükköse 13. Elif 
— Gi Sağdıç, Burcu Gizem Bağcı, Ceren Baloğlu. 
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1. Sinan Albayrak 2. Ekin Mert 
Daymaz 3. Bedirhan Soral, Ali Tank, 
Hande Soral, İsmail Demirci, 4. Akın 
Akınözü, Aşağıda, Aslıhan-Neslihan 
Karaaslan, Göze Şener, Burcu 
Şahanlık, 5. Yeşim Aksoy, Nurdan 
Dişlitaş 6. Zafer Yıldırım, Ebru Alişan, 
Aynur Atalık 7. Ece Özdikici 8. Gözde 
Ertem, Pınar Baykal 
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9. Azem Hastürkoğlu, Petek Turan 10. Selim 

Bayraktar, Burcu Özberk 11. Hande Soral 12. ıd ek vam << > 
Akın Akınözü 13. Kurretulayn Matur, Özge ı Ailen 
Ulusoy 14. Oben Budak 15. Seçil Kayan, 

Ebru Alişan, Emrah Karakaş 16. Aykut Ünver, 

Ebru Alişan, Erol Toker 17. Aytaç Şaşmaz 

18. Suna Akar Çapan, Alişan Çapan 19. Alex 

Kokoskeriya, 
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ECZACIBAŞI 
Dışarıdan güzel 
görünen bir cilt için 
içeriden sağlıklı bir 
temel gerek. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, 
devrim niteliğindeki Voonka Liguid 
Collagen Beauty ile 
cildinde sağlıklı bir 
görünüm için çözüm 
arayanların ihtiyacına 
yanıt veriyor. 30-65 
yaş arası kullanıcılar 
için geliştirilen ve 10 g 
hidrolize sıvı kolajen 
içeren Voonka Liguid 
Collagen Beauty, cildi 
nemlendirerek, elastikiyetinin artmasına 
ve pürüzsüz, genç bir 
görünüm kazanmasına destek oluyor. 


www.voonka.com 


ROMAN 

Roman'ın 2018 İlkbahar- Yaz koleksiyonu, 
Neo Nostalji akımının renkli, dinamik ve 
yenilikçi tasarımlarıyla birleşerek enerji 
saçan bir gardırop sunuyor. Modern formlar, gökkuşağı renkleri ve feminen hatlar, 
lüks materyaller ile yeniden yorumlanıyor. 
Doğanın canlı tonlarını bir araya getiren 
koleksiyonun öne çıkan temaları ise floral 
desenler, ışıltılı parçalar ve bohem şıklık. 


www.roman.com.tr 


Alışveriş 
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MACHKA 

Sofistike siluetleri modern dünyanın renk 
kartelasıyla buluşturan Machka, sizi yaz 
günlerine doğru masalsı bir yolculuğa 
davet ediyor. Parıltılı, hareketli ve narin 
detaylarla zenginleşen koleksiyon, Machka 
kadınının zamansız tavrına tazelik katıyor. 
Fırfırlar ve plilerle hareketlenen detaylar 
zengin renk seçkisiyle buluşurken, dar 
kesimler feminen ve naif bir şıklık sunuyor. 


www.machka.com.tr 


A|XARMANI EXCHANGE 

İkonik İtalyan tasarımcı Giorgio Armani'nin, genç neslin stil kodlarından esinlenerek yarattığı giyim ve aksesuar markası 
artık Türkiye” de. Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına Vepa Peraş bünyesi altında 
adım atan İtalya'nın fast-fashion markası 
AJX Armani Exchange, kadın ve erkek 
için erişilebilir tasarımlar sunmasının yanı 
sıra yeni nesil moda severlere özgür ruhlu, 
şık, modem ve şehrin dinamik yapısını 
belirleyen tasarımlarla eşlik ediyor. Koleksiyonu mutlaka keşfedin. 


www.armaniexchange.com 


G-LINGERIE 

Dünya iç giyiminin ünlü markalarını tek 
çatı altında bir araya getiren G-Lingerie, 
Sevgililer Günü'nde her kadının sahip 
olmak isteyeceği modeller sunuyor. İz 
yapmayan parlak ve ince dokusuyla 
Gossard, toparlama ve büyütme etkisiyle 
mükemmel dekolte görünümü yaratan 
Wonderbra seçenekler arasında . 


Www.www.glingerie.com.tr 


ATELLIER REBUL 


DEPUTS 1895 


PARFAIT 


YENİ PARFÜM 
KOLEKSİYONU 
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AKASYA - ALSANCAK - ANKAMALL - ARMADA - BEBEK - CAPACITY - CEVAHİR - EMAAR - 
KANYON - KORUPARK - MAVİBAHÇE - SUADİYE - PALLADIUM - PANORA - ZORLU CENTER 


www.atelierrebul.com 


